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Ahlâkı temelde insanın yaratılışına bağlayan Kur'an, insanın özünde bir ahlâk varlığı olduğunu güçlü biçimde ortaya koymaktadır. 
İnsan, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru yanlış gibi ayrımları yapabilme ya da bunları tanıyabilme özelliğine, yani ahlâki ilke ve değerleri kavrayabilecek bir potansiyel donanıma sahiptir. 
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pa dünyaya geldiği andan itibaren eşyayı ve hayatı anlamaya, varlığı ve yokluğu kavrayarak kalbini ve zihnini tatmin eden anlamlar oluşturmaya; kendi varlığını da bu anlam haritasında en doğru yere oturtmaya gayret eder. 
“Ben kimim?”, “Nereden geldim?”, “Nereye gidiyorum?”, “Yaşam ırmağı hangi ummana dökülüyor?” gibi varoluşsal sorular, yol boyu ona refakat eder. Çünkü insan et ve kemikten ibaret değildir. Onun somut varlıklarla, dünya nimetleriyle mutmain olamayacak bir kalbi ve bilinci vardır. Kaldı ki insana ve onun yaşadığı hayata dair temel sorular, kişinin tek başına bulabileceği yanıtlar içermezler. 
Cenab-ı Allah, kullarını imtihan için yeryüzüne göndermiş fakat onları yalnız başlarına bırakmamıştır. İlk insandan itibaren nebiler, resuller göndererek, iyiyi güzeli onlara bildirmiş, haklarında hayırlı olanı, yaşamlarını her durum ve şartta nasıl değerli kılabileceklerini öğretmiştir. 


Yaşamı değerli kılmanın nihai referansı olan vahiy, insana sadece yeryüzünü imar etmek hususunda değil, kendinden başlayarak çevresinin, toplumun ve bütün insanlığın gönlünü mamur kılmak yolunda da rehberlik eder. İnsanın kendi başına asla erişemeyeceği cevapları ihtiva eder. Dünya imtihanından sonra onu nelerin beklediğini gösterir. Böylece sonsuz hayat ahiret için çalışmaya, daha dikkatli olmaya, helal ve haramlarla ilgili çizgilere riayet etmeye başlar. Bu açıdan ahiret inancı, dünya hayatını tanzim eder. 


Ahiret bizim gerçek yurdumuzdur. İnsan olarak dünyada gurbetteyiz. 
Bununla birlikte kimi zaman gaflete düşebiliyor, bizi bekleyen sonsuz hayatı unutabiliyoruz. Hâlbuki orada yapıp ettiklerimizden hesaba çekilecek, attığımız bütün adımlardan sorumlu tutulacağız. Bu anlamda ahiret inancı, Müslümanın dünya hayatını tanzim etmekle kalmaz, onu hayırlı işler yapmak konusunda daima motive eder. 


Bu ay “Sonsuz Hayat: Ahiret” konusunu dergimizin dosya konusu yaptık. 
Mustafa Soykök, “Ölümün Gölgesinde İnsan, ” Dr. Ömer Özgül, “Büyük Haber”; Lamia Levent Abul, “Yaşamak İçin Ölmek”; Nihal İşbilen, “Ahiret İnancının Hayata Yansımaları”; Selvigül Kandoğmuş Şahin, “Dünyada Ahiret Yolcusu Olmak” başlıklı yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundu. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. İlyas Çelebi. 


Mart ayı bizim için vatan bilincini ileri düzeyde terennüm edeceğimiz bir tarihe tekabül ediyor. Çanakkale'de eşsiz bir destana imza atan ecdadımız, düşmanın çelik pençesini boğazından söküp atmış, İtilaf devletlerine hiçbir zaman unutamayacakları bir ders vermişlerdir. Bu ay Geçmiş Zamanın İzinde köşemizde “Çanakkale'den Anladıklarımız”ı kaleme aldık. 


Aynı zamanda mübarek üç ayların manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. 
Recep, şaban ve ramazan ayının ülkemize ve İslam dünyasına hayır ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. 


Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. İyi okumalar. 


δι. Saul Kurt 
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


SONSUZ HAYAT 


İnsanın, 


Yeryüzünün öznesi onu omuzlarında taşıyan dünyanın, muhteşem sahne kâinatın ve dahi canlı-cansız tüm 


sistemin, kendisine takdir edilen ömrünün nihayete ermesiyle ilahi kanun bozulacak ve gün kıyamet olacaktır. Sonun başlangıcı olan, azamet ve ikram sahibi Rabbimizin zatından başka hiçbir şeyin varlık gösteremediği bu dehşetli günün ardından, bozulan düzen yeniden kurulacak ve dini literatürde “ahiret” adını verdiğimiz ikinci ve nihayetsiz bir hayat başlayacaktır. Bu yönüyle ahiret, gözünü açtıkları ilk âlemi dünya olanların son ve gerçek karargâhıdır. Ezeli olanın ebedi vaadi olan bu sabite; rüyanın gerçeğe, gölgenin sürete, fenanın bekaya dönüştüğü esaslı bir boyuttur. Söz 


AHİRET 


konusu hakikat, evvelimizi ve ahirimizi tanzim edip dünyada salahın ahirette felahın anlam dolu kesitlerini gözler önüne seren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de; “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur...” 
(Ankebüt, 29/64) ayetiyle dile getirilmiştir. 


Başlangıç noktasını, insanoğlunun dünya yürüyüşünü sona erdiren ölüm gerçeğinin teşkil ettiği ahiretin ve ona yönelik muhkem inanışın ilk aşaması hiç şüphesiz imandır. Salim fıtratın tabii neticesi, nereden geldiğimizin nişanesi iman, bilgiyle taçlanarak Yaratıcıyı zat ve sıfatlarıyla tam manasıyla idrak etmenin adı olan marifetullah ve O'na kulluğun tüm 


keyfiyetinin farkındalığı mesabesindeki mehafetullahla birleştiğinde, bizi doğrudan nereye gideceğimizin açık adresi olan ahirete ve ona imana sevk edecektir. Zira Allah'a iman, O'nun bildirdiği hakikatlere de inanmayı tazammun etmektedir. Dolayısıyla, İslam inanç yapısının en sağlam temellerinden biri olan ahiret inancını, imana sarılanların nimetler içerisindeki hakiki resmini ve bu hazineye sırt çevirenlerin yürek yakan durumunu tasvir eden ayetlerin sahibine iman ayakta tutmaktadır. Nitekim bu tespit, şehadet ve gayb âleminin rehberi Kur'an'da; “Şüphesiz inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih 


ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir.)” (Maide, 5/69) ayetiyle teyit edilmiştir. 


Zihnini ve gönlünü Allah”a zimmetlemiş bir mümin, asıl ve sonsuz hayat ahirete inanmakla Yaratıcısıyla bir nevi antlaşma yapmakta, O”ndan sağlam bir söz almaktadır. Böylece duyu organlarıyla, zihinsel tasavvurlarıyla, akıl ve tefekkür boyutuyla yaşadığı dünya üzerindeki sükün ve hareketinin nihai noktasının Cenab-ı Hakk”ın rızasını kazanmak, diger bir ifadeyle kendi iradesiyle O'nun muradını birleştirmek olduğunu aklından çıkarmayan ve buna göre bir yaşantı süren Müslüman, son tahlilde Rabbinin hak olan vaadi ile karşılaşacaktır. Buna mukabil, başlangıç ahdine sadık kalmayıp hayatı bu dünyadan ibaret görerek gidişin dönüşünü, inişin yokuşunu ve nihayetinde din gününün yegâne sahibini unutan insanoğlunun insan, eşya, tabiat ve kâinatla olan ilişkisin- de adaletten uzaklaşıp kaosun baş aktörü olması ve neticede Rabbinin vafdiyle karşılaşması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, ilahi adalet gereği boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağını müjdeleyen (Müslim, Birr, 15 12582), iyilik ve kötülük namına zerre miktarınca yapılan her şeyin görülüp karşılığının verileceğini haber veren (Zilzâl, 99/7-8), herkese tastamam adaletle hükmedilip kimseye asla zulmedilmeyeceğini (Zümer, 39/69) tesis eden ahiret inanışı, dünya üzerindeki nizamı koruyan; hak, hukuk ve adalet noktasında anlam problemi yaşayan insanı ümitsizlikten kurtarıp motive eden mühim bir fonksiyon icra et- 


mektedir. Aksi takdirde yeryüzünde vuku bulan haksızlık ve zulümler, söz konusu eylemlerin faillerinin yanına kâr kalır ki, bu aklen ve şer'an muhaldir. Öte yandan ahiret inanışı, dini pratiklerin en önemli motivasyon kaynağı olan nefis murakabesini aktif kılması açısından, mazi ve hâlin muhasebesini yapıp istikbalini tanzim etme gayretindeki Müslümanı, büyük mahkemenin kurulacağı günde hesabını veremeyeceği söz, fiil ve tutumlardan uzak tutmaktadır. Bu yönüyle dinamik, kararlı ve istikrarlı bir mümin portresini daima gözden geçirmemize imkân sağlayan, hesap gününde Allah'ın huzuruna günah yüküyle çıkmamak için bizleri bu dünyada iken tedbir almaya teşvik eden ahiret inanışı, Cenâb-ı Hakk'ın rızasına dönük dosdoğru şekilde mesafe kat etmedeki en sadık yardımcımızdır. 


Bu noktadan hareketle ifade edelim ki varlık, bilgi, anlam, gaye, değer, ahlak ve hukuk konusunda zafiyet ve savrulmalar yaşadığımız, ruh taşıyan canlılara merhameti, Cenâb-ı Hakk'a mutlak itaati öteledigimiz, Rabbimizin emrimize amade kıldığı eşyanın mahiyetinden ziyade formuna ilgi göstermenin neticesinde kabz hâli yaşadığımız; tamah, gösteriş, övünme, tüketim ve biriktirmeyle varlık alanı oluşturma mücadelesine giriştiğimiz, bireyselleşip dünyevileşerek mutlak hakikat ölümü unutmaya yüz tuttuğumuz modern zamanlar, ahirete iman noktasındaki ideal bilincimizi örselemektedir. Bu meyanda; “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha 


BAŞYAZI 


hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” (En'âm, 6/32) ayeti, gaflet rüzgârlarıyla sarsılıp istikamet ve anlam problemi yaşayan zihinlere ikaz sadedinde mühim bir hatırlatmadır. 
Diğer taraftan, dünya ve ukba rehberimiz Hz. Peygamberin (s.a.s.), “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup Allah'tan bağışlanma umandır.” (Tirmizi, Sıfatü”l-kıyâme, 25) sözü de müminin kulluk yolculuğundaki nihai rotasının ahiret olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Bu açıdan, mutlak rahat ve konforun bulunmadığı, asıl menzil ahirete nispetle soluklanma mesabesindeki dünya hayatına ebedilik atfetmeden yani dünyayı ahiretsizleştirmeden fakat büsbütün de ondan el-etek çekmeden hareket etmenin ideal mümin yaklaşımı olduğu izahtan varestedir. Bunun için de mebdei mead ile anlamlandıran yüce dinimiz İslam'ın dünya-ahiret dengesine dair ortaya koyduğu prensiplere sarılmak, dolayısıyla züht ve rağbetin anlamını kavrayıp içselleştirmek oldukça önem arz etmektedir. Buna göre, mahiyeti itibariyle mutlak bir inanç ve teslimiyeti hak eden ahiret ve onun zorunlu mukaddimesi olan dünya hayatı, Müslümanların zihin ve gönül atlasında anlam ve değer cihetiyle eşdeger bir konum işgal etmelidir. 


Bu itibarla, iyilik ve doğruluk yolunda yaşadığımız bir hayatın nihai hakikat olan ahiretimizi mamur etmesi temennisiyle, bizleri sırât-ı müstakim çizgisi üzerinde sabit kılmasını ve kulluk yolculuğumuzda her daim rahmet ve inayetini bizlerden esirgememesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. m 


GÜNDEM 


ÖLÜMÜN GÖLGESİNDE 
İNSAN 


Mustafa SOYKÖK 
DİB Diyanet İşleri Uzmanı 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er yeni doğum, mutlaka başa gelecek bir 

ölümün, her bir ölüm 

mutlaka adım atılacak sonsuz bir hayatın habercisidir. Varoluşunu devam ettirme, hayat ve canlılık, insan için ne derece önemli ise her canlının başına geleceği muhakkak olan ölüm ve ötesi de o derece önemli ve merak uyandırıcı olmuştur. 


Hz. Peygamber”in (s.a.s.) açıktan çağrısı Mekkelilerce dikkate alınmaya, ciddiyetle hesaba katılmaya başladığında “Acaba ne söylüyor bu adam?” diye merak ettiler. Hiçbir zaman yalan söylediğine, insanları kandırdığına şahit olmadıkları Güvenilir Muhammed”in (s.a.s.) 
elbette dünyaya ve insanlar arası ilişkilere, ekonomi, siyaset, kültür gibi alanlara ilişkin söyleyeceği sözler vardı. Ancak onun bütün sözleri ölüm ve ötesine dair beyan ettiği hakikatler ve değerlerle bir anlam kazanıyordu. 


İnsanı iyiliklerle, adalet, merhamet ve barış ile tanıştırmak, yeryüzünü imar ve ıslah ederek güzelleştirmek İslam”ın hedefiydi. İnsanın mutluluğu dinin amacıydı. Ancak bu hedef ve amaç insana ölümün, hesabın, ahiret, cennet ve cehennemin hatırlatılması ile mümkün olabilecekti. "Ey kavmiml Allah”a kulluk edin, sizin O”ndan başka tanrınız yoktur. 
O sizi topraktan var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi.” (Hud, 11/61.) 


“Ya varsa” dediler. Dünyada işlediğimiz cürümlerin, günah, haksızlık ve tuğyanların 


hesabının sorulacağı, ölüm sonrası bir hayat söz konusu ise. Ölümden sonra bizi, kibir, sömürü ve zulümlerimizin karşılığını göreceğimiz yeni bir hayat bekliyorsa diyerek endişeye kapıldılar. 


Halbuki onlar, “Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir, biz bir daha diriltilecek değiliz” diye düşünüyorlardı. (Enam, 6/29.) Aslında işlerine gelen, menfaatlerine uygun olan da buydu. Doymak bilmeyen heva ve hevesleri ile hak-hukuk demeden dünyayı talan etmek isteyenler, ölüm ötesi hayatı inkar etmek zorundadırlar. 


Bu yüzden bir türlü inanmak istemedikleri bu hakikati, kendilerine sürekli ölümün, cennet ve cehennemin hatırlatılmasını “Nebe” olarak isimlendirdiler. Bu, yaşadıkları serkeş hayatı kendilerine zehir eden önemli bir bilgi idi. 
“Birbirlerine neyi soruyorlar? 
Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır! İleride bilecekler. Hayır hayır! Yakında bilecekler!” (Nebe, 78/1-5.) 


İnsan alelade bir varlık mıdır? 
Ölüm ile birlikte “yok” olup gidecek midir? Eğer bu böyle olacak ise, ahlak, erdem ve fazilet gibi değerlerimizi ne ile temellendireceğiz? Ölümü bir son olarak görenler, hayatı “insan” olarak nasıl kemale erdirecekler? Ölümü ve sonrasındaki ahiret hayatını hiçe sayan insanın karşılaşacağı tek gerçek, cehenneme dönen bir dünya ve cehennemle neticelenecek bir ahiretten başka ne olabilir? 
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“Sizi sırf boş yere yarattığımızı 

ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminun, 23/115.) 


Öldüğümüzde yolun sonuna gelmiş olacağız. Ancak yolun sonuna gelişimiz, Yaratıcımızın yeni bir başlangıç için bizleri tekrar diriltmeyeceği anlamına asla gelmiyor. Bu dünyada amel var. Ahirette amel yok, hesap var. İslam inancında ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Herkes öldükten sonra dirilecek ve dünyada yapması gerekirken yapmadıklarından, yapmaması gerekirken yaptıklarından hesaba çekilecektir. (Zilzal, 99/7-8.) 


Şüphesiz insanın başına gelebilecek en endişe verici şey ölümdür. Hakikatte insan dünyaya geldiği andan itibaren ölümün gölgesinde yaşar. 
Allah'ın Elçisi, ölümün gölgesindeki insan için varoluşa, hayata, ölüme ve ölüm sonrası olacaklara dair en net ve ikna edici açıklamaları yapmıştır. 
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bu açıklama ve hatırlatmaların kaynağı olarak elimizdedir. 


“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. 
O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk, 67/2.) Aralarındaki bütün zıtlıklara rağmen Kur'an-ı Kerim'in ölümü ve hayatı birlikte zikretmeyi tercih etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. 
Çünkü, bu ikisi birbiri ile anlam kazanmaktadır. Ölüm, bir nevi, hayatın safhalarından biridir. 
Dünyadaki hayatı ile ölüm sonrasındaki yeni hayatı arasında dengeli bir yaşam inşa edemeyen insanlar asla kemale eremeyecektir. 


Kur”an-ı Hakim, Allah”ın lütuf ve ihsanları ile yaşamamızı, bunlarla ölüm sonrasındaki hayatı güzel kılmamızı, ama asla dünyadan da nasibimizi unutmamamızı ister. (Kasas, 28/77.) Sözde ölüm sonrasını kazanmak adına hayatı insana zehir eden ruhbanlık tarzı bir hayat aşırılıktır. Arzu ve hedefi en yüce olan insan hem dünyasının hem de ahiretinin işlerine önem veren mümin insandır. 
(İbn Mace, Ticaret, 2.) 


Şimdi biz hayatta sevdiklerimizi yitiriyor, ölümün soğuk nefesini yüreklerimizde hissediyoruz. En güzel örnek ve en sağlam rehber olarak Hz. Peygamber”in ölüm karşısındaki tavır ve duruşu ibretlerle doludur. Daha doğmadan babasını, altı yaşında küçük bir çocuk iken annesini kaybetmiştir Küçük Muhammed (s.a.s.). 


Anne ve babasının ölümleri onu derinden yaralamış, hasretlerine dayanamayıp ağladığı günler olmuştur. Hudeybiye umresi sırasında uğradığı Ebva”da annesinin kabrini ziyaret etmişti. Neredeyse kaybolacak olan mezara bakım yapti, başucunda oturup gözyaşı döktü. Bu duygulu anlara şahitlik edenler de kendilerini ağlamaktan O alıkoyamadılar. 
Aradan geçen uzun yıllara rağmen neden böyle gözyaşları- na boğulduğunu merak edip soranlara annesine duyduğu özlem ve merhameti gerekçe göstermiştir. (İbn Sa'd, Muhammed (230/845), Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebir, thk. Ali Muhammed Ömer, I-XI, Kahire 2001.,1, 95.) 


Öksüz ve yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğu halde, sekiz yaşında himayesinde yaşadığı dedesi Abdülmuttalib”in ölümü ile sarsılacaktı. Ümmü Eymen, Küçük Muhammed'in dedesi vefat ettiği gün nasıl ağladığını ifade etmiştir. (İbn Sa'd a.g.e., I, 97.) Hayatının ilk yıllarından itibaren ölüm gerçeği ile baş başadır Allah Resulü. 


Karşılaştığı bu üzücü hadiseler, yakınların ölümü ile yaşadığı hasret ve hüzün onu hayattan koparmamış, yaşama sevincini kaybetmesine sebep olmamıştır. Her bir ölüm acısı, onu daha da metin hale getirmiştir. Ölüm, bir nevi ileride üstleneceği önemli görevler için eğitim süreci olma işlevi görmüştür. Kendi ayakları üzerinde durabilmeyi, hayatın zorluklarına karşı mücadele edebilmeyi öğrenmiştir. 


İlerleyen süreçte ölümün gölgesinde örnek bir hayat yaşamaya devam etmiştir Hz. 
Peygamber. Nübüvvetin 10. yılına gelindiğinde ölüm, sadece onun değil, ashabı için de bir sabır imtihanına dönüşecektir. 
Önce onu ve davasını himaye eden amcası Ebu Talip, üç gün kadar kısa bir süre sonra ise bütün servetini hatta sağlığını İslam uğruna hiçe saymaktan çekinmeyen sevgili Eşi Hz. Hatice. Hüzün yılı dediler o seneye. Ölümü, hasret ve hüznü iliklerine kadar hissettikleri ancak Allah”tan umut etmeyi asla terk etmedikleri bir yıl. 


Çünkü hayat bir sınanmadır ve sabredenler kazançlı çıkacaktır. “And olsun sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek (ölüm ve fakirlik) imtihana tabi tutacağız. Sabredenleri müjdele.” 
(Bakara, 2/155.) 


Ölümlerin en acısı, şüphesiz, insanın çocuklarını kaybetmesidir. Hz. Peygamber, Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah onu defalarca evlatlarının ölümleri ile sınamıştır. Hz. 
Fatıma dışındaki bütün evlatları Allah Resulü (s.a.s.) hayatta iken vefat etmişlerdir. 


Hz. Peygamber'in hayatında her bir ölüm tam bir hamt ve teslimiyetle mukabele görmüştür. Daha 18 aylık oğlu İbrahim'in hastalığının ağırlaştığını, ölmek üzere olduğunu duyduğunda çok üzüldü. Son nefeslerini alıp veren minik yavrusunu kucağına aldı, onu bağrına basarak ağlamaya başladı. 


Ölüm karşısında çaresiz acılı bir baba olarak Hz. Peygamber”in (s.a.s.) gözyaşları Abdurrahman b. Avf'ın dikkatini çekmişti. “Ya Resulüllah! Sen de mi ağlıyorsun?” diye sordu. “Bu bir rahmettir” buyurdu Efendimiz (sas). Sonra devam etti: “Göz ağlar, kalp üzülür. 
Biz ise Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını asla söyleyemeyiz.” (Buhari, Cenaiz, 43.) 


Sonra küçük yavrusuna döndü ve şöyle dedi: “Eğer ölüm doğru birvaatve herkes için geçerli bir gerçek olmasaydı ve arkada kalan, önden gidene hiç kavuşmayacak olsaydı ey İbrahim, biz şu anda duyduğumuzdan 


çok daha büyük bir üzüntü çekecektik. Biz gerçekten senin için çok hüzünlüyüz.” (İbn Mace, Cenaze, 53.) Bu olay, ölüm karşısında Müslümanca bir tavrın nasıl ortaya konulabileceğini özetliyor. Gözyaşlarımız Yüce Allah'ın içimize koyduğu sevgi, şefkat ve merhametin bir göstergesidir. İnsanın rahatlamasına, ruhsal olarak yaşadığı ilk şoku atlatabilmesine yardımcı olur. Ancak Allah'a isyan anlamı taşıyabilecek sözler asla kullanılmamalıdır. — “Allah'tan geldik ve yine Allah'a dönecegiz” diyerek güç ve tâkatımızı aşan konularda kadere teslim olmak önemlidir. “O sabredenler kendilerine bir bela isabet ettiği zaman “biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz' derler.” 
(Bakara, 2/156.) 


Bir yandan acısını yaşarken, öte yandan ümmetini yetiştirmenin gayretiyle Hz. Peygamber ölümle alakalı olarak burada iki önemli hususu gündeme getiriyor. Birincisi; ölüm Allah'ın bir vaadidir ki, istisnasız herkes için geçerli olacaktır. 
Dünya hayatının en tartışmasız gerçeği ölümdür. İkincisi; biz ölümün bizi ayırdıkları ile ahirette tekrar buluşacağımıza iman eder, ümit besleriz. Bu ikisini Hz. Peygamber, insanlar için ölüm acısını hafifleten sebepler olarak dile getirmiştir. 


Hadis-i Şeriflere baktığımızda Allah Resulü'nün ölümü bir vaaz, nasihat ve eğitim unsuru olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Bir gün sahabeden biri Hz. Peygamber'e gelmiş ve “Ya Resulüllah müminlerin hangisi en faziletlidir? Diye sormuştu. 


O, “Ahlakı en güzel olanlarıdır.” 
şeklinde cevap verdi. Benzer bir soru ile devam etti sahabe, “Müminlerin hangisi daha aklı başındadır?” Hz. Peygamber (s.a.s.) bu soruya ise “Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonraki (hayatı) için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en aklı başında olanlardır.” 
şeklinde cevap verdi. (ibn Mace, Zühd, 31.) 


O halde ölümü hatırlamak ve ölümden sonraki hayat için en güzel şekilde hareket etmek sadece tercihe bağlı olarak vicdanla hareket etmek değil, aynı zamanda akıllıca hareket etmektir. İnsanın ölümün gölgesinde yaşadığını unutmaması, maddi ve manevi açıdan huzurlu ve mutlu olması için gereklidir. Çünkü ölümü hatırlamak insana kim olduğunu, niçin yaratıldığını ve bu dünyada niçin bulunduğunu hatırlatacaktır. 


Bir başka hadis-i şerifte Allah”tan gereği gibi haya etmenin, “baş ve üzerindekileri, karın ve içindekileri günahtan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamakla” mümkün olacağı ifade edilmiştir. 


İnsanoğlunu bekleyen en büyük tehlike, kendisini dünyanın sahibi zannetmesidir. 
Geçici olarak emaneten verilen nimet, rızık ve imkanların, insanı, tabiri caizse şımartıp yoldan çıkarmaması, nankörlük ve şükürsüzlük girdabına sürüklememesi, onun, ölüm gerçeğini asla aklından çıkarmamasına bağlıdır. Bu yüzden Allah Resulü, “lezzetleri tahrip 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edip acılaştıran ölümü” sık hatırlamamızı istemiştir. (Tirmizi, Zühd, 4.) 


“Gaflete dalarak gülüp oynayan, ölümü, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne kadar bedbahttır!” (Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame, 17.) O bedbaht insan, ölümle karşı karşıya kaldığında geri döndürülmeyi isteyecektir. “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim! Beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır! Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.” (Müminun, 23/99- 
100.) 


Ölümün gölgesinde yaşayan insan için Yüce Kitabımız Kur”an”ın bir öğüdü ile yazımıza son verelim. “Ey iman edenlerl Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, “Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!” diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. 
Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.” (Münafikun, 63/9-11.) 


Yüce Mevla ölümü ve hesabı unutmadığımız güzel hayatlar yaşamayı ve en güzel ölümlerle ahirete göçebilmeyi nasip eylesin. m 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ugün dünya üzerinde şa-Br olduğumuz, bitmek 

tükenmek bilmeyen insan hırsının sebep olduğu küresel hak ihlallerinin, masum canların katledilmesinin, insan onur ve iffetinin ayaklar altına alınmasının temelinde büyük oranda insanoğlunun yaratıcısıyla olan bağını yitirmesi, yaratılış gayesini ve bir gün Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğini unutmuş olması gerçeği yatmaktadır. Çağımız insanı içerisinde dini ve ahlaki değerlerden bağlarını kopararak özgürleştiğini zannedenler, aslında arzu ve ihtirasları- 





nın esiri olarak özgür ve özerk konumunu kaybetmekte ve kendi kendilerini ruhen köleleştirmektedirler. Böylesi bir duruma düşenler de artık kendisini Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve en büyük eseri olarak idrak ve inşa edememekte, küresel kapitalizmin piyonu 


olarak dünyaya esir olmuş bir halde yaşamaya ve israf ederek mutlu olmaya çalışmaktadırlar. 


İnsanlar ve cinler için bir imtihan alanı olarak yaratılan bu dünya, bir gün nihayete erecektir. Yani kainat, her şeyiyle fanidir. Var edilen her varlık yokluğa, dünyaya gelen her canlı da ölüme mahkümdur. 
Herkes ve her şey Cenab-ı Hakk'ın değişmeyecek olan bu fermanına günün birinde ister istemez boyun eğmek zorundadır. Doğup batan güneş ve ay, solan çiçekler, yaşlanan varlıklar, hayata veda eden canlılar, eskiyen ve çürüyen eşyalar hep fâniliği haykırıyor. 
Bu gerçek karşısında akıllı insana düşen vazife ise oyunla gerçek hayatın farkını görebilmektir. Zira feraseti ve gayreti elden bırakmadan, dünya hayatının aldatıcı cazibesine kapılmadan asıl yurdumuz olan ahiret hayatına yatırım yapmamız konusunda Yüce Rabbimiz bizleri şöyle uyarıyor: “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir hâlde görürsün. 
Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.” (Hadid, 57/20.) 

Büyük İslam bilgini İmam Gazâli de çabucak geçip giden dünya hayatının esiri olmamak 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Doğup batan güneş ve ay, solan çiçekler, yaşlanan varlıklar, hayata veda eden canlılar, eskiyen ve çürüyen eşyalar hep fâniliği haykırıyor. Bu gerçek karşısında akıllı insana düşen vazife ise oyunla gerçek hayatın farkını görebilmektir. 





gerektiğini şöyle bir benzetmeyle izah ediyor: “Dünyada, kendini saraya ziyafete çağrılmış bir misafir gör. Saraydaki göz kamaştırıcı şeylere gözünü dikme. Zira onlar senin değildir. Sonra sarayda daimi kalacağını düşünme zira misafirlik bitince oradan ister istemez ayrılacaksın. Böyle hareket edersen ayrılırken zahmet çekmezsin. Çünkü zaten ayrılacağını biliyordun. Şayet orada geçici bir misafir oldugunu unutursan ayrılırken zorlanırsın. Eski zevkler dertlere, elemlere dönüşür.” 


Peygamber Efendimiz (s.a.s.), mümince duruşu ve ahirete bakışımızın nasıl olması gerektiğini bizlere şöyle öğretmiştir: “Allah'ım! İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı ve ebedi yaşayacağım ahiretimi benim için hayırlı kıl. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle.” (Müslim, Dua, 71.) Peygamber Efendimizin bu duasında da vurguladığı gibi gerçek ve kalıcı olan hayat ahiret hayatıdır. Bu hayat, rengi solmayan, yenisi eskimeyen, genci ihtiyarlamayan ebedi hayattır. Dünya hayatı ise ahirete giden yolda kısa süreli konakladığımız, ebedi mutluluk devşirebilmemiz için bize emanet 


edilen, bu yüzden de aslında son derece değerli olan sonlu bir hayattır. Ashab-ı Kiram, Ahzap Savaşı'nda bunaltıcı sıcakta hendek kazıp toprak taşırlarken Hz. Peygamber onlara uğrar ve “Allah'ım! Hayat sadece ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhaciri bağışla.” (Buhari, 6414.) diye dua ederek bu gerçeği hatırlatırdı. Aslında o, bu sözüyle hangi şartta olursa olsun imanımıza sadık kalmamızı ve ebedi kurtuluş uğruna gerektiğinde dünyanın türlü meşakkatlerine katlanmamızı öğütlerdi. 

Yakın tarihimizin önemli simalarından biri olan İsmail Hakkı Bursevi, Ankebüt suresinin 
64. ayetinin tefsirini yaparken dünya ve içindekilerin ahirete nispetle cansız ve ölü mesabesinde olduğunu belirtir. Ancak iman nuru ile hayat verilenler müstesna. Nitekim zikredilen ayette ahiret, “le hiye”l-hayevân” diye isimlendirilmiştir. 
Bu kelime ise kendisinde canlılik belirtisi olan şeyler için kullanılır. Şu halde hakiki hayat, ölüm ve yok oluşun musallat olmadığı bir hayat olmalıdır. 


Ancak ne var ki insan, tabiatı gereği hep peşin ve kolay olanı tercih etmektedir. Ebedi nimetlere nispetle dünya nimetleri son derece değersiz olmasına rağmen insanın fani olan dünyalıklara aldanması şu ayette de belirtildiği üzere onun en büyük zaafıdır. “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.” (Âl-i İmran, 3/14.) 


Diğer yandan fâni dünyayı kazanmak için bâki hayatı feda etmek akıllı insanın yapacağı iş değildir. İnsanlar meseleye biraz da peşin-veresiye mantığıyla yaklaştıkları için aldanıyorlar. Dünyanın az peşini, ahiretin çok veresiyesinden daha iyidir diyerek kendilerini anlık yaşamaya yönlendiriyorlar. Ancak böylesi dünyevi bir zihniyete sahip olanlar Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ikaz ediliyor: “Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz.” 
(Kıyâmet, 75/20-21.) “Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar.” (İnsan, 76/27.) 


Hâlbuki insan, fıtratı gereği asla fâniliği istemez, daima bâki olanı ister ve ölümden kaçıp sonsuzluğu arar. Bundan dolayıdır ki dünya hayatı boyunca fânilik kafesine hapsolmuş insanın kendi içinde çözmeyi arzuladığı en mühim mesele, “ölüm” olagelmiştir. 
İnsan, hakka ve hakikate ram olacak bir kıvamda yaratıldığından, özü itibarıyla meçhule 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İnsanın yöneleceği yegâne kurtuluş kapısı, fâni dünyada Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp gerçek ve ebedi hayata hazırlık yapabilmektir. 

Zira ebedi saadet güneşi, ilahi beyana gönül vererek yaşayıp müsterih bir vicdanla ölmesini bilenlerin ufuklarından doğar. 





rıza göstermez; daima maluma koşar. Belirsizlikler, onu derin bir ıstıraba maruz bırakır. Bu sebeple ölümden sonraki hayata dair belirsizlikler, öteden beri insanlığın zihnini ve gönlünü çokça meşgul etmiştir. 
İnsanı içten içe tedirgin eden bu belirsizliğin üstü çoğu zaman sayısız hurafelerle örtülmeye çalışılmıştır. Korku ve ürperti ile ölümden kaçmak, onu görmezden gelip unutmaya çalışmaksa en büyük bedbahtliktir. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere: “Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. 
denir.” (Kaf, 50/19.) 


Hal böyleyken, insan zihninde beliren “Ölüm nedir?” soru- 


suna, sadece mezar taşlarının derin sessizliğinin cevap olması durumunda insanın hissedeceği ıstırap, dipsiz ve karanlık bir kuyuya düştüğünde yaşayacağı çaresizlikte hissedeceği ıstırapla kıyas edilebilir. Beşer tefekkürü ile kavranması mümkün olmayan bu yok oluş veya sonsuzluk düğümünü çözebilmek ancak vahyin ve peygamberin irşadına gönül vermeye bağlıdır. İnsanın yöneleceği yegane kurtuluş kapısı, fâni dünyada Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp gerçek ve ebedi hayata hazırlık yapabilmektir. Zira ebedi saadet güneşi, ilahi beyana gönül vererek yaşayıp müsterih bir vicdanla ölmesini bilenlerin ufuklarından doğar. Bundan dolayıdır ki İslam dini, ölümü hatırlamayı ve ona hazırlıklı olmayı zekâ eseri saymıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte: “Akıllı (insan), nefsine hâkim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışandır...” 
buyrulmuştur. (Tirmizi, Kıyâmet, 25/2459.) 


Kibir ve gururlarına esir olmuş Mekke müşrikleri, Peygamber Efendimizin verdiği ahiret haberini hayret ve şaşkınlıkla karşıladıklarında, onların bu menfi tavrına işaret eden Nebe suresi nazil olmuştur. Bu sure, o “büyük haber”den bahsetmektedir. Bütün hayat yollarının döne dolaşa ölüm ufuklarında kaybolması, elbette ölüm ötesini aydınlatan haberi “büyük haber” yapmaktadır. 
Bu büyüklüğü kavrayan idrakler, fâni ve gelgeç nimetlerle gereğinden fazla oyalanmayı bırakır, gerçek ve sonsuz ha-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Akıllı insanın en büyük gayesi, fani olanı bakiye çevirmek ve ölümle ölmeyecek şeylerin peşinde yürümek olmalıdır. Ebedi hayatta bize sermaye olmayacak kazançlar yorgunluk ve hamallıktan öte bir şey ifade etmezler. 
Her dünyalığın ahirete bakan yönü olmalıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Zaten dünyanın değeri de buradan kaynaklanmaktadır. 





yata yönelirler. Zira böylesine büyük bir istikbal haberini hangi aklıselim sahibi insan göz ardı edebilir! 


Hikâye edilir ki, Emevi halifelerinden Süleyman b. Abdülmelik adalet ve takvasıyla tanınırdı. Onun hürmet edip zaman zaman ziyaret ettiği Allah dostlarından Ebü Hâzim vardı. 
Bir ziyaretinde halife ona şöyle bir soru yöneltir: “Bize ne oluyor da ahireti istemiyoruz?” 
Ebü Hâzim de kısa ve veciz bir şekilde şöyle cevap verir: “Çünkü siz dünyanızı mamur ve ahiretinizi harap ettiniz. Elbette mamur olandan harap olana intikal etmeyi istemezsiniz.” Halife bu hikmetli cevabı alınca tekrar Ebü Hâzim'e: “Peki, Allah'a arz olunmamız nasıl olacak?” diye sorduğun- da Ebü Hâzim şu cevabı verir: “İyiler, sanki uzakta olup ailesinin yanına neşe içinde varan kimse gibi, kötüler ise kaçıp da yakalanarak sahiplerine arz edilen köle gibi olacaklar.” 


Akıllı insanın en büyük gayesi, fâni olanı bâkiye çevirmek ve ölümle ölmeyecek şeylerin peşinde yürümek olmalıdır. 
Ebedi hayatta bize sermaye 


olmayacak kazançlar yorgunluk ve hamallıktan öte bir şey ifade etmezler. Her dünyalığın ahirete bakan yönü olmalıdır. 
Dünya ahiretin tarlasıdır. Zaten dünyanın değeri de buradan kaynaklanmaktadır. Mevlana bu meseleyi şu ifadelerle izah etmektedir: “Zannetme ki kazanma yalnız bu âlemdedir. 
Çocuklar bakkalcılık oynarlar ya... Fakat sonunda zaman harcamaktan başka ellerine bir şey seçmez. Gece gelip çatar, çocuk evine aç döner, diğer çocuklar giderler, tek başına kalakalır. Aynı şekilde bu âlem bir oyun yeridir, ölüm de gece; bir gün gelir yaratıcına geri dönersin fakat kese bomboş, sen de yorgun argın...” 


Günümüzde yaşanan pek çok huzursuzluğun ve ruhi sıkıntı- nın temelinde, ahireti unutup dünya derdine düşmek bulunmaktadır. Efendimiz buyururlar ki: “Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğini koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya boyun eğerek onun peşinden gelir. 
Kimin hedefi de dünya olursa Allah onun iki gözünün arasına fakirliği koyar, işlerini de darmadağın eder. Netice olarak 


dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez.” (Tirmizi, Kıyâmet, 30/2465.) İşte dünya ve ahiret saadeti, kalp ferahlığı ve vicdan huzurunun nebevi reçete-Sİ... 


İmam Gazali'nin naklettiğine göre, dünyayı ahirete tercih eden kimseyi Allah Teâlâ üç şeye müptela kılar: Kalbinden hiç çıkmayan sıkıntı, hiç kurtulamadığı fakirlik ve doymak bilmeyen hırs. (ihyâ, Iv, 411.) 


Şu hadis de dünya ve ahiret karşısında almamız gereken tavır konusunda bize rehberlik etmeye kâfidir. Resül-i Ekrem Efendimiz (s.a.s) bir gün hasta bir sahabiyi ziyaret eder. Ona nasıl dua ettiğini sorar. O da, “Allah'ım! Beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver! şeklinde dua ediyorum.” der. Bunun üzerine Allah Rasulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyarır. Kendisine, “Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 2/201.) şeklinde dua etmesini tavsiye eder. 
(Müslim, Zikir, 23.) m 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YAŞAMAK İÇİN ÖLMEK 


Dr. Lamia LEVENT ABUL 
DİB Diyanet İşleri Uzmanı 


Şair “ölüm güzel şey” derken çoğumuzun üzerinde pek düşünmediği ya da düşünmekten kaçındığı bir hakikati dile getiriyor. Ölümü güzel ve munis gören bu anlayışın tezahürlerini peygamberlerin ve irfan ehlinin hayatlarında görmek mümkün. 
Onlar için ölüm, hayatla iç içe yaşanan, hatırda tutulan, beklenen ve bazen de özlenen bir 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Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber... 


Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber 


hakikattir. Dünya sürgününe gönderilen insan, ölümle beraber asıl yurduna ve kendisine nefha-i ilahiyi derç eden yaratıcısına döner. Mevlana'nın diliyle söyleyecek olursak ölüm, insanın aslına rücü etmesidir. 
Dört unsurdan oluşan insanın maddi bedeni çözülüp toprak, hava, su ve ateşle karışıp giderken, mana cevheri olan ruhu 





da Mevl birlikte. u bir cüz elemli değil, aslına kavuşmanın sururu içindedir. Bu sebeple Hz. Peygamber ölümü Yüce Dosta kavuşma, Mevlana Sevgiliye vuslat gecesi yani şebi arus olarak görmüştür. Yunus ise “ölür ise ten ölür canlar ölesi değil” diyerek sonsuz aleme işaret yapar. 




















mücade bu sıkı saadeti 


'kapısıydı. 
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geçeceği hakikat alemine ve Sevgiliye açılan kapıydı... 


Mevlana ölümü, ruhun beden zindanından kurtuluşu olarak görür. Zira bedene hapsedilen ruh, ölümle esaretten kurtulur ve geldiği hakikat âlemine kanatlanır. Nasıl ney koparıldığı sazlıktan ayrı kalmanın firakıyla inlerse, ruh da ayrı düştüğü semalara kavuşmanın hasreti içindedir. Rabbe vuslatın gerçekleştiği ölüm gecesi bu sebeple “düğün gecesi” olur. 
Batan güneşin yeniden doğması, ekilen tohumun yeşermesi misali, toprağa giren canın da kurtuluşudur ölüm. Artık ölene üzülmek, ağlamak yoktur: 


Öldüğüm gün tabutum götürülürken, bende bu dünya derdi var sanma... 

Benim için ağlama, yazık, vah vah deme, 

Şeytanın tuzağına düşersen, o zaman eyvah demenin sırasıdır, Cenâzemi gördüğün firâk, ayrılık deme, 


zaman 


Benim kavuşmam, buluşmam işte o zamandır, 


Beni toprağa verdikleri zaman, elveda elveda demeye kalkışma, 


Mezar, cennet topluluğunun perdesidir. 


Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret, güneşle aya gurübdan hiç ziyan gelir mi? 


Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumun- da şüpheye düşüyorsun 


Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? 


Can Yusuf”u ne diye kuyuda feryad etsin? 
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Ruhu ebedi kalacağı âleme hazırlamak, ölümü daha bu dünyada iken tefekkür etmekle mümkün olur. Bu kabulleniş aynı zamanda öte âlem için hazırlanma anlamına gelir. 





Ölmeden Evvel Ölmek 


İrfan ehlinin ölüm idrakindeki bu güzellik, letafet ve derinlik Allah Resulü'nün buyruğunu tutmalarından gelir. O Sevgililer Sevgilisi “ölmeden evvel ölün” derken ölümü hayatın tam da merkezine oturtuyordu. 
Mezarlıklarla, türbelerle bu kadar hemhal olan şehirlerimiz, ölümün hayatla iç içe karışan ahenginin yansıması değil midir? Ruhu ebedi kalacağı âleme hazırlamak, ölümü daha bu dünyada iken tefekkür etmekle mümkün olur. Bu kabulleniş aynı zamanda öte alem için hazırlanma anlamına gelir. Sufilerin nefsi terbiyesinde ölümün tefekkür edilmesi bu hazırlığın önemli bir aşamasıdır. 
Ruh bedenden çıkmadan ölüm hatırlanır yani ölmeden önce ölerek ölüm hayatın içine dahil edilir. O zaman ölüm doğumla başlayan hayat serüveninin bir parçası, ebedi aleme açılan bir kapı olur. Bizi seven ve sevilmeye en çok layık olan Rabbimize dönüş kapısı olur. 


İnsan ruhu Rabbine müştaktır. 


Beden elbisesi içinde dünyevi zevklerle meşgul olduğunda ruh, vatan-i aslisini unutur. Tefekkür-i mevt ile ruh geldiği alemi hatırlar, fani dünyanın fani güzelliklerine kıymet vermez olur. Sufiler seyr ü sulükleri boyunca ölmeden önce ölümü tecrübe ettiklerinden nefsin istek ve arzularına takılıp kalmazlar. Nefsani arzularından kurtulunca benlik iddiasından vazgeçer tevazunun, faniliğin ve hiçliğin idrakine varırlar. 
Böylece adeta bu dünyada ölür, ahirette yeniden dirilirler. 


Ölmeden evvel ölmenin sırrı- na vakıf olanlar, benliklerinden kurtulanlar ve masivaya ait her şeyi gönüllerinden çıkaranlardır. Ölünce uyanılan gaflet uykusundan onlar, bu dünyada iken uyanabilenlerdir. Sufilere göre bu sırrın tecellisine varabilmek, çeşitli merhalelerden oluşan “iradi ölümün” tecrübe edilmesiyle mümkün olur. Bu merhalelerden her birini bir renkle isimlendiren sufiler her merhalede kemale doğru seyrederler. 


Ölümün Renkleri 


Sufilere göre ölümün dört rengi vardır ve onlar ölümün renklerine bürünerek ölüme hazırlanırlar. Mevt-i tabi, doğal olan ölümdür. Mevt-i iradi ise ölmeden evvel ölmektir. Esasında ölüm zordur ve korkulur ölümden. Mevlana insanların ölümden, değil ona hazırlık yapmamaktan korktuklarını söyler. 
Korkulan ve kaçınılan ölümden nefsini arındıranlar korkmazlar. 
Bu da mevt-i iradi ile olur. 


Mevt-i iradinin birinci merhalesi beyaz ölümdür. İnsanın behimi zevklerden ölmesidir. 


Az yemek, az uyumak, az konuşmak... Behimiyet insanın hayvani hazlarını ifade eder ki, insan bunlardan uzaklaştikça insan olmaya doğru yol alır. Bunların esaretinde kaldığı müddetçe ruh, beden zindanı- na hapis kalır. İnsan yemediği zaman, midesi boş olduğu zaman midedeki boşluk yüze bir aydınlık olarak akseder. Bundan dolayı beyaz ölüm denmiştir. 


İkinci merhale ise kırmızı ölümdür. Nefsin arzularına muhalefet etmek, her istediğini yememek, istediğini giymemek ve öfkesini yenmekle bu merhaleyi aşan sufi, sanki nefsinin kanını dökmüş olur ki bu sebeple buna kırmızı ölüm denmiştir. 
Buradaki kan mecazi bir anlatımdır zira amaç nefsi öldürmek değil kontrol altına almaktır. 


İradi ölümün üçüncü merhalesinde yeşil ölüm gerçekleşir. 
Nefsin gurur ve kibrini kırmak gerekir bu merhalede. Bunun için de insanı gösterişe götüren giyimi kuşamı terk eder. Sadece beden libasını terk etmek yetmez, kalbi örten giysileri 


de çıkarmak gerekir. Böylece insan, gösteriş esaretinden kurtulur. Sufilerin yünden aba giyinmeyi tercih etmeleri de bu sebeptendir. 


Ölmeden evvel ölmenin son merhalesi siyah ölümdür. Fail-i hakikinin Allah olduğunu bilerek halktan gelecek her türlü eza ve cefaya katlanmaktır siyah ölüm. Artık tekkeyi terk etmenin, Hira”dan inmenin, insanların içine karışarak onların dertlerini, ıstıraplarını yüklenerek yaşamanın zamanıdır. 
Hizmete koşturmak, sıkıntılara katlanmak ve halk içinde Hakk ile beraber olmaktır siyah ölüm. 


Ölmeden evvel ölmek esasında ölüm için hazırlanmaktır. Hz. 
Peygamberin “Hazları bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın.” buyurması da bu hazırlığın bir parçasıdır. Beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah ölümler de bu hatırlamanın birer tezahüründen başka bir şey değildir. Dünya hayatımızı olduğu gibi ahiret hayatımızı da güzelleştirecek olan ölümü hatırlamak, ölüme yaklaşmak ve daha bu dünyada iken yaşamak için ölmektir. Hikmetin evrensel dilini konuşan Batılı bir yazar da aynı hakikati dile getiriyor: “İyi yaşamayı öğrenmek iyi ölmeyi öğrenmektir. 
İyi ölmeyi öğrenmek de iyi yaşamayı öğrenmek.” 


Yaşamanın ve ölmenin hakikatine eren ve bu hakikati bizlere de öğütleyen Mevlana'nın sözüyle hitam edelim: 


“Bu dünyanın genişliği, bize gözbağıdır. Hâlbuki o, pek dar. 
Gülmesi, ağlamaktan ibaret; övünmesi ardan ayıptan başka bir şey değil! Ey yiğit! Ölmeden önce ölmek emniyettir; bize Mustafa (s.a.s.) böyle buyurdu. 
Dedi ki: “Size ölüm, sınamalarla gelmeden önce hepiniz ölünl” Ölüm günü, bütün bu bilgiler içinde işe yarayan ve yol azığı olan da mahiv (yokluk) bilgisidir. İyi bil ki burada mahv bilgisi lâzım, nahiv bilgisi değil. Eğer mahv bilgisini biliyorsan tehlikesizce denize dal! Deniz suyu, ölüyü başında taşır. Fakat denize düşen adam diri olursa, nasıl kurtulur? Sen de eğer beşeriyet vasıflarından öldünse hakikat sırlarının denizi, seni başının üstüne koyar.” m 
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AHİRET İNANCININ HAYATA YANSIMALARI 


İstanbul Başakşehir Kur'an Kursu Öğreticisi 


hiret inancı dinimizin temel yapı taşlarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de 

llah'a iman ile birlikte 

zikredilen ahiret hayatı, İslam 

dininde sağlam bir imanın göstergelerindendir. Ahiret hayatının 

varlığına iman, dünya hayatına 

nizam ve intizam getirmekle birlikte aslında insanın ruhsal yapısı- 

na ve manevi tekâmülüne önemli 

katkıları vardır. Ahirete imanın 

psikolojik yansımalarını şöyle sıralamak mümkündür: 


- ΚΗ DİYANET AYLIK DERGİ 


Nihal İŞBİLEN 


İnsan, gelişim dönemlerinin ister çocukluk evresinde ister yaşlılık evresinde olsun ölüm ile yok olma fikrini kabullenemiyor ve varlığının devam etmesini arzuluyor. Materyalist düşüncenin öne sürdüğü ölümün kaçınılmazlığı ve varlığı yok ediciliği, ölüm düşüncesini göz ardı etmeyi salık veriyor. Ölümü salt yok oluş ile açıkladığımızda her an ensemiz- de bir canavar, her an peşimizde bir karabasan hissi uyandırmakta, dolayısıyla ruhsal hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Yalom, 


ölüm kaygısını psikopatolojinin ve anksiyetenin ilk kaynağı olarak nitelendirmekte iken Freud, “Her korku aslında ölüm korkusudur.” 
diye ifade etmektedir. Ahirete iman, insanı bu çıkmazdan çıkarıp bu kaygı ve endişelerden salim eyler. Ölümün bir yok oluş değil gerçek hayata “ahiret hayatına” geçiş için bir vesile olması insanın ölümsüzlük arzusuna bir cevap niteliğindedir. 


İnsanın fıtratında var olan sonsuzluk arzusunun evrensel psi- 


kolojik bir tutum olduğunu Jung şöyle açıklar: “İnsanların pek büyük bir çoğunluğu, her zaman hayatın devamlılığına inanmaya ihtiyaç duydular... Hayatın ölümü aştığını düşündüğümüz zaman, bu düşüncenin anlamı bizden kaçıp kurtulsa, aklımızla tam olarak kavrayamasak bile yine de hayatın anlamı içinde hareket ediyoruz. Ölüm ötesi bir hayata İnanma, insan için kaçınılmaz, zorlayıcı bir durumdur.” (Hayati Hökelekli, Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, İstanbul Dem Yayınları 2008. 
5.151) 


Sonsuzluk arzusu, ölüm ötesi bir hayatın varlığına inanmayı gerekli kılmaktadır ve insan fıtratının arzu ettiği böyle bir kabulün İslam'ın şartları içerisinde yer alması dikkate şayan bir husustur. 
Bu hususa görev (manevi destek birimi) yaptığım hastanenin hâlihazırda ötelere her an açılmaya hazır bir kapısı bulunan bir serviste, Palyatif bakım merkezinde ahirete imanın varlığına ve ahiret düşüncesinin insanlar üzerindeki teskin edici, iyileştirici gücüne her gün şahitlik ediyorum. İnsanlar sevdikleri ile ahiret yurdunda kavuşmak üzere ayrılıyorlardı. 


İnsanın anlam arayışı 


Ölüm gerçeği, doğası gereği bir varoluşsal krize sebebiyet verir. 
Ölümün acımasız yüzü karşısında bu dünyanın gerçekliğini ve gerçek değerini sorgulamaya başlarsınız, dünya hayatı ve hayata ilişkin her şey sahte ve anlamsız gelir. Eğer ikna edici bir cevabınız yoksa umutsuzluğa, karamsarlığa, psikolojik ve psikiyatrik problemlere sürüklenebilirsiniz. 

İnsanın varoluş ve ölüm ikilemi- 


ni Erich Fromm şu şekilde ifade etmektedir: “Kendinin farkında 





Ölüm gerçeği, doğası gereği bir varoluşsal krize sebebiyet verir. Ölümün acımasız yüzü karşısında bu dünyanın gerçekliğini ve gerçek değerini sorgulamaya başlarsınız, dünya hayatı ve hayata ilişkin her şey sahte ve anlamsız gelir. 





olduğu için güçsüzlüğünün ve varoluşunun sınırlarını kavrar. Kendi sonunu gözlerinin önüne getirir: Ölümü. Hiçbir zaman varlığının ikiye bölünmüşlüğünden kendini kurtaramaz: İstese dahi zihninden vazgeçemez, yaşadığı sürece bedeninden de vazgeçemez, bedeni onu hayatta kalmaya istekli yapar. Akıl da onun lanetidir; akıl insanı yanıt bulmayan bir ikiye bölünmüşlüğü çözüme kavuşturması için bitmez tükenmez bir biçimde uğraşmaya zorlar.” (Erich Fromm, Psikanaliz ve Din, İstanbul Say yayınları 2012, 5.32.) 


Bu ikilemin dehşetinden insanı kurtaran yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, ölüm ile ikiye bölünen iki farklı varoluş alanının varlığından bahseder. İnsanın ölümü ile sona eren dünya hayatının/birinci varlik alanının terk edilmesi ile insan, boyut değiştirerek ikinci varlık alanına/ahiret yurduna geçiş yapmaktadır. Dinin sunduğu bu öğreti, insanın içine düştüğü ikilem 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çıkmazını tatmin edici bir şekilde aşmasını sağlar. 


Ruh sağlığını koruyucu etkisi 


Bireyin hayatı içerisinde yaşamış olduğu her türlü musibetin, sıkıntının geçici olduğu, sabredip razı olduğu takdirde mükâfatını göreceği bir öte âlem inancı, kişinin olaylarla başa çıkma gücünü arttırmaktadır. İnsan bazen bir yakınını kaybedebilir, bazen bir hastalığa yakalanabilir, bazen engellilik durumu ile karşılaşabilir. Böyle durumlar insanın depresyon, çaresizlik ve umutsuzluk gibi çeşitli ruhsal hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Bu gibi beklenmedik ve istenmedik olaylarla karşılaşıldığında dünyanın geçiciliği ve ahiret düşüncesi İnsanın yüreğine su serpmekte ve hayatına devam edebilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda ahirete iman, dinin başa çıkmada en çok başvurulan kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir. 


İnsanın adalet arayışı 


Ahiret inancı, ahlaki davranışı ve adalet duygusunu tesis eder. 
Hesap gününün varlığı cennet ve cehennem inanışı ile insan başıboş yaratılmadığını bilir. (Kıyamet, 75/36.) Her an izlendiği, bir gün yaptıklarının hesabını vereceği düşüncesi görevlerini yerine getirme hususunda bireye sorumluluk yüklemektedir. Aynı zamanda bireyin otokontrol mekanizmasını kazanmasını ve geliştirmesini sağlamakta; iyiyi ve güzeli işlemesine, kötülükten kendisini sakınmasına vesile olmaktadır. 


Bir diğer husus ise her insanın içinde fıtraten taşıdığı adalet duygusudur. Hasan Kaplan; yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, milliyet ve kültür farkı gözetmeksizin hemen her insanda bir adalet ve “ilahi adalet” duygusunun olduğunu söyler; “ilahi adalet” inancını şu şekilde izah eder: “İnsanların mantıksal sebep-sonuç ilişkisini dikkate almaksızın bazen zımnen bazen açıkça beyan ettiği, hem bu dünyada herkes başına geleni hak ediyordur, elde ettiğine de layıktır ve insanlara layıkıyla muamele edilir anlamına gelen içkin adalet düşüncesini hem de hak eninde sonunda (ya bu dünyada ya da ahirette) yerini bulur, anlamında nihai adalet inancını içeren aşkın bir adalet kavrayışıdır.” (Hasan Kaplan, İlahi Adalet Psikolojisi, 2011, 5.36.) İnsan maruz kaldığı haksızlıklara yönelttiği bu düşünce ile hakkını aramaktan vazseçmemekle birlikte kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını, hakkın bu dünyada olmasa da ahirette yerini bulacağını düşünür. Bu düşünce insanların yaşamlarını sabır ve umutla sürdürmelerine önemli bir katkı sunar. 


İnsanoğlu, ilk insandan bu yana ölümsüzlük arzusu (Tâhâ, 20/120- 
121) ile yaşamını sürdürmüş ve ölüm fikri ile barışamamıştır. 
Ahiret düşüncesinin bu kaygıyı sonlandırıp sonsuzluk âlemine geçişe vesile olması ile ölümün soğuk görünen yüzü kabul edilir bir hâl almıştır. Ahiret inancı bu varoluşsal fonksiyonuna ek olarak insana yüklediği sorumluluk duygusu ile güzel ahlakın ve adalet duygusunun gelişmesi- ne katkı sağlamaktadır. Her gün çeşitli imtihanlar ile karşılaşan insana, sıkıntılar ile baş etme gücü ve ruh sağlığını korumasında önemli destek sunmaktadır. 


PJ) DİYANET AYLIK DERGİ 





Ahiret inancı insana yüklediği sorumluluk duygusu ile güzel ahlakın ve adalet duygusunun gelişmesine katkı sağlamaktadır. 





Hayatın ve ölümün anlamı 


Eğitim amaçlı bulunduğum Viyana seyahatinde, rehberimiz ile Viyana'nın tarihi dokusunu gezerken konu, tarihten dizilere, filmlere geldi ve tavsiye ettiği birçok film ve dizi arasından beş sezonluk “Six Feet Under” Türkiye'ye döner dönmez hızlı bir şekilde izledim. Söz konusu dizi Hristiyan dinine mensup bir cenaze evinin aile hayatını konu ediniyor. Hayatı ve ölümü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren dizi, izlerken sizi içine çekiyor ve ailenin bir bireyi oluveriyorsunuz. İşte böyle başlamıştı, ölüme dair merakım. Bu merak daha sonra ölüm düşüncesini konu edinen çeşitli filozofların, psikologların ve düşünürlerin kitaplarını okumakla devam etti, Ernest Becker'in “Ölümü İnkar”; Elizabeth Kübler Ross'un “Ölüm ve Ölmek Üzerine”, Irvin Yalom'un “Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek” isimli kitaplar bunlardan birkaçı. 


Günlerden bir gün işe giderken yanıma Arthur Schopenhauer'ın “Ölümün Anlamı” kitabını alarak çıktım. Görev yaptığım hastanede yaşam ile ölüm arasında önemli sorgulamalar yaşayan hasta ve hasta yakını görüşmeleri, hemşirelerle keyifli sohbetler ile mesai sona erdi. Aynı gün yolda seyir hâlindeyken telefonum çaldı. 
Arayan babamdı, sesi ambulans 


sesine karışıyordu. “Nihal, hemen gel!” diyordu, endişeli ama endişesini belli etmemeye çalışan bir ses tonu ile... 


Ne olduğunu anlayamadığım bir şaşkınlık ve korku ile kapattım telefonu. “Anneciğim, lütfen ölme!” 
diyerek beni aşan hız limitleri ile yol aldım. İstanbul-Edirne arası hiç bu kadar uzun olmamıştı, daha önce hiç bu kadar hız yapmamış olmama rağmen. Akşam karanlığında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesindeydim. Babamın tarif ettiği koroner yoğun bakım ünitesinin önünde babamla kucaklaştık. Neler oluyordu, hayat rutin bir şekilde devam ederken biz şimdi neden yoğun bakımın önündeydik. 


Korku, kaygı, endişe ve üzüntü daha önce aynı anda bir araya gelmemiş olan karışık duygular içerisindeydim. Babam, biraz sakinlemiş, beni de endişelendirmemek için annemin kalp krizi geçirdiğini, hastaneye gelirken pek iyi vaziyette olmadığını fakat hastaneye geldikten bir süre sonra iyi olduğunu ve görevlilerden rica ettiğini birazdan annemin yanına girebileceğimi söyledi. 


Şükürler olsun annemin yanındaydım. Dayanılmaz ağrıları vardı ama yüzünün vazgeçilmez ifadesi; tebessümü yine yüzündeydi. 
Yine sabırlıydı. Yine tevekküllüydü. Bu kısa görüşmemizde, ağrı- 


ları aman verdikçe sohbet ettik. O yine benim halimi hatırımı, nasıl olduğumu, neler yaptığımı soruyordu. Hasta bakıcının uyarıları sohbetimizi sonlandırdı. Annemi hemşirelere teslim ederek kapının önünde bekleyişe koyulduk. 
Ağrıları vardı ama daha önce de hastane günlerimiz olmuştu. Bu da geçecekti. Ertesi gün oldu, babam, “Bugün içeri sen gir.” dedi. 
(Yoğun bakıma gün içerisinde yalnız bir defa belirli saatlerde hastanın sadece bir yakınının içeri alındığını, yoğun bakım tecrübesi yaşayan herkes bilir.) Hiç ikiletmedim. Ve saati beklemeye başladım, heyecan ve endişeyle. 
Annemin yanındayım, nihayet. 
Canımın içi, ağrılarından nefes alamıyor, ne yapacağını bilemiyor. Yoğun bakım ünitesindeki tüm hasta yakınlarına bilgi verildi, hasta yakınları bir bir dışarı çıktı. Fakat bana hâlâ bilgi veren olmadı. İyi tarafı annemin yanında daha uzun kaldım ama neden hâlâ bilgi vermiyorlardıl Birkaç sefer müdahale ettim, bilgi vermeleri için ve aralarındaki konuşmalara kulak misafiri oldum. Durum hiç iç açıcı değildi. Gerçekten annemden mi bahsediyordunuz? 
Kimden bahsediyorsunuz siz? 
Biraz sonra sözcü olarak bir asistan yanıma geldi. Annemin başı ucunda, annemin hayati tehlikesinden bahsetmeye başladı. 
Sözsüz bir şekilde, annemden doktoru uzaklaştırdım. Pozitif bilimin yüzü bu kadar mı soğuktu? Neler söylüyorsun sen bana? 
Hem de annemin başı ucunda! 
Doktor, tepkimden hoşlanmasa da annemden uzaklaşarak konulan teşhisi ve uygulanacak tedaviyi anlattı. Artık kendimi çok zor tutuyordum! Annem ile kısa görü- 


şüp ağlayarak dışarı çıktım. 


Ertesi gün, babam girecekti annemin yanına. Ama o da ne! Yogun bakımdan bir yatak getiriliyor dışarı doğru. Annemi çıkarıyorlar, yoğun bakımdan. Oh, nihayet, servise çıkacak artık! Ama öğrendik ki, doktorun daha önce bilgisini verdiği diyaliz ünitesine götürülmek üzere çıkarılmıştı, yogun bakımdan. Asansöre beraber bindik, annem, babam hasta bakıcı, hemşire ve ben. İkinci kattan giriş katına inmek üzere. Fakat asansör hastanenin en üst katına kadar çıktı ve çıkarken ve inerken her katta durdu, kapılar açıldı kapandı. Buna hiç anlam veremedik o an. Neden bir hasta asansörü yoktu ki? Daha sonra anladım ki hayatımdaki en anlamlı en bitmesini istemediğim asansör yolculuğumdu. Bu esnada annemin yüzünü okşadım, onunla sohbet ettik. Ve diyalize uğurladık. Diyaliz ünitesinin önünde umutlu bir bekleyişe koyulduk. Annem güzel konuşuyordu, tedavisi için diyalize getirilmişti, iyileşiyordu. Rahat bir nefes almıştık, çok kısa bir süre. 


Aradan bir saat geçti ve babamın telefonu çaldı. Babam, inanamıyor hayretler içerisinde sorular soruyordu. Neler oluyor? Diyaliz ünitesindeki sorumlu doktor aramıştı, biraz sonra yanımıza geldi. 
Annemin diyaliz ünitesinde bir kalp krizi daha geçirdiğini ve şu an müdahale ettiklerini söylüyordu. 
Biraz sonra yine yanımıza gelip ellerinden geleni yaptıklarını söylüyordu. Bir daha geldi ve bir daha. 
Keşke bir daha gelmeseydil Son gelişinde tüm uğraşlarına rağmen annemi kurtaramadıklarını söylüyordu! Nasıl olurdu böyle bir şey? 
Az önce konuşarak diyalize uğurladığımız annem. Annem artık yok muydu?! 


Ölümün varlığına işte o zaman inandım ben! Ölüm vardı ve bizim evimizdeydi, şimdi. Ölümün varlığına inansam da annemin ölümünü çok sonra kabul etmiştim. 
Hayatta en çok kıymet verdiğiniz varlık bir anda ellerinizden kayıp gidiyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ölümün sineleri yakan ateşi ile soğuk yüzünü aynı anda hissediyorsunuz. İnsanın çaresizliğini son haddine kadar yaşıyorsunuz. Dünya hayatının ölüm ile sonlandığını kitaplardan değil de hayatın ta kendisinden öğrenmiştim. Nasıl dayanılmaz bir andı, anneme sarıldığımda bana sarılmaması, annemi öptüğümde beni öpmemesi, anne, anneciğim diye seslendiğimde bana cevap vermemesi... Ecel evimize gelmiş, en kıymetlimizi alıp gitmişti. 
Yüzünün vazgeçilmez ifadesi, tebessümü, yine yüzündeydi. 


Artik ayrılma vaktiydi. Annemi toprağa verme vakti. Amansız bir ayrılık vakti, Nasıl dayanılırdı ki buna? İnsan nasıl kabul edebilirdi sevdiğinin toprak olduğunu? 
Ahiretin varlığına işte o zaman iman ettim ben. Ölümün perişan eden haline, bu dünyada annemin varlığına son verildiği fakat öbür dünyada, ahiret yurdunda anneme kavuşacağım düşüncesi kalbime ve ruhuma esenlik verdi. 
Annemin vefatını takip eden günlerde, okumalarım ahireti anlatan kitaplar ile devam etti. Okudukça, öğrendikçe içim ferahladı. Ahirete iman kalbime sükunet verdi. Kavuşma düşüncesi olmasa dayanılmayacak bir acı, bir handikap sizi içine çekiyor. Her gün ilk günkü özlemle cennetmekan annemi yad ediyorum... m 
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: 


“Dünya-ahiret dengesi kefeli teraziye benzer. 
Doğru olan, teraziyi eşit ve dengede tutmaktır.” 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 





hirete imanın İslam'ın temel inanç esasları arasındaki yeri ve önemi hakkında neler söylersiniz? 





İslam dininde inanç esaslarının Âmentü şeklindeki altılı tasnifine göre ahirete iman, altı iman esasından biridir. Usül-i selâse şeklindeki üçlü tasnife göre de ahirete iman ulühiyet ve nübüvvet yanında üçüncü iman esasıdır. Ahiret kelimesi Kur”an-ı Kerim”de yüzü aşkın yerde geçmektedir. Tek başına kullanılma yanında el-yevmü”l-ahir, ed-darü”l-öhira, yevmü”d-din, yevmü”l-hisab, yevmü”l-hulüd şeklinde terkip hâlinde de kullanılmaktadır. 
Kur'an-ı Kerim'de iman esasları (mü'menün bih olan hususlar) tadâd edilirken ahiret inancı da zikredilir. Örnek olarak Nisa suresinin 136. ayeti gösterilebilir. Söz konusu ayette şöyle buyrulmaktadır: 


“Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr eden kimse tam manasıyla sapkınlığa düşmüştür.” 


Kur'an-ı Kerim'de bu ve benzeri ayetlerde ahirete iman açık ve kesin bir şekilde beyan edilmiştir. Bu beyanlara göre dünya hayatı fâni, ahiret hayatı ise bâkidir. Ahiretin imkânı akılla, nasıl başlayıp nasıl devam edeceği ise naslarla bilinir. 
İslam inancına göre dünya hayatı bir imtihan yeridir. Yeryüzünde insanlar tek tip olmadığı gibi sosyal statü bakımından da birbirinin aynı değildir. Kimi zengin kimi fakir, kimi sağlam kimi hasta, kimi itaatkâr kimi âsi olarak hayat sürmektedir. 
İnsanlar içinde haklılar ve hak- 


sızlar, adaletli olanlar ve zalimler, haddini bilenler ve haddi aşanlar bulunmaktadır. Bunların çoğu eşitlenmeden ve belli bir sulha bağlanmadan dünya hayatı sonlanacak ve insanlar Allah Tealö”nın huzuruna haklı veya haksız olarak çıkacaklardır. Sonra da dünya hayatındaki haksızlık ve haddi aşmaların cezasının, işlenen iyiliklerin ise ödülünün verilmesi için ilahi adalet divanı kurulacak, herkes birbiri ile hesaplaşacak, haklı ile haksız ayırt edilecek ve insanlara amellerinin durumuna göre muamele edilecektir. Böyle bir adalet gününün olmaması durumunda güçlü ve zalimlerin yapıp ettikleri yanlarına kar kalacak, mazlumun dünyadaki mağduriyeti ahirette de devam edecek ve adalet hiçbir zaman gerçekleşmemiş olacaktır. Hölbuki din kötüleri tehdit etmekte ve cehennem azabı ile korkutmaktadır. Mazlumlar da ihkak-ı hak yerine konuyu, adalet terazisinin konulacağı ve haklı ile haksızın ayrıştırılacağı ahiret gününe havale etmektedir. Bu sayede dünya, insanların birbirlerinden intikam aldıkları bir arena olmaktan kurtulmaktadır. 


Bizim için ahlakın kaynağı dindir. Bu açıdan ahlakın teşekkülünde hesap gününün rolü nedir? 


Hz. Peygamber “dünyanın ahiretin tarlası” olduğunu bildirmiştir. Demek ki dünyada yapıp ettiklerimizle ahiretteki konumumuz arasında yakın ilişki vardır. Yine inancımıza göre insanların dünyada yapıp ettiklerinin tümü tespit edilmektedir. Amel defteri diye adlandırdığımız kayıtlar mahşerde insanların eline tutuşturulacaktır. Bu inanca göre yapıp edilen hiçbir şey kaybolmayacak, unutulmayacak ve ihmal edilmeyecektir. Aksine hepsi raflardan indirilip tartılmak üzere terazinin üzerine konulacaktır. Bilindiği üzere ahlak davranışları yasalara değil; hak, adalet, merhamet 





Modern dünya, ahiret kaygılarını hayatın dışına iterek ve ölümü unutturarak insanı tamamen dünyaya yönlendirmekte, onu dünya nimet ve eğlencelerinin bağımlısı hâline getirmektedir. 





gibi manevi kurallara dayanan hususlardır. Bunların maddi ve yasa gücü şeklinde bir yaptırımı yoktur. Kendileri manevi olduğu gibi müeyyideleri de manevidir. Manevi yaptırımların en güçlüsü ise Allah rızası ve korkusundan neşet eden cennet nimetlerine nail olma ve cehennem azabından korunma duygusudur. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği üzere cehenneme girmelerine karar verilenler büyük bir pişmanlık duyarak dünyadaki yanlışlarını telafi etmek üzere dünyaya tekrar gönderilmeyi temenni edecekler fakat o gün yanlışların telafisi olmayan bir gün ol- 


duğu için onlara böyle bir fırsat verilmeyecektir. Aynı şekilde cennet de emsali görülmemiş nimetlerden oluşmaktadır. 
Bunlara nail olma arzusu da önemli bir motivasyondur. Bir mümin cehennem azabından uzak kalmanın ve cennet nimetlerine nail olmanın yolunun dünyada yapıp ettiklerine bağlı olduğunu hatırladığında elbette kendini kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi bir insan olmaya gayret edecektir. Bu yaptırım, onun için zabıta gücünden ve hapishanede yatmaktan daha etkilidir. 


Ölüm ve Ahiret gaybi konulardır. Gayba imanın inanç dünyamıza ve dini hayatımıza katkıları nelerdir? 


Bilindiği üzere gayb, duyular ötesinde kalan varlık dünyası demektir. Ölüm sonrası hayat ve ahiret de böyle bir âlemdir. 
Gayb âlemi müşahedelerimizin dışında kaldığı için burası ile ilgili bilgiye vahiy yoluyla ulaşmaktayız. Vahyi bilgiye nail olanlar ise peygamberlerdir. Onların verdikleri bilgileri kabullenmek suretiyle gayba inanmış olmaktayız. İslam'da gayba iman, kuru bir dogma değil, aklen mümkün, ontolojik olarak da vukuu beklenen bir gerçekliktir. Nitekim kozmoloji, galaksilerin hızlı bir şekilde birbirinden uzaklaşarak dışa doğru yayıldığını, bu yayılışın süresini tahmin edemediğimiz bir vakitte mevcut düzenin bozulmasına neden olacağını söylemektedir. Entropi yasaları da evrendeki düzensizliğin geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde sürekli arttığını, var olan her şeyin yıprandığını ve başlangıcından itibaren ev- 


MART 2019 





zi - 


SÖYLEŞİ 








renin nihai bir sona doğru yol aldığını ortaya koymaktadır. 
İslam dinine göre dünya hayatı fani, ahiret hayatı ise bakidir. Herkes dünya hayatında imtihan olmaktadır ve burada yapıp ettikleri iyilik ve kötülüklerle huzur-i ilahiye çıkacaktır. 
Orada haklı ile haksız ayırt edilecek, herkes amellerine göre karşılık görecektir. Kur”an-ı Kerim'de ilahi adalet divanının kurulacağı şöyle haber verilmektedir: 


“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyenlerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Câsiye 45/21-22.) 


Ahiret, Cenab-ı Hakk'ın bizim için öngördüğü son duraktır. 
Bir Müslüman için dünya hayatı ne kadar gerçek ise ahiret hayatı da o kadar gerçektir. 
İslam'a göre dünya ve ahiret birbirini tamamlayan bir bütünün iki safhasıdır. Biz şu anda birinci safhadayız. Allah Teâlâ, bu safhada bizi imtihan etmekte, iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız birçok şeyle karşılaşmaktayız. Yapıp ettiklerimizin burada kalmayacağını, yenilen hakların, işlenen zulümlerin hesabının bir gün sorulacağını ve bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz. 
Bu durum, inanan insanın üzerinde dünyevi hiçbir yaptırımla mukayese edilmeyecek kadar etkili olmaktadır. Ahiret inancı polis, zabıta, mahkeme gibi şeylerin korkusu olmadan insanın kendi kendini kont- 


PZJ DİYANET AYLIK DERGİ 


rol etmesini sağlar. Böyle bir inanca sahip olan insan keyfi davranmaz, hesabını veremeyeceği hareketleri işlemez. 
Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeker, kendi kendini kontrol eder. Bu inanç ve sorumluluk anlayışı inananları hakka ve hukuka riayet etmeye sevk eder. 


Günümüz insanına ahirete iman etmenin hayatlarına etkilerinden bahseder misiniz? 


Günümüzde egemen ve yaygın olan düşünce maddeciliktir. Çoğu zaman insanlar ölümü hatırlamadan ve sanki hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüp davranmakta; günlük yaşamlarında ve birbirleri ile ilişkilerinde mevki-makam gibi dünyevi ve para-pul gibi maddi kriterleri esas almaktadır. Bu tipleri Kur'an-ı Kerim şu şekilde tasvir etmektedir: 


“Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır, ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Câsiye, 45/24-26.) 


Bu insanlar bir gün öleceklerini, yapıp ettiklerinden hesaba çekilmek üzere tekrar diriltileceklerini, dünyada kazandıkları mal mülk, mevki ve makamın geride kalacağını ve yalnızca kalbiselim ve iyi amellerinin kendileri ile beraber olacağını düşündükleri takdirde, dünyaya bakışları değişecektir. Kendilerini kabirde ve ahirette yal- 


nız bırakacak şeylerin peşine koşma yerine beraberlerinde götürecekleri işleri yapmaya yöneleceklerdir. Bu da insanları iyilikte yarışmaya, dünyayı imar etmeye, insanları öldürmeye değil, onları yaşatmaya sevk edecektir. 


İnsanlar nezdinde olumsuz olarak görülen ölümle ilgili algı ahiret inancıyla nasıl bir dönüşüme uğruyor? 


İnsan, dünyaya yaşamak için gelmektedir. Allah onu, tabiatına yaşama sevinci yerleştirilmiş olarak yaratmaktadır. 
İnsan da aklı erdiği andan itibaren yaşamını devam ettirecek imkân ve yollara başvurmaktadır. Psikolojik rahatsızlık gibi nadir vakalar dışında ölümü yaşama tercih eden örnek bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşamak güzel, ölüm ise kaçınılan bir akıbettir. Ölüm temenni edilmez ancak yüz yüze gelince de sabır ve metanetle karşılamak gerekir. Realite böyle olmakla beraber, ölümün bir yok oluş değil, Mevla’ya kavuşma, bir başka âlemde Yüce Yaratıcı”nın nimetlerine nail olma, Rabbimizin davetine icabet etme olduğuna inanan bir kişi Mevlana Celalettin Rumi örneğinde olduğu gibi ölümden nefret etme yerine onu bir vuslat ve düğün günü olarak algılar, rahmetli Davudoğlu Hoca gibi “Ölüm daha güzeldi.” nitelemesinde bulunur. 


Öte yandan insan, dünya hayatında sınırlı bir süre yaşadıktan sonra buradan ayrılmaktadır. Çoğu zaman özlemlerini, sevdiklerini, mal ve mülkünü geride bırakarak terk-i diyar eylemektedir. Aslında anne, baba, eş, evlat gibi sevdiklerini 


kaybetme insan üzerinde telafisi imkansız üzüntü ve stresler oluşturmaktadır. Ancak o, ölümün mutlak yokluk olmadığını, bir gün sevdikleri ile tekrar buluşacağını düşündüğünde kendine gelmekte, hayata tutunmaya başlamaktadır. Ayrıca ahirette karşılaşılacak olan cehennem korkusu ve özellikle cennet özlemi, insanı dünya hayatını iyi değerlendirmeye ve Allah”ın rızasına uygun yaşamaya sevk etmektedir. 


İslam dini Müslümanlara dünya ve ahiret hayatı arasında bir denge, muvazene kurulmasını emrediyor. Ölümü hayatın dışına iten modern dünyada bu dengeyi nasıl koruyacağız? 


İlahi dinlerde Allah Teâlâ dışındaki bütün varlıkları temsil eden âlem, fizik ve metafizik varlıkların sentezinden oluşan bir bütün olup ikisi arasında tam bir uyum söz konusudur. 
Dünya, ay, güneş, yıldızlar, canlı ve cansız varlıklar âlemin fiziki kısmını temsil ettikleri gibi ruh, melek, cin, şeytan gibi varlıklar da onun metafizik kısmını temsil etmektedir. 
İnsan ise bu büyük âlemde, onun bir minyatürünü temsil etmektedir. Bu nedenle “insanın küçük âlem, âlemin ise büyük bir insan olduğu” söylenmiştir. İnsan her iki âlemin özelliklerini temsil ettiği için onun hayatında bu iki âlemin dengesini gözetme esas alınmış, dünya ahiretin tarlası kabul edilmiştir. Yüce Rabbimiz “Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas, 28/77.) 
buyurmuştur. 


İslam'da dünya hayatı ile ahiret hayatı birbirini tamamlayan unsurlardır. Allah Teâlâ, insanın dünyada çalıştığına erişeceğini bildirirken ahirette de çalıştığının karşılığını göreceğini haber vermiştir. Dolayısıyla çalışmanın, çabalamanın neticesi hem dünyada hem de ahirette kendini gösterecektir. Dünya çalışma, çabalama, yorulma yeridir. Duruma göre gayret, sebat, sabır; duruma göre de sonucun güzelliğini görme yeri iken ahiret hayatı sadece neticenin elde edildiği, hasadın devşirildiği, cefanın değil, sefanın sürüldüğü yerdir. 
Kısacası dünya-ahiret dengesi kefeli teraziye benzer. Bir tarafa yüklenmek dengenin bozulduğunu, ahengin yok olduğunu gösterir. Doğru olan teraziyi eşit ve dengede tutmaktır. 


Modern dünya, ahiret kaygılarını hayatın dışına iterek ve ölümü unutturarak insanı tamamen dünyaya yönlendirmekte, onu dünya nimet ve eğlencelerinin bağımlısı hâline getirmektedir. İslam büyüklerinin “ölümü bir vaiz kabul etmeleri” ve bu duyguyu canlı tutmak için mezarlıkları -günümüzde olduğu gibi şehirlerin dışına değil- şehir merkezlerinde oluşturmaları çok anlamlıdır. 
Maalesef günümüzde sanat ve edebiyat faaliyetlerinde ölüm ve sonrası dillendirilmemekte, Makber ve Karacaahmet gibi şiirlere rastlamamaktayız. 


Kur”an”daki cennet, cehennem ve kıyamet tasvirleriyle bizlere anlatılmak istenen aslında nedir? 


Kur”an-ı Kerim”de cennet ve cehennem tasvirleri sıkça dillendirilmektedir. Bu tasvirler farklı bağlamlarda ele alına- 


bilir. Bazen insanı düşünmeye sevk ederek ahirette pişman olacağı işleri dünyada iken yapmaması uyarısı yapılır, bazen cehennem azabının şiddeti hatırlatılarak oraya girmeye neden olacak işlerden dünyada uzak durulması tembih edilir, bazen de cennet nimetlerinin cazibesi tasvir edilerek, geçici dünya nimetlerinin peşine düşülerek bu kalıcı nimetlerden mahrum olmaktan sakınılması mesalı verilir. Her halükarda ahiretle ilgili olumlu ve olumsuz tasvirler dünyada kendimize çekidüzen vermemiz, Allah Teâlâ'nın emir ve yasaklarına dikkat etmemiz, iyilikleri yapıp kötülüklerden uzak durmamız için bir uyarıcı, bir manevi yaptırımdır. Allah Teala bizleri ibret alanlardan eylesin. m 


Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 


974'te Erzurum Yüksek 

İslam O Enstitüsünden mezun oldu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslam İnancında Gayb Problemi” adlı doktora tezini tamamladı. 1993 yılında 
öğretim görevlisi oldu. 1996 
yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2006-2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı yaptı. Hâlihazırda İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesinde 
rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları, Akılcılık ve İslam inancında gayb gibi konulardır. Son zamanlarda çalışmalarını kelâm ilminin bilim ve fizik boyutuna ilişkin konulara yöneltmiştir. 
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DÜNYADA AHİRET 
“YOLCUSU OLMAK 


Selvigül KANDOĞMUŞ ŞAHİN 


“Kendinden geçip de sonra dikenlikten gül toplar gibi acılar bahçesinde kendini aramayanlar, gafil olmadıklarını, uyanık durduklarını mı sanırlar? Halbuki asıl gafiller onlardır. Günlerimiz güzel geçsin, diyorsun. 
Günün geceden, iyinin kötüden çıktığını görmüyor musun? Öyleyse sık sık ama iradenle cihad ederekten, sık sık öl ki yine sık sık dirilesin.” Üstad Nurettin Topçu, Var Olmak kitabında böylesine etkili satırlarla seslenir okura. Yolcu olan, yolcu olmak için yola revan olan insanoğluna hatırlatır her daim dünya yolculuğunun çetin, engebeli hâllerini. 
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Ahiret yolculuğumuz, dünya hayatına doğduğumuz andan itibaren başlar. İnsanoğlunun aktığı ana rahmi onun için her anlamda korunaklı, sıcak, tertemiz ve emindir. Kuşatan, şefkat halesi ile rahatlatan derin bir aşkın tutuştuğu bir diyarken birden kendini dünyanın soğuğunda bulur insanoğlu. “Dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır.” derken İsmet Özel, tam da bu korunaklı, şefkat ortamından dünyaya akan insanı anlatır. Ve insan yavrusu, ne kadar korunaklı ve her anlamda kuşatan bir ortama doğmuş olsa da bir anda kendini savunmasız, acizlikleri ile baş ede- 


mediği bir dünyada bulur. 


Ahiret yolunun has yolcusudur insan. Yaşadığı her an onu yeni başlangıçların ve sonların eteğine doğru sürükler. Bir zamanlar âdeta saldırıya uğrar gibi geldiği geçici yalan dünyanın eteklerinden, an an nice yolculuklar sonu kendini gerçek hayatın başlangıcında bulacaktır. 
Bu gerçek hayat, “basübadel mevt” tir. Bu gerçek hayat, gerçek yurt; ahiret yurdudur. Ait olduğu, asıl olması gerektiği yer. 


Aslında uzun bir zaman dilimi gibi görünse de göz açıp kapayıncaya bir rüya sarhoşluğun- 





da geçen dünya yolculuğunda, yolcu olduğunu unutur insanoğlu. 


Unuturuz geçici, her an bitmek üzere olan bir hayatı yaşadığımızı, Gafil hallerimizle dünyanın nice kapısına koşar, nice hazlarını yudumlar nice ayartan hallerinden murat almak isteriz. Yolcu olarak bindiğimiz yolcu otobüsünün, millerce yükseklikte uçağın, hızlı trenin yolculuğunun biteceğini biliriz. 
Misafir olduğumuz insan yapımı bu ulaşım araçlarında yolcu olduğumuzu, biletimizi aldığımızda geçtiğimiz yerleri müşahede ederek anlarız. Biliriz ve inanırız ki, yolculuk bitince bu otobüsten, bu uçaktan, bu trenden ineceğiz ve bizim yerimize başka yolcular binecek. 
İşte o zaman oturduğumuz koltuğa sahip olmak aklımıza bile gelmez. Bize rahat etmemiz için verilen yastığı sahiplenip yanımızda götürmeyiz. Çünkü biliriz ki bu koltuk da yastık da yolcu olarak bulunduğumuz araca aittir. Bize ait değildir. Bu inanca nasıl sahip oluruz, biletimizi müşahhas bir şekilde elimizde gördüğümüzde, paramızı ödediğimizde ve başka yolcularla aynı yolun yolcusu olduğumuzda daha derinden hissederiz ve inanırız. İşte o zaman kimse bizi inandıramaz yolcu olmadığımıza, çünkü yolculuk bitecek ve biz bindiğimiz bu araçtan ineceğiz. Başka bir zemine, başka bir zamana doğru yola revan olacağız. 


Çıktığımız dünya yolculukları aslında ne çok ilham olur bize 


Ne çok kapı vardır dünya yolculugunda önünde durduğumuz, 

ter akıttığımız, açılmasını bekle- 


diğimiz, yeri geldiğinde hırsın ve tamahın güdülemesi ile kendimizi kaybettiğimiz. 





gerçek yolculuğu hatırlatma yolunda. Dünya fani bir yolculuk mekânıdır. Her anlamda oyalayan, bizi derinden sarsarak acılarla ve mutluluklarla kendine ram eden, bizi âdeta uyuşturan hazları ile geçici olmaktan ziyade kalıcı olmaya zorlayan. 


Ne çok kapı vardır dünya yolculuğunda önünde durduğumuz, ter akıttığımız, açılmasını beklediğimiz, yeri geldiğinde hırsın ve tamahın güdülemesi ile kendimizi kaybettiğimiz. 


Ne çok kapı vardır açılmasını beklediğimiz ama hep açmaya talip olduğumuz. Günahın kapısı, eşyanın kapısı, kinin kapısı, kirin kapısı, hırsın kapısı, şöhretin kapısı, şehvetin kapısı, tamahın kapısı. 


Bu kapıların önünde ne çok durmuşluğumuz vardır. Ter akıtarak, kan akıtarak, kendimizden geçerek. “Belhüm adal” ve “ahseni takvim” hallerimizle. Yol uzundur ve kapılar da o denli çok ve ayartıcıdır. Kimisi öylesine bizi içine alır öylesine kendisine ram eder ki, tüm kapılar o kapının ayartan hallerine ram olarak açılır. 


Oysa yolcuyu tanıyan, bilen, onun tüm hallerine vakıf, ona şah damarından yakın olan Yaratıcı bilir bu yolculuğun azığının nasıl olması gerektiğini. 
Dünyalık azığa talip olan yolcu da kanaat ettiği zaman bulur Yaratıcı'nın ona sunduğu azığı. 
Bu bilme öyle kolay olmaz tabi. 
Bilmek için yollara düşmek, aramak, yanmak, yana yana yollarda erimek gerekir. Bulmak için yola düşer, bilinmez yollara sapar, arar, arar... 


Bulmak için yola revan olduğunda inandığı değerleri vardır. 
Kapıları vardır sonra. İlk olarak teslimiyet kapısının tam önünde durur. Ter akıtarak, ruhunu ve bedenini temizleyerek tüm kirlerden, kinlerden, şehvetlerden; durur teslimiyet kapısının önünde. Tövbe kapısını bulur sonra, arınır yüreği, yüzü aydınlık olur. Gözyaşı ırmak ırmak gecelerin karanlığında dökülürken döşünün sıcağına, serin dualarına yükler umutlarını, acılarını, sırlarını. 


Sonra ihlas, irfan, merhamet, rahmet ve pek çok kapının önünde durur. Doğru kapılara, en doğru kapıyadır onun yolculuğu. Sezai Karakoç, Diriliş Muştusu'nda ne güzel anlatır: “Bu kapı, ölüm-dirim kapısıdır, 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öldükten sonra yeniden dirilme kapısıdır. Üzerinde bengisu aşı boyası olan kapıdır. Çilelerin açılış kapısıdır. Alından akan terleri silen kapıdır. Gönlün yeniden doğumunun kapısıdır. 
Toprağın bittiği yerin başlangıç noktası olan kapıdır. Doğaüstü zifafın giriş kapısıdır. Ölümü doguma çeviren düğünün beşiği olan kapıdır. Ve eşiği olan kapı.” 


Kalp kapına gideceksin önce. 
Bu muhteşem kapıyı bulmak için kitaba, kıbleye, kabire doğru uzun, kıldan ince kılıçtan keskince bir yola revan olduğunu bileceksin. Gurbetten kurbiyyete. Sıladan yurda doğru, gerçek yurda doğru yola revan olduğunu bileceksin. 


İhlas ile yönelmek için kalbinin Allah'la buluşması gerekmez mi ey yolcu? Fetva makamı olarak Resul'ün işaret ettiği ve “Kalbine danış.” dediği kalp de tam bu kalp değil midir ey yolcu? Kasvetten, gafletten, şüpheden, evhamdan, vesveseden, dalaletten, korkudan beri olan bir kalp ile yöneleceksin. 
İşte o zaman selim, mutmain ve munip bir kalbin olduğunu bilerek göğsünde sımsıcak hayat veren bir sihirli muska gibi taşıyacaksın yaşam iksirin olan, teslim olan kalbini. 


Selim bir kalp ile yöneldiğinde hayata ve nice ayartan, çeldiren kapıların önünde durduğunda, işte tam o zaman mutmain kalbine ferasetle artık her ameline, her eylemine kalbin vuruşu rota olacak, yol gösterecek, ilham olacak. Artık basiret 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olan, dizine derman, gönlüne ferman, duana icap olan selim bir kalptir sahip olduğun. 


Yolcu, yola revan olduğunda sınavlar bitmek bilmez. Her açılmaz ve açılır kapının önünde ve arkasında onu sınavlara duçar eden bir yaşam karesi bekler. 
Sınavların en büyük karargâhı kalptir aslında, yürektir. İşte tüm sınav muharebeleri orada kaybedilir veya kazanılır. 


“benim kalbim bir ıslahevidir doktor. 


yetim bir çocuk durmadan azarlanır içinde 


benim kalbim gövdesi ıslahevlerine çakılı bir kuştur 


uçmayı bilmeden ölür kenar otellerde 


kalbim ıslah olmaz bir kuştur doktor 


tıkanır, ölür metropollerde” 


Kemal Sayar, nasıl da güzel karargâh eyler kalbi bu dizeleriyle. Kalpler karargâhtır, ıslahevidir kimi zaman. Ama sınavlar da kalplerde kaybedilir ya da kazanılır. Bu yolun gereği budur. Yolcu bunu bilir ya da bilmez ama kalp ona sırdaş, kimi zaman da dildaş kimi zaman da düşman olur. Ama tüm kalpler sınavlara duçar olacaktır. Bu sayede, “sıdk” veya “kizb”, “nifak”, “takva”, “ihlas”, “teslim”, “mutmain” olan kalpler açığa çıksın. Sinelerin özü ortaya çıksın. Ki Rabbimiz sinelerin özünü bilendir. 


Ve Rabbim uyarır yola revan olan yolcuyu: 


“Elif. Lam. Mim. İnsanlar, sınavdan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? 
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de sınadık. Elbette Allah sadıkları da ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.” (Ankebut, 29/1-3.) 


Cehennemi bir hal alan dünyada yolcu olarak yüreğinde cennetleri taşıyanlar vardır elbet. 
Hepimizin yüreğinde İbrahim de var Nemrut da, Firavun da var Musa da. Yüreğimizi dirilişe götürecek olan ruhumuza diriliş aşısını vuracak olan o muhteşem öz, o muhteşem şifa da içimizde, bizi cehennemlere taşıyacak olan zehir de yüregimizde. Yani hem zehir hem de panzehir vardır inkılapların meydana geldiği kalbimizde. 


Ne kadar teslim olursak olalım, kendimizi ne kadar İslam olanlar safında görürsek görelim, İnsan olmanın o ayartan süfli duraklarında sanki haşa Rabbimiz yokmuş gibi davranmıyor muyuz ey dostlar? Farkına varmadan veya bilerek arkadan konuşuyoruz, düşünüyoruz. Giybet en kolay yaptığımız ayartan ve cehenneme taşıyan bir hâl. Sonra gizli bir kibir yerleşiyor ruhumuzun en tenhası- na. Eserlerimizin önünde onu bize bahşedeni unutup yaptıranı unutup yapanı düşünerek yüreğimize çöreklenen ve bizi helake sürükleyen bencilliğin ve kibrin önüne geçemiyoruz ey dostlar. Oysa yol azığı olarak verilir tüm hasletler, yetenekler, hâller. O'nun yolunda 





O'nun rızasına uygun ve O'nun için kullanırsak tüm verilmiş istidatları ne mutlu bize! Yoksa kendi cehennemimizi, dünya yolculuğunda anbean inşa etmiş olmaz mıyız, hırsımızla, tamahkârlığımızla, bencilliğimizle, gadabımızla, hevamızla... 


Bir yolcu gibi seferlere talip olarak, kendinden vazgeçerek, gerçek seferin sahibine iltica ederek O'na yönelmek: “Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cenne- te koşun!” (Âl-i İmran, 3/133.) 


Deruni seferleriniz vardır, içe doğru yolculuklarınız. İçinize ne kadar ferasetle ve teslimiyetle yürürseniz, derinleşirseniz dışa doğru yürümeleriniz de o denli aydınlık ve önü açık olacaktır. İç seferini tamamlayamayanlar, dış seferlerinde 


yolda kalırlar; toprağa, metaa, eşyaya, insana çakılı hâlde kalırlar... Kalplerin sefer duyarlılıδι ile yola revan olması bu bilinci içselleştirmesi, dünyevi tüm tutkuları da elinin tersiyle itmesi, gerçek bir özgürleşmedir. 


Dünya uzun, zorlu bir yolculuk hâli ahirete doğru uzanan. Bizler yürümeye devam edeceğiz. 
Rahmetlere vuslatla ulaşmak için yolda, yolcu duyarlılığı ile bulunmak gerek elbet. Biz yürüyeceğiz ve bileceğiz ki, üzerimize düşeni yaparsak yollar açılacak, kapıların kilidi kırılacak. Çünkü gerçekten iman eder, iltica eder, mutmain olursak tüm yolları açan, ateşleri gül eyleyen, narı nura çeviren, denizleri yol eyleyen Rabbimizin rızasına ermiş oluruz. 


Yürek iklimlerine doğru bir sefer başlatarak bu yolculuğu 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bereketli kılma sevdasında olmalıyız. Geç kalmış sayılmayız elbet. Tüm yollar O'na çıkar, çare, derman, kurtuluş O”ndadır. 


Kalbi daralanlara şifa, arafta kalanlara muştu, yolda çakılanlara derman olma zamanlarındayız dostlar. Yol uzun, kıldan ince kılıçtan keskin de olsa, azığımız var hamdolsun; teslimiyet, ihlas, irfan, tefekkür, iltica ile harmanlanmış ve kalplerimizi “inşirah-ı sadr” ile imar edecek ilim ve hikmet yolculuğu bizleri bekliyor. 


Yolcu olarak, ahiret yolculuğuna revan olduğumuz yolda, yapacağımız en güzel, en kutlu dua Efendimizin duası olacaktır: “Ey kalpleri hâlden hâle dönüştüren! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.” m 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enel anlamda bütün toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da geçmişten bugüne din devlet ilişkilerinin düzenlenmesi ve dinin 


sosyal hayata dair işlevlerinin sağlıklı zeminde yürütülebilmesi için bazı kurumların oluşturulduğu görülmektedir. 
Osmanlı Devleti'nde dini alan veya din hizmetleri, eğitim, adalet gibi alanlarla birlikte “şeyhülislamlık” kurumu 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bünyesinde toplanmıştır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde teşekkül ettirilen Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti, bürokratik yapılanma bakımından bakanlık düzeyinde bir teşkilatlanma olup kısa süreli de olsa din hizmetlerini tedvirle görevlendirilmiştir. 


Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde; İmparatorluğun dağılması, Kurtuluş Savaşı ve yeni bir devletin kurulması gibi son derece olağanüstü hâllerin 


yaşandığı bir zaman diliminde, Mayıs 1920'de kurulan TBMM Hükümeti döneminde, din hizmetlerini yürütecek kurumsal bir yapılanma ihtiyacı göz ardı edilmemiş, Osmanlı dönemindeki Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezaretinin hizmetlerini deruhte etmek üzere “Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti” adı altında bir bakanlık kurulmuş ve 
3 Mart 1924'te Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluncaya kadar din hizmetlerini yürütmüştür. 





Ülkede var olan olağanüstü koşullarda yaklaşık dört yıl kadar hizmet yürüten bu Vekalet, Osmanlı Devleti”ndeki Şeyhülislamlık ile Türkiye Cumhuriyeti”ndeki Diyanet İşleri Başkanlığı arasında köprü vazifesi görmüştür. 


Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu ve ilk dönemdeki durumu 


Cumhuriyetin ilanından sonra devletin yeniden yapılandırılması sürecinde gündeme gelen önemli yasal düzenlemelerden biri olan 3 Mart 1340 
(1924) tarihli ve 429 sayılı “Şeriyye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun” ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Bu şekilde, Milli Mücadele döneminde bakanlık düzeyinde temsil edilen din hizmetleri bu düzenlemeyle Başbakanlığa bağlı bir idari kuruma dönüştürülmüştür. Bu kanun ile Diyanet İşleri Reisliğinin görevi “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek” olarak tanımlanmıştır. 


429 sayılı yasa, Diyanet İşleri Başkanlığının ilk kuruluş kanunu olmakla birlikte, Başkanlığın teşkilatı ve kadroları hakkında ayrıntılı hükümler içermemiş ancak 1924-1926 yıllarında çıkarılan bütçe kanunlarında, kadro dereceleri ve sayıları belirtilmeksizin merkez teşkilatında; “Reis, Heyet-i Müşavere, (Danışma 


Heyeti, bugünkü Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ilk hâli), memurin-i merkeziye ve müstahdemin-i muhtelife”; taşra teşkilatında ise “müftiler, müfti müsevvidleri (katipler), müstahdemin-i ilmiye, vaizler, dersiamlar ve müftilikler müstahdemini” şeklinde kadrolar yer almıştır. 1927 yılı bütçe kanununda kurumun teşkilatlanmasına yönelik daha ayrıntili hükümler yer almış, bu kanun ile yaklaşık 7000 civarında kadro tahsis edilen Diyanet İşleri Reisliğinin merkez ve taşra teşkilatlarının idari yapısı da daha net olarak belirtilmiştir. Buna göre, merkez teşkilatında Heyet-i Müşavere ile Tetkik-i Mesahif Heyeti (Mushafları İnceleme) Reisliği, Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti, Memurin ve Sicil Müdüriyeti, Levâzım Müdüriyeti, Tahrirat ve Evrak Müdüriyeti; taşrada ise vilayet ve kazalarda müftülükler yer almıştır. 


Bu dönemde İslam dininin temel kaynaklarının anlaşılması çabaları çerçevesinde, Diyanet İşleri Reisliğinin öncülügünde Elmalılı Mehmet Hamdi Yazır'ın hazırladığı “Hak Dini Kur'an Dili” isimli tefsiri ile 1928-1948 yılları arasında yayınlanan ve hadis alanında dönemin en önemli çalışması olan “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi” isimli eserler, Diyanet teşkilatının ilk ve önemli hizmetleri olarak zikredilebilir. 


1928-1930 yıllarında, bazı gazeteci ve üniversite hocaları tarafından ısrarla savunulan kimi düşüncelerle, dinde 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reform tartışmaları gündeme gelmiş; bu dönemde ibadetin Türkçe yapılması, duaların ve ayetlerin Türkçe okunması, camilere sıra, masa ve musiki aletleri konulması gibi fikirler öne sürülmüş, bu tarz düşünceler dönemin Diyanet yetkilileri ve halk tarafından kabul görmemiş, ancak 1932 yılında ezanın Türkçe okunması uygulamasına geçilmiştir. 


Aynı dönemde, Diyanet İşleri Reisliğine yönelik yaşanan en önemli gelişmelerden birisi 
1931 yılı bütçe kanunu ile bütün cami ve mescitlerin idaresinin ve bunların görevlilerinin Evkâf Umüm Müdürlüğüne (Vakıflar Genel Müdürlüğü) devredilmesidir. Bu devir neticesinde, Dini Müesseseler Müdürlüğü ile Levazım Müdürlügünün personeli, 4081 hayrat 
hademesi, (din görevlisi) 26 
cuma ve kürsü vaizi, kadrolarıyla birlikte Evkâf Umum Müdürlüğü'ne geçmiştir. Bu uygulama neticesinde, hizmet alt yapısı zaten zayıf ve yetersiz bulunan Diyanet İşleri Reisliği, bu kanunla neredeyse işlevsiz hâle gelmiştir. 1950 yılına kadar sürecek olan bu dönem, Diyanet'in var olduğu ancak işlevsiz ve etkisiz kaldığı dönem olarak değerlendirilebilir. 


Diyanet İşleri Reisliğinin ilk teşkilat kanunu 1935 yılında yürürlüğe giren 2800 sayılı “Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” dur. Bu kanunla teşkilatın yapısı ve kadro durumu belirlenmiş, her vilayet ve kazada bir müftü bulunacağı hükme bağlanmıştır. 
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1950 sonrasında Diyanet 
Teşkilatı 


1931 yılında teşkilat görevlilerinin Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmesi işlemi, kurumun adeta işlevsiz kalmasına yol açmış, yaklaşık on dokuz yıl boyunca ülkede din hizmetleri asgari seviyelere inmiştir. 
1950 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren 5634 sayılı kanunla, Diyanet İşleri Reisliğinin adı “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, cami ve mescitlerin idaresi ve cami görevlileri (Hademe-i Hayrat) kadroları yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. 
Vaizlerin maaşa bağlanması, kuruma yeni kadrolar verilmesi, köy ve kasabalarda kadrosuz imamlık yapacak olanlara izin verme yetkisinin Başkanlık ve müftülere bırakılması gibi hususlar bu kanunla getirilen yeniliklerdir. 


1960 sonrası Diyanet İşleri 
Başkanlığı 


Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı açısından en önemli gelişme, kurumun anayasal bir statüye kavuşmasıdır. 
1961 Anayasası Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. 1961 Anayasasının 
154. maddesinde, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” hükmü yer almıştır. 

1961 Anayasasında sözü edilen özel kanun, yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenen 22 Haziran 
1965 tarihli 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”dur. Bu kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez kapsamlı bir teşkilat kanununa kavuşmuştur. 


633 sayılı kanun, Başkanlığın 
görevlerini daha net olarak belirlemiş, daha önce kuruma verilen itikat ve ibadete ilişkin işleri yürütme görevine ilaveten İslam dininin ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek de görevler arasında sayılmıştır. 
Kanunun, hâlen yürürlükte olan birinci maddesinde Başkanlığın görevi, “İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” şeklinde ifade edilmiştir. Kanun metninde yer alan “toplumu din konusunda aydınlatma” ifadesi önem arz etmektedir. Zira inanç ve ibadet esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek görevleri yanında söz konusu görev tanımı, Başkanlığın yurt içinde ve yurt dışında sunduğu ana hizmetlerin (din hizmetleri, din eğitimi hizmetleri, dini yayın hizmetleri) temel dayanağı durumundadır. 


26 Mart 1976 tarihli ve 1982 
sayılı kanun”la 633 sayılı kanun”da bazı önemli yenilikler ve değişiklikler yapılmış ancak bu kanun daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Sonraki yıllarda bu iptal kararlarının yerinin doldurulması için yeni yasal düzenleme yapılmamış, yaklaşık 
30 yıl boyunca Diyanet Teşkilatı, neredeyse yarısı iptal edil- 


miş bir kanunla ve buna göre düzenlenmiş alt mevzuatla hizmet yürütmeye çalışmıştır. 


Diyanet”in anayasal kurum olma özelliği 1982 Anayasası ile de korunmuştur. Anayasa'da “Yürütme” bölümü içerisinde yer verilen Diyanet İşleri Başkanlığının görevi/misyonu 
136. maddede şöyle tarif edilmiştir: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” Bu hüküm ile Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken esaslar belirlenmiş, önceki anayasal tanıma ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığına “milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlamak” şeklinde toplumsal bir işlev yüklenmiştir. Bu şekilde Diyanet”in görevlerini yerine getirirken toplumsal bütünleşmeyi amaçlaması ve bu yönde faaliyette bulunması öngörülmüş, kurumun toplumsal açıdan işlevi vurgulanmıştır. 


Başkanlığın mevcut teşkilat yapısı, 633 sayılı kanun”da çok kapsamlı değişiklikler yapan 
01.07.2010 tarihli ve 6002 
sayılı kanun ile belirlenmiştir. 
Söz konusu kanun Başkanlığa çok önemli kazanımlar sağlamıştır. Başkanlık, hiyerarşik olarak genel müdürlük seviyesinden müsteşarlık seviyesine yükseltilmiş, iki sürekli kurula ilaveten dokuz adedi genel müdürlük seviyesinde olmak üzere on dört hizmet 





birimi oluşturulmuştur. Kanun hükümleri ile Din İşleri Yüksek Kuruluna ve diğer birimlere yeni birçok görev verilmiş, bu sayede kurumun yurt içinde ve uluslararası alanda etkin şekilde din hizmeti sunmasının yasal alt yapısı oluşturulmuştur. 


Bu bağlamda, çağımızda din hizmeti sunmanın bir gereği olarak cami dışı din hizmetlerinin önü açılmış, Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimleri için gerekli alt yapı hazırlanmış, radyo ve televizyon kurulması Başkanlığa bir görev olarak verilmiştir. Başkanlık, bugün için toplumu din konusunda aydınlatma noktasında her türlü imkândan yararlanabilir duruma gelmiş, kadro ve personel durumu itibarıyla da iyi seviyelere ulaşmıştır. 


Diyanet İşleri Başkanlığının başlıca hizmet alanları; din hizmetleri (dini soruları cevaplandırma, dini konularda araştırmalar yapma, irşat hizmetleri, vaaz, hutbe, panel, konferans, sosyal içerikli/cami dışı din hizmetleri, toplumun farklı kesimlerine yönelik hizmetler), dini yayın hizmetleri (kitap, dergi, sesli ve görüntülü yayınlar, yabancı dillerde yayınlar, radyo ve TV yayınlar), yaygın din eğitimi faaliyetleri (Kur'an kursu hizmetleri, camilerde Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretimi, hizmet içi eğitim faaliyetleri), hac ve umre ibadetiyle ilgili hizmetler, cami ve mescitlerin yönetimi, bunların inşa bakım ve onarımlarına katkı sağlama ve vakıf hizmetleri (Türkiye Diyanet Vakfı) olarak zikredilebilir. 


Yurt içinde yürütülen hizmetler dışında Başkanlıkça yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmetler de (cami hizmetleri, irşad, din eğitimi hizmetleri, milli ve manevi değerlere bağlılığın kuvwvetlendirilmesine yönelik hizmetler, hac ve umre hizmetleri), yurtdışında yaşayan insanımızın milli ve manevi değerlerine bağlılığının korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. 


Diyanet İşleri Başkanlığının toplumsal işlevi üzerine 


Başkanlık bugün personel sayısı ve hizmet ağının yaygınığıyla kurumsal açıdan güçlü duruma gelmiş olup, hizmet anlayışı ve yapılanmasıyla İslam dünyasında da özgün bir kurum niteliğindedir. Hizmet ağı, kurumsal yapılanması ve toplumsal kabul görmüşlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlıgı, din hizmeti kurumu olarak topluma sahih dini bilgiye dayalı ve her kesimi kucaklayıcı nitelikte din hizmeti vermek gibi önemli bir misyonu üstlenmiş durumdadır. Başkanlık, din gibi çok farklı yorumlara, düşüncelere ve suistimale açık bir konuda, obiektif ve doğru dini bilgi ile toplumun ihtiyaç duyduğu din hizmetlerini yerine getirme görevinin yanında, toplumda dini anlamda parçalanmalara, istismarlara ve farklı yapılanmalara da geçit vermeyerek toplumumuzun birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır. 


Başkanlığın toplumsal anlamda en önemli görevlerinden 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biri de dini istismar eden kişi veya gruplarla mücadele etmek, toplumun bütün kesimlerini bu konuda aydınlatmaktır. Özellikle FETÖ terör örgütü örneğinde de görüldüğü üzere, uzun yıllar toplumun dini inanış ve duygularını istismar ederek sinsi şekilde örgütlenen bir terör yapılanmasının, devletin bekasını, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü nasıl hedef aldığı ortadadır. Bu ve benzeri yapılanmalara karşı, halkımızın doğru dini bilgi ile aydınlatılması ve din istismarı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, hem bireysel ve toplumsal anlamda sağlıklı dini hayatın tesisi için hem de milletimizin birlik ve bütünlügünün devamı açısından son derece önem arz etmektedir. 


Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet anlayışı, yaşam tarzı, görüş ve düşüncesi ne olursa olsun toplumun her kesimini kucaklayıcı, bütünleştirici, kimseyi dışlamayan ve ötekileştirmeyen bir anlayışla, sahih dini bilgiye dayalı olarak toplumun din konusunda aydınlatılması esasına dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Diyanet, milli birlik ve beraberliğimizin en önemli çimentolarından birisidir. Başkanlığın birleştirici, bütünleştirici, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üzerinde ve dışında kalarak görevini yerine getirmesi, gerek toplumun dini hayatının doğru bir zeminde sürdürülmesi gerekse bireye, topluma ve hatta devlete zarar verebilecek olan din istismarının önlenmesi açısından vazgeçilmez niteliktedir. m 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ý  KELÂM-I KADİMİN HATASIZ BASIMINI GAYE EDİNMİŞ BİR MÜESSESE: — MUSHAFLAR TETKİK HEYETİ 


-- 


E 


cdadımızın Kur”an”a olan m hürmetinin nişanelerinden biridir Allah kelamının yazım ve basımında gösterdiği hassasiyet. Bu hassasiyet, bilhassa Mushafların matbaalarda basılmaya başlanmasıyla daha görünür hale geldi. Hemen belirtelim ki Osmanlı, bu hassasiyeti sadece kendi hükümranlığı altındaki coğrafyada göstermedi, Dobə. 


ğu”da Batı'da basılan Mushaflar da ilgi alanında oldu. Hatalı Mushaf basımları karşısında devletin ağırlığını koyarak diplomatik girişimlerle Kur”an-ı Kerim”e karşı yapılan dikkatsizlik ve hürmetsizlikleri önlemeye çalıştı. Dışarıda basılıp kendi ülkesine sokulmaya çalışılan Mushaflar için de tedbirler aldı; gayri resmi yollardan Osmanlı beldelerine Mushaf 


sokulmasını önlemek için gerektiğinde yasaklar koydu. 


Diyanet İşleri Reisliği de Mushafların olabildiğince hatalardan âri bir şekilde basımı için elinden gelen çabayı gösterdi. 
Günümüzde de Kelam-ı Kadim'e karşı bu titizlik Başkanlığımızca aynen devam ettirilmekte. 


Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde faaliyet gösteren 


Mushaflar Tetkik Heyeti, Osmanlıdaki Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellefat-ı Şer”iyye Meclisi”nin devamı niteliğinde bir müessese... Daha önceki yazılarımızda devlet müesseselerindeki devamlılığa zaman zaman işaret etmiştik. Tedkik-i Mesahif Heyeti, matbaalarda Mushaf basımının başlamasıyla bir tetkik ve denetim mekanizması olarak Meşihat makamında oluşturulmuş, bu oluşumun yerine getirdiği hizmetler bilahare Diyanet İşleri Reisliğince de sürdürülmüştür. 
O hâlde biraz geriye gidip bu alandaki gelişmelerle ilgili kısa bilgi vermek yerinde olacaktır. 


Tarihi arka plan: Matbaa ve Mushaf basımı 


Bilindiği gibi matbaa, 1450'de Gutenberg tarafından icat edildi. Daha sonra da dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. 1455'te söz konusu matbaada bir İncil basımı yapıldı. Matbaada ilk Mushaf basımı ise icadından yaklaşık 90 yıl sonra Venedik'te 
1537 yılında yapıldı. Bilahare 
diğer bazı Batı ülkelerinde de Mushaf tab edildi. Bu cümleden olarak Fransa'da 1543, Almanya'da 1694, Rusya'da 1710, İngiltere ve Mısır'da 
1833 yılında Mushaf basımı 
gerçekleştirildi. 


Müslüman coğrafyada Mushaf basımı, Batı dünyasında bu alandaki teşebbüslerin birkaç asır sonrasına rastlar. Şöyle ki İslam dünyasında ilk Mushaf basımı Kazan Müslümanları tarafından 1803 yılında Rusya'da gerçekleştirildi. Mısır ve İran gibi Müslüman ülkelerde de Mushaf basımı Osmanlı 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İstanbul'undan daha önce tahakkuk etmişti. İstanbul'da ilk 
Mushaf basımı ise ancak 1874 
yılında yapılabildi. 


Osmanlı ülkesinde matbaa kurulmasına 1727 yılında izin verildi. Türkiye'de matbaada basılan ilk eser Vankulu Lüga- 





Osmanlı, Mushaf basımında Kur'an'ın kelime, harf, nokta ve harekelerinin her türlü halel ve hatadan salim olmalarına gayret göstermişti. 





ti'dir. Ancak 1803 yılına kadar başta Mushaf olmak üzere dini kitapların matbaada basımına izin verilmedi. 1803'te basılan Birgivi Risalesi, Türkiye'de matbaada basılmış ilk dini eserdir. Hem matbaanın Türkiye'ye geç gelmesinin hem de Mushaf baskısının geç tarihler- de yapılmasının kuşkusuz sosyoekonomik sebepleri vardı. 
Bu sebepler makalemizin konusu dışında kalmakta. Ancak, Mushaf basımının gecikmesin- de bütün zamanlara şamil olan bir hassasiyete işaret etmek yerinde olur: Mushaf-ı Şerif'in matbaada hatalı bir şekilde basılma kuşkusu. Çünkü bilhassa basım tekniğinin henüz yeteri kadar gelişmediği bir dönemde Kur'an'ın bir sayfasında, bir satırında, bir kelimesinde, bir harfinde yapılacak yanlışlık binlerce nüshada ay- 


nen tekrarlanmış olacaktı. Basım yapıldıktan sonra hatadan dönüş de imkânsız gibiydi. 


Bir noktadan sonra devlet, yasaklama yerine, matbaayı kontrol altında tutup Mushafın hatasız bir şekilde basımını sağlayarak olabildiğince fazla insanın Kur'an'la buluşmasını sağlamanın daha isabetli olacağı kanaatine vardı. Ve devlet, temkini yine de elden bırakmayarak bu işi bizzat kendisi üstlendi. Kendi gözetiminde ve kendi kontrolündeki matbaada Mushaf basımı cihetine gitti. Sonuçta İstanbul'da ilk Mushaf basımı 1874 yılında bir devlet matbaası olan Matbaa-i Âmire'de gerçekleşti. Bu basıma izin, Kur'an'ın tashihi- ne itina edilmek şartıyla verilmişti. Basılan 500 bin adet Mushaf halka dağıtılmış, böylelikle aynı zamanda dışarıdan kaçak yollarla Mushaf getirilip satılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştı. 


Devletin bu işe verdiği önem ve ciddiyetin boyutuna bakın ki, Osmanlıda ilk Mushaf basımının gözetim ve kontrolü, Meclis-i Vükelâ'nın görevlendirmesiyle ünlü devlet ve hukuk adamı müverrih Ahmet Cevdet Paşa”ya (1823-1895) verilmişti. Buna göre Cevdet Paşa, ilk Mushaflar Tetkik Heyeti reisi sayılabilir. 


Matbaalarda Mushaf basımına başlanmasına paralel olarak devlet, Mushafların tetkik ve kontrolüne yönelik mevzuat geliştirdi. Zamanla değişen adlarla ve farklı devlet organlarına bağlı kurullar 
oluşturuldu. Buna göre, 1892 
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yılından itibaren Mushafların tetkiki sorumluluğu, Meşihat makamında bir reis, sekiz aza ve bir katipten teşekkül etmiş “Teftiş-i Mesahif-i Şerife” adlı birime verildi. Azadan ikisinin kıraat ilminde ihtisası olan ve “resm-i Kur'an”a vakıf hafızlardan olması öngörülmüştü. 
1903 yılında Maarif Nezaretine 
bağlı olarak kurulan “Kütüb-i Diniyye ve Şer'iyye Tedkik Heyeti”, dini kitapların incelenmesiyle görevlendirildi. Daha sonra bu iki birim, “Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellefât-ı Şer'iyye Meclisi” adıyla birleştirildi. Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellefat-ı Şer”iyye Meclisi”nin 1889 veya 1892”de kurulduğu yahut bu tarihler- de faaliyete başladığı tahmin ediliyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu heyetle, Mushaflar yanında dini nitelikli eserlerin basımından önce incelenmesi de amaçlanmıştı. Bu meclis, Meşihat dairesinin lağvedildiδι 1920'ye kadar çalışmalarını sürdürdü. 


1892'de Mushaf basımında tek yetkilinin “Matbaa-i Osmaniye” olduğu ilân edildi. 1910 
yılına kadar Mushaf basma tekelinin bu matbaada kaldığı anlaşılmaktadır. 


16 Temmuz 1325/30 Temmuz 
1909 tarihinde kabul edilen 
Matbuat Kanunu ile Mushaf basacak kişi veya kurumların İstanbul'da Meşihat dairesinden, illerde ise müftü, naip veya maarif meclisinden izin alması zorunlu kılındı. 


Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellefât-ı Şer'iyye Meclisi için hazırlanan nizamnameye 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XE qv” e yar 
1901'de Bahriye Matbaası'nda basılmış mushafın ketebe sayfası. 


göre Mushafların incelenmesi süreci özetle şöyle olacaktı: 


Mushaf tab edecek kişi veya yayınevi, baskıya hazırladığı Mushafın bir nüshasını bir dilekçe ile Meclise verecektir. 
Dilekçe sahibi, basacağı Mushafın hat çeşidini ve baskı sayısını dilekçesinde bildirmek zorundadır. Başvuru sahibinin tevdi ettiği nüsha, Mecliste mevcut “musahhah nüsha' ile karşılaştırılıp tetkik edilecek, varsa tashih edilen sayfalar düzeltilmek üzere ilgiliye verilecek, düzeltildikten sonra tekrar daireye gönderilmesi istenecektir. Basımı uygun görülmesi hâlinde düzenlenen evrak, tetkik ve karşılaştırmayı yapan aza tarafından imzalanacaktır. 


Aynı nizamnameye göre, basılacak Mushafın sonunda hatim duasından başka bir şey bu- 





lunmamalıdır, sadece matbaa adı, hattat ismi, kaçıncı baskı olduğu ve ruhsatname tarihi yazılabilir. Teknik sebeplerle, bir defada 20 bin adetten fazla nüsha basılması yasaklanmıştır. Şartlarına uyularak basılmış Mushafların son sayfaları Meclisin mührüyle mühürlenmiştir. 

Söz konusu nizamnamede hadis metinlerinin basımında da Mushaf basımı için öngörülen kuralların uygulanması istenmiştir. 

Nizamnamede Mushaflar, Kur”an cüzleri ve dini kitapların matbaalarda basımı sırasında hürmetsizlik anlamına gelecek hallere fırsat vermemesi doğrultusunda ikazlar da yer alıyordu. 


Özetle ifade etmek gerekirse Osmanlı, Kur”an kelime, harf, nokta ve harekelerinin her türlü halel ve hatadan salim olmalarına gayret göstermişti. 
Her türlü tahrif ve tağyirden, hata ve eksiklikten ari olduğu kanaatine varıldığında Mushafın basımına onay vermişti. 
Bunu temin için matbaalarda yetkin musahhihlerin istihdamı cihetine gidilmişti. 

Milli Meclis Hükümetleri sırasında (1920-1924), elimizde detay bilgi olmamakla beraber, bu hizmetin İstanbul Müftülüğüne bağlı olarak yürütüldüğünü düşünmekteyiz. 


Şimdi arşivimize dönebiliriz. 
Diyanet İşleri Reisliği Mushaflar Tetkik Heyeti 


Osmanlıda Mushaf tetkiki amacıyla oluşturulmuş heyet- 


ler hakkında yukarıdaki özet malumatı sadece Osmanlı ceddimizin Mushaf basımındaki titizliğine işaret etmek için sunmadık kuşkusuz; yayınlanacak Mushafların tetkikini Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde üstlenen Mushaflar Tetkik Heyetinin tarihteki karşılığı olması ve hizmetin işleyişi noktasında onunla sıkı bir bağı bulunması da bizi bu kısa bilgiyi vermeye 
sevk etti. Çünkü Reisliğin 1937 
tarihli Nizamnamesinin yayımı- na kadar, Mushaflar Tetkik Heyetinin görev ve çalışma tarzını Osmanlıdaki muadili için oluşturulan kurallar belirlemiştir. Bu noktada, Diyanet İşleri Reisliği, “Cumhuriyetin makarrında” kurulmuş olmasına rağmen, Reisliğe merbut bir birim olan Mushaflar Tetkik Heyetinin 1979”a kadar hizmetlerini İstanbul'da sürdürmüş olması da dikkat çekicidir. Bunun pratiğe yönelik sebepleri vardı kuşkusuz; bununla birlikte tarihi bir hatıranın, geçmişteki bir geleneğin; yani bu hizmetin öteden beri İstanbul'da sürdürülmüş olmasının etkisinin olduğunu söylemek de hatalı olmayacaktır. 


Hemen belirtelim ki Mushaflar Tetkik Heyeti, kuruluşundan itibaren Reisliğin bütçe kanunlarında kadrolarına yer verilmiş ve böylece yasal bir hüviyet kazanmış bir birimdir. Başkanlıkta, kuruluşundan 1950'ye kadar olan dönemde, başında “reis” bulunan tek birim Mushaflar Tetkik Heyetidir. Bu süreçte Reisliğin en önemli hizmet birimi olan Müşavere Heyetinin bile reisi bulunmuyordu; Diyanet İşleri Reisi, Müşavere Heyetinin de reisi idi. 
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Başından günümüze bu birim farklı adlarla hizmet sundu. 
Buna göre; Reisliğin kuruluş tarihi olan 1924'ten 1929'a kadar “Tetkik-i Mesahif Heyeti” adı kullanıldı. 1929'da yapılan değişiklikle “Mushaflar Tetkik Heyeti” adını aldı. 
Nitekim 1935 tarihli Reisliğin ilk teşkilat kanununda da bu ad muhafaza edildi. Bu makalemizde biz de bu adı kullandık. Teşkilat kanununda 1939 
yılında yapılan bir değişiklikte birimin adı “Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti” olarak değiştirildi. Dikkat edilirse bu değişiklikle Osmanlıdaki karşılığı olan Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellefât-ı Şer'iyye adıyla benzerlik meydana gelmişti. Bu değişiklikte, Reislik Müşavere Heyetinin iş yoğunluğunu hafifletmek üzere, bilhassa muhtevasında ayet ve hadis metinlerinin de bulunduğu dini yayınların bu heyetçe yapılmasının arzu edilmesi etkili oldu. Nitekim 1944 yılında Müşavere Heyeti, Basın Yayın Umum Müdürlüğünden tetkik için Reisliğe gönderilen eserlerden bir kısmının doğrudan İstanbul'da hizmet veren Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetine göndermesi için Reislikten bu kuruma yazı yazılmasını önermiştir. Nihayet teşkilat kanununda 1950'de yapılan değişiklikte bu defa adı “Mushafları İnceleme Kurulu” oldu. 


Müşavere Heyetinin 1944 yılına ait bir yazısında, Mushaflar Tetkik Heyetinin İstanbul'da faaliyet göstermesinin sebebi, Kur'an, Kur'an cüzleri, hadis ve dua mecmuaları ekseriyetle 


bu şehirde basılmakta olduğundan müracaat eden şahıs ve yayınevlerine bir kolaylık sağlamak şeklinde gösterilmişti. Bununla birlikte, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, tarihi bir teamülün devam ettirilmesi de söz konusu. 


Kuruluşundan 1950'ye kadarki sürede heyetin kadrosu hemen hemen aynı kaldı: Bir reis, iki aza ve bir başkâtip; başka bir ifade ile kâtip de dâhil tamamı 4 kişiden oluşan bir birim. Ancak 1931'den 1935'e kadar bir aza kadrosu mevkuf tutulmuş; yani kullandırılmamış; demek ki, beş yıl boyunca bir reis ve bir aza ile hizmet sunmaya çalışmış. Bu heyeti oluşturan zevatın aldıkları ücret de uzun yıllar hemen hemen hiç değişmemiş. 


Diyanet İşleri Reisliği Teşkilâtının görevlerini belirlemek üzere 1937'de çıkartılan nizamnamede Mushaflar Tetkik Heyetinin yapacağı işler şöyle belirtilmişti (Madde 6): 


“Mushaflar Tetkik Heyeti hususi talimatnamesine tevfikan bütün matbaalarda tab' edilecek Mushafların her türlü sehiv ve hatadan salim olmasını temin için her noktadan icab eden tashihlerini yapar ve basıldıktan sonra sehiv ve hatadan salim olduğunu mühürle tasdik eder. Heyet, tashihinden geçmeksizin bastırılacak Mushaflarla cüzleri için Diyanet İşleri Reisliğine malumat verir.” 


Bu konuya devam edeceğiz. m 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“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da bir- (Tevbe, 9/67.) denilmektedir. Bu üslup farkı birlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, şöyle bir anlam inceliğine işaret etmektedir: kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kı- Münafıklar nifak yoluna bilinçsizce, heva ve larlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat heveslerine uyarak, önderlerini taklit ederek ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. girmişlerdir. Müminler ise, her biri kati delile Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” dayanarak Allah Resulüne tabi olmayı tercih (Tevbe, 9/71.) etmiş; hidayete iştirak etmiş olmaları onları Hicretten sonra Medine'de, kalben inan- 77 getirmiştir. (Razi, Mefatihu'l-Gayb, XVI, 


madıkları halde kendilerine sağlayacağını düşündükleri avantajdan dolayı inanmış görünen münafıklar ortaya çıktı. İman ile bağ- 


Müminlerin birbirlerinin velileri olmaları, şecaat ve cesaret duygularına sahip olma- 


©, 
<S> 
6 
νά 


daşmayan tutum ve davranışlara sahip olan larını, yardımlaşma ve dayanışma konusunmünafıklar hakkında nazil olan ayetler, on- da sorumluluk almalarını gerektirmektedir. 
ları müminlerle mukayese etmekte, mümin Nifakın tabiatı ise bunları reddeder çünkü olmanın anlamına dikkatleri çekmektedir. nifakta asıl olan: şüphe, tereddüt, korku ve Bu bağlamda münafıkların özelliklerinden cimriliktir. Bunlar, fedakarlık yapmak sure- sonra müminlerin beş özelliği zikredilmek- tiyle birbirleri ile yardımlaşmaya mani olan tedir ki bunlar şöyle sıralanabilir: hasletlerdir. Münafıkların birbirleri ile yardımlaşması lafta kalır veya ancak meşakkat 





Birincisi, müminler birbirlerinin velileridir. kti konularda söz kon lur Onları bir araya getiren imanları, Hakka sa- Bere ΗΠΙΕΗΕΗΝ Konularda: SOZ KONUSU- OUN paS πα b (9-59. Bu yüzden güçlü bir topluluk oluşturamazmimi bağlılıkları ve Allah'a itaatin kalplerine ©4439 ba məə η a “dəə D q) 3 lar, çünkü özellikle zor zamanlarda yardımverdiği yumuşaklıktır. Bu yüzden birbirlerine “25 72) : πο ον κ : f Ə, ο laşmak, sabit ve köklü bir akideyi gerektirir. 
sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşırlar. Bir- (Reşid Rıza, Tefsiru”l-M x, 627) birlerine karşı davranışlarında kardeş- es! | -————. 
lik, dostluk, yardımlaşma ve daya- e, Ikincisi, müminler iyiliği emreder, nışma duyguları hâkimdir. Bir "ο, kötülükten alıkoyarlar. Münafıkbinanın taşları gibi sıkı sıkıya o Müminlerin ὦ ların hilafına (Tevbe, 9/67.) onlar, birbirlerine bağlıdırlar. (Buha- s birbirlerinin veli- iyi ve doğru olan inanç, düri, Edeb, 36.) Aralarındaki bu 9 : şünce ve davranışlara davet ilişkiden Allah”a teslimiyet è eni —. . eder, İslam dinine yabancı, ve itaatlerinin ne kadar kök- $ ο ος uygu'arina Sakip Müslümanların yadırgadığı 


lü olduğu anlaşılır, imanları- olmalarını, yardımlaşma inanç, düşünce ve davra- nın sıhhati müşahede edilir. ^ Ve dayanışma konusunda : nışlardan sakındırırlar. İyiliği Ayette “Mümin erkeklerle (© sorumluluk almalarını 7 emretme kötülükten alıkoymümin kadınlar birbirlerinin κ gerektirmektedir. ə ma özelliği, müminleri, münavelileridir.” buyrulurken müna- κ; ο. fıklardan νο kafirlerden ayıran fıklar için “Münafık erkekler ve 2” ΝΤ en özel sıfatlardandır. Zira Allah münafık kadınlar birbirlerindendir.” “0000000099 Teâlâ bu iki özelliğin, onları diğer 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ümmetlerden üstün kıldığını belirtmiştir. 
(Al-i İmran, 3/104,110.) Ancak iyiliği emretme, kötülükten alıkoymaya engel iki özellik vardır ki bunlar; korku ve cimriliktir. Bu iki kötü huydan birincisini izale edecek olan namaz, ikincisini izale edecek olan ise zekâttır. (Mearic, 70/19-26.) 


Üçüncüsü, müminler namazı dosdoğru kılarlar. Namazı dosdoğru kılmak (ikame), onu şartlarına, rükunlarına riayet ederek huşu içinde, Allah'ın huzurunda olduğunun bilinci ile ve sürekli olarak kılmaktır. Münafıklar ise bunun zıddı olan “Allah'ı unutmakla” nitelenmiştir. (Tevbe, 9/67.) Çünkü namaz kılsalar bile onların namazı dosdoğru kılmaları (ikame) söz konusu değildir. (Tevbe, 9/54; Nisa, 4/142.) Müminlerin kıldığı namazın bir diğer özelliği de bu namazın onları hayasızlıktan ve kötülükten uzaklaştıran bir namaz olmasıdır. Çünkü namaz Allah'ı zikretmek için kılınmalıdır. (Taha, 20/14.) Allah'ı zikrini içerdiği takdirde namaz, ibadetlerin en büyüğü olur. 
(Ankebut, 29/45.) Namaz sayesinde, bütün hâl ve davranışlarda Allah'ın gözetimi altında olma bilinci yerleşir ve bu bilinç bir meleke hâline gelir. Böylece hayasızlıktan ve kötülükten vazgeçen müminin nefsi arınır, (A'la, 87/14-15.) himmeti yücelir, cömertliği kemale erer. 


Dördüncüsü, müminler zekâtı verirler. Şartlarını taşıyanlar farz olan zekâtı verirken imkân bulanlar edebildikleri kadar tasadduk ederken bu ibadeti kayıp veya ziyan değil tam bir ganimet sayarak yerine getirirler. 
Buna karşın münafıkların “...hayır için harcamaya elleri varmaz.” (Tevbe, 9/67.) İnfak etseler bile korku veya riya duygusu onları infaka sevk eder. Müminler infak 

ederek namaz sayesinde edindikleri faziletleri korumuş, kötü hasletlerin yayılmasını önlemiş olurlar. Artık sadece namaz ve zekâta değil Allah ve Resulünün bütün emirlerine duyarlı hâle gelmişlerdir. 


Beşincisi, müminler Allah ve 

Resulüne itaat ederler. Onların itaati süreklidir; üstelik sadece namaz ve zekât gibi dini . 
iki temel ibadetini değil Allah”ın ... 


Namaz sayesinde, bütün hal ve davranışlarda Allah”ın gözetimi altında olma bilinci yerleşir ve bu : bilinç bir meleke hâline gelir. 


bütün emir ve yasaklarını içerir. Allah ve Resulünün emri söz konusu olduğunda heva ve heveslerine itibar etmezler. Sorumluluk almak gerektiğinde çelişkili bir tutum takınmaz, hem kalben hem bedenen itaat ederler. Buna karşın münafıklar, “itaatten çıkan” anlamındaki “fasık” kelimesi ile nitelenmişlerdir. (Tevbe, 9/67.) 


Müminlerin bu özellikleri güzel akıbetlerinin habercisidir. Bu özellikleri sebebi ile önce bu dünyada Allah'ın rahmetine nail olurlar. 
Çünkü Kur'an'da kulların dünyada nimetlere nail olmaları, bela ve musibetlerden kurtulmaları da “rahmet” kavramı ile ifade edilmektedir. (Sad, 38/43; Hud, 11/43; Kehf, 18/10- 98.) Ahirette nail olacakları rahmete gelince; Allah Teâlâ onlara bütün nimetleri ve sevinçleri cem eden, her türlü eza ve cefadan uzak bir geleceği, Allah'tan başka kimsenin içindeki hayır ve bereketleri bilemeyeceği bir cenneti vadetmektedir. Fakat hepsi bundan ibaret değil; bütün maddi nimetlerden daha büyük bir nimet daha vardır ki o şöyle ifade edilmiştir: “Allah'ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür.” (Tevbe, 9/72.) Bu cümle ile Allah'ın rızasının azıcık miktarı- nın dahi cennetin bütün maddi nimetlerinden daha üstün olduğu belirtilmiştir. Hasan el-Basri bunu, “Allah'ın rızasına nail olmakla ©“, kalplerine, cennet lezzetlerinden elde ettikex x 3 leri her şeyden daha büyük lezzet ve sevinç Ὃν ων ulaşmıştır.” (Ebu Hayyan, el-Bahrul Muhit, V, 461.) 
diye ifade etmiştir. 
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Müminlerin Kur”an”da geçen özelliklerinin en başında birbirlerinin ο velileri olmaları gelmektedir, : yani birbirlerini sevmeleri, birbirlerine şefkat etmeleri, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaları. Her iş için olduğu gibi Rabbimizin tasvir ettiği böyle şerefli bir topluluğun parçası olabilmek için de işe sevmekle başlamak gerekiyor vesselam... m 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μοι LİE SAL ŞE SELEN A a5 esə OLEN Ea, 
Ukbe b. Amir el-Cüheni'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, kendisi Allah Resülü'ne, “Ey Allah'ın Resülü, kurtuluşu nasıl elde edeceğiz?” şeklinde bir soru sormuştur. Hz. Peygamber ise bu soruya 


şöyle cevap vermiştir: “Diline hâkim ol, evin geniş olsun! Hataların için de ağla! (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 259; Tirmizi, Zühd, 60; Hâkim, Müstedrek, IV, 315.) 


5 
ΤΟ ΠΡ z” s 


Hadis rivayetlerinde Hz. Peygamber”e (s.a.s.) bazen nokta tayini birtakım soruların sorulduğu ve onun da bu sorulara bazı benzer yönleri olmakla birlikte farklı cevaplar verdiği görülmektedir. Yukarıdaki hadis metninde ise soruyu Ukbe b. Amir el-Cüheni (r.a.) sormaktadır. Bu sebeple ilk önce Ukbe b. Âmir hakkında birtakım bilgiler vermek, onu tanımak Hz. Peygamber'in tavsiyelerini anlamada faydalı olacaktır. 


Ukbe b. Âmir Müslüman olmadan önce çobanlık yapan bir bedevidir. Bedevilerin yaşam tarzları itibarıyla Hz. Peygamber'le (s.a.s.) olan ilişkilerinde oldukça rahat oldukları ve akıllarına gelen her türlü soruyu ona kolayca sorabildikleri anlaşılmaktadır. 
Enes b. Mâlik bu hususta şöyle demektedir: “Resulullah'a bir şey sormaktan nehyolunmuştuk. Bundan dolayı çöl halkından aklı 8 q? 
başında bir adamın gelerek biz de dinlemek şartıyla Peygamber'e sual sorması çok 

hoşumuza giderdi.” (Müslim, İman, 10; Buhâri, Ilim, 6; Nesâi, Sıyam, 1.) 





Ukbe b. Amir her ne kadar Vs 

bedevi denilen sosyal taba- e 

kaya mensup ise de daha ə İnsanın kendini sonra Suffe ashabına ka- : ifade yolu dilidir. Kişi duygu tılmış ve sahabe içerisinde £ ve düşüncelerini dili aracılıilmiyle ön plana çıkanlar 2 ğıyla kendi dışındaki arasına girmiştir. è varlıklara aktarır. 


Ukbe b. Âmir’in bu soruyu 

Hz. Peygamber”e yönelttiği zamanın ilk Müslüman olduğu döneme yani henüz bedevilik zamanlarına denk geldiği söylenebilir. 
Çünkü bedevi kültürde karmaşık ve çetrefilli sorular yerine açık, net ve kesin cevaplı sorular sorularak soruların cevaplarının arandığı ifade edilebilir. Hz. Peygamber”in de bedevilerin sorduğu sorulara açık, net, sade ve efradını cami ağyarını mani denilecek tarzda, yani sorulan soruyu bütün yönleriyle izah edip gereksiz açıklama ve bilgilere değinmeden cevapladığı görülmektedir. 


Hz. Peygamber Ukbe’nin sorusunu kısa üç cümle ile cevaplamıştır: 


Birinci tavsiye “Diline sahip ol!” şeklindedir. 
İnsanın diline sahip olması gerektiği aslında kadim kültürlerin tümünde altı çizilen bir husustur. Çünkü insanın kendini ifade yolu dilidir. Kişi duygu ve düşüncelerini dili aracılığıyla kendi dışındaki varlıklara aktarır. Bu sebeple diline sahip olmak demek, aslında kimlik ve kişiliğine sahip olmak anlamına gelmektedir. Burada soruyu Hz. Peygamber'e soran kişinin bedevi kimliği ile birlikte meseleye yaklaşıldığında Hz. Peygamber'in daha hususi bir konuya değinmiş olma ihtimali gündeme gelmektedir. Bedevilerin özelliklerine dair gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse İbn Haldun gibi sosyologların tespitlerinden hareketle onların genellikle cesur, yiğit, korkusuz ve beklentisiz insan- 

- lar olduğu anlaşılmaktadır. (bkz. 
Ibn Manzür, Lisânu'l-arab, I, 587 vd, İbn Haldun, Mukaddime, I, 163 vd.) Bu 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sebeple yalan gibi karakter bozukluğuna dayalı olumsuz özelliklerin bedevilerde çokça rastlanan kusurlar olduğu söylenemez. 
Bu sebeple Hz. Peygamber'in de Ukbe'ye yapmış olduğu bu tavsiyede, bedevilerde ön plana çıkan başka bir dil kusuruna vurgu yapılmış olmalıdır. Bu çerçevede bedevilerin konuşmalarına bakıldığında oldukça kaba oldukları, ölçüsüz ve hesapsız konuşmalar- da bulundukları hadis rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Bu durumda Hz. Peygamber'in Ukbe b. Âmir'e yönelik diline hâkim olması şeklindeki tavsiyesinin nezakete yönlendirme, acelece hüküm vermeme ve daha teenni ile hareket etmeye yönelik olduğu söylenebilir. Hz. Peygamber'in siretine bakıldığında hitap ederken nezaketi esas aldığını, muktezayı hâle ve mekâna göre, yani zamana ve zemine uygun olarak konuştuğunu görmekteyiz. 


Hz. Peygamber'in ikinci tavsiyesi ise “Evin geniş olsun.” şeklindedir. Bizim için evin geniş olması ifadesi, büyük ev veya misafirin çok olması şeklinde anlaşılabilmektedir. Ancak bu ifade Arapçada bir deyim olup evin fiziki anlamda genişliğini anlatmamaktadır. 
Daha çok ruhen genişlik diyebileceğimiz bir anlama sahiptir. Bu da kişinin evinde olması, günlük hayattan bir nebze de olsa kendini geri çekmesi, uzlete, inzivaya çekilmesini ifade etmektedir. (İbn Manzür, Lisanu"l-"Arab, VIII, 393, en-Nevevi, Şerhu"n-Nevevi "ala Muslim, XIII, 34; Münâvi, Feyzu'l-Kadir, II, 248-249.) 


Günümüz insanı ile on beş asır önceki bedevileri kıyasladığımızda bizlerin oldukça medeni, yaşam seviyemizin, insan ilişkilerimizin üst düzeyde olduğunu düşünürüz. 
Ancak modern çağdaki yaşam on beş asır önceki bedevi yaşamdan hiç de uzak görünmemektedir. Çünkü bedeviler hayatta kalmak için sürekli doğa ile mücadele etmek zorunda oldukları için onların bilinen anlamda ev denilen sürekli ikamet yerleri söz konusu değildir. Modern insan her ne kadar ev sahibi olsa da burada karar kılacak, kendi başlarına kalacak, hayatı, dünyayı, ahireti, yapıp ettiklerini durup düşünebilecek, istikrar 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Hz. Peygamber”in siretine bakıldığında hitap 


nı, muktezayı hale ve mekana göre, yani zamana ve zemine uygun olarak konuştuğunu 


bulacak bir imkâna sahip değildir. İşte Hz. 
Peygamber, aslında bir bedevi olan Ukbe'ye: “Hayatın akışına kendini kaptırma, dünya işleri bitmek bilmez, arada dünya ile arana mesafe koy ve kendi kendine kalabilmeyi başar.” şeklinde ifade edebileceğimiz bu tavsiyesinin bizler için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Peygamber'in bir sonraki tavsiyesinin de hadisi bu şekilde anlamamızı desteklediği ifade edilebilir. Çünkü Efendimizin üçüncü tavsiyesi “Hataların için ağla.” 
şeklindedir. Bu tavsiye ile önceki tavsiye bir arada düşünüldüğünde insanın hayatın bitmek bilmez telaşesi içerisinde kendi ile baş başa kalıp yapıp ettiklerini muhasebe etmesi ve hatalarından pişmanlık duyarak kendini yenilemesinin gerektiği anlaşılmaktadır. 
Bu durum, hadisin tümüyle birlikte değerlendirildiğinde insanın kendini sürekli olarak dizginlemesi, kontrol etmesi ve yapıp ettiklerinin muhasebesini yaparak hatalarından dolayı pişmanlık duymasının gerekliliği anlaşılmakta ve uhrevi kurtuluşun ancak bu şekilde bir teyakkuz hâliyle gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Cenab-ı Hakk, bizleri diline hâkim, konuşmasında bile ölçülü, nezaketli, hayatın akışına kendini kaptırmayan ve hatalarını görerek pişman olup bunlardan ders çıkartabilen kulları arasına katsın! 
Âmin. 
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Hadisten Öğrendiklerimiz 





1- Uhrevi kurtuluşun en önemli basamaklarından birisi kişinin diline hâkim olması, nezaketi ve duyarlılığı elden bırakmayarak 

Müslüman kimliğine yakışır bir tavır içinde olmasıdır. 


(959) 
ΦΖΆΘ οέ6λδ9 όν 


2- Hızla akıp giden hayata kapılmayıp bu dünyanın geçici bir imtihan mekânı olduğunu tefekkür edecek anlar oluşturmak gerekir. 


3- Sürekli bir muhasebe 

içinde olarak hatalarımızı görmek, bunların telafisi 

için gerekli önlemleri almak 

ebedi kurtuluşa götürecek çok önemli bir aşama olacaktır. m 


n nezaketi esas aldığı- 


görmekteyiz. 
e" 
.. “6066609? 


MART 2019 41 


EN GÜZEL İSİMLER 


HERKES O”NA MUHTAÇ 
O HİÇ KİMSEYE: SAMED 





Fatma BAYRAM 
İstanbul Üsküdar Başvaizi 





Samed, yekpare, parçalara ayrılmayan ve içinde boşluklar ya da karışıklıklar bulunmayan, varlığını sürdürmek için kendi dışında bir şeye ihtiyaç duymayan demektir. 
Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle her varlığın kendisine yöneldiği ancak kendisi varlığını devam ettirmek için dışarıdan hava, su, gida gibi bir desteğe ihtiyacı olmayan ulular ulusu Yüce Allah”ın kendisi için seçtiği isimlerdendir. 


Elmalılı merhum, İhlas suresi tefsirinde Samed ismini açıklarken şöyle der: Samed”in lügat manalarından ilki maksatların doğrudan doğruya kendisine yöneldiği maksüd olmasıdır. Kadri yüce, şerefi yüksek, şanlı anlamına gelir. İkincisi de, dilimizde “som” diye tarif edilen, hiç boşluğu olmayan, eksiği gediği bulunmayan, nüfuz edilemeyen şey demektir. Samed kelimesinin bu iki anlamı Allah”ın yetkin sıfatlara sahip bulunduğu ve yaratılmışlara mahsus, acizlik ve eksiklik içeren niteliklerden münezzeh olduğu noktasında birleşir. 





Oy 
Hülasa Samed, yemeyen ve içmeyen, bü- ος tün varlıklar yok olduktan sonra da varlığı Ö, devam eden, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, ama herkesin kendisine 


muhtaç olduğu, istekler için ken- 


yalnız bir defa varid olmuştur. Bu kökten kullanılan başka hiçbir kelime de olmamıştır. 


Elmalılı, İhlas suresi tefsirinde Ehad ve Samed isimlerinin art arda gelmesini şöyle açıklar: Müşrikler Allah'ı ve ulühiyetini tanıyorlarsa da O'nun ulühiyette birliğini yani ehadiyyetini tanımıyorlardı. Bundan dolayıdır ki çeşitli dileklerini, ihtiyaçlarını edindikleri değişik değişik tanrılardan istiyorlar ve her bir ihtiyaç için farklı derece- de samedler düşünüyorlardı. Ulühiyyetin bir samediyyet ifade ettiğini, ilahın mabud demek ve en baştaki maksud demek oldugunu biliyorlarsa da en baş olmanın birliği gerektirdiğini ve bütün maksatların, bütün samediyyetin bir tek maksudda, bütün kainatın yaratıcısı olan bir tek ilahta toplanacağını bilmiyorlardı. Bundan dolayı da bir hedefte, bir mercide toplanması ihtimali olmayan muhtelif gönüllerle türlü türlü mabudlar, başka başka samedler arasında niza' ve didişme içinde bocalayıp duruyorlardı. Yine bundan dolayı "Allah var, başka ilah yok." denildikçe "Bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış, bu gerçekten şaşılacak bir şey?" (Sad, 38/5.) diyorlardı. Oysa tam ə. manasıyla samediyyet, ehad olan e, Allah'a mahsustur. O, hiç eksik- 
“ə siz maksud-ı küll olan yegane sameddir. Çünkü ortağı olan ve ehad olmayan gerçekte samed de olamaz, samed olmayan da ilah ve mabud olamaz. 


disine yönelip başvurulan, fe- £ 0 
laket ve sıkıntı zamanlarında 5 : “.. 
: f s hiç eksiksiz makyardım talep edilendir. ə ı 

Ην 9 sud-ı küll olan yegane Kur'an'da Samed ? sameddir. Çünkü ortağı olan Samed ismi İhlas suresin- ? ve ehad olmayan gerçekte de Allah'ın birliği ilkesinin $ samed de olamaz, samed anlatılması sırasında Onun > olmayan da ilah ve mabud 


yaratılmışlık özelliklerin- 


Surede Samed isminin hemen arkasından Yüce Al- 


` i b olamaz. 
den beri, herkesin sığınaca- : “ə lahın doğmamış ve doğurmağı yegane varlık olduğu ifade > e mış olduğundan bahsedilmesi edilirken geçmektedir. Kur'an'da te., ους” ise teslis iddiasını kökten redde- 
9969696699 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derek samediyeti vurgular. Hiçbir şeyden südur etmemiş olan, varlığı da lizâtihi vacip olan, mebde-i evvel (ilk başlangıç) ve ezeli bir gerçek zat vardır. Allah da işte O'dur. Ulühiyet de ancak O'nun hakkı olmak lâzım gelir. Çünkü O, hiçbir şeyden sadır olmuş, doğmuş veya üremiş değildir. Allah Teâlâ hakkında bu bir kemal değil, tam aksine bir eksiklik, bir kusur olur. Zira O'ndan başka herşeyin varlığı O'na dayanmaktadır. Dogurmak, bir şeyin içinden dışına belirgin bir kısmın ayrışmasına denilmektedir. Allah'ın ise ne parçası ne de dışı vardır. Çünkü ehaddir, sameddir. Hiç şüphe yok ki ezelde beraberi, benzeri ve dengi olmayanın sonradan da bir beraberi, eşi ve dengi olabilme ihtimali yoktur. O, şimdi de ezelde olduğu gibidir. Öyle ehad ve öyle sameddir. Böylece hiçbir küfvü ve dengi olmamak yalnızca O'na mahsustur. Herşeyin bir beraberi, bir eşi veya zıddı ve benzeri olabilir. Nitekim "Biz her şeyden birer çift yarattık." (Zariyat, 51/49.) buyurulmuştur. Ancak Allah'ın eşi ve dengi yoktur, olmamıştır ve olamaz. 


Samed ismi ile dua 


Hz. Peygamber bir adamın dua edip, “Allahım! 
Senden başka ilah olmadığına, senin Ehad, Samed, doğmamış, doğurulmamış ve hiçbir dengi olmayan Allah olduğuna şehadet ederek senden istiyorum.” dediğini işitti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki adam Allah'tan, kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve kendisinden onunla istendiği zaman 


mutlaka verdiği ism-i azamıyla istedi.” buyurdu. 
(Tirmizi, Deavat, 63; Ebu Davud, Vitr, 23; Ibn Mace, Dua, 


9) 
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Hat: Abdurrahim Kahya 


Samed tecelli ederse 


Bu isim bir insana tecelli ettiğinde Samed olan Allah o kişiyi, kimseye muhtaç olmayacak şekilde bütün dert ve ihtiyaçlarından kurtarır. O kişi de Allah'tan başka kimseye el açmaz, medet ummaz, iltica etmez. Aynı zamanda o kişi diğer insanların sıkıntılarını gideren, problemlerini çözen, dertlilerin başvurduğu bir merci olur. İnsanlarla ilgilenip ihtiyaçlarını karşılamaktan yüksünmez. Gazali'nin de söylediği gibi Allah, gerek dini, gerek dünyevi konularda insanları kime muhtaç etmişse ve onların ihtiyaçlarını kimin eli veya dili vasıtasıyla bitirmişse bu isimden ona ikram etmiş demektir. Bu insanlar, içinde bulundukları topluma Allah'ın ihsanıdır. Sadece çevrelerinde- ki insanlar değil, hayvanlar, bitkiler, toprak ve su bile onların lütufkârlığından nasiplenir. Elbette bu pozisyon bir miktar eziyete maruz kalmak demektir. Ama işin fazileti de o yüzdendir. 


Aslında insanın çeşit çeşit ihtiyaçlar içinde olması ona kendini ve Rabbini bildiren, sabrı ve şükrü öğreten fırsatlardır. Böyle bir durumda, İhlas suresinde anlatıldığı ve yukarıdaki hadiste geçtiği üzere Rabbine iman edip güvenen Müslüman Allah'tan başka Samed olmadığını, O'nun tek ve bir olduğunu bilerek yalnız O'na yönelmeli, bütün ihtiyaçlarını O'ndan istemeli, her sıkıntıda O'na sığınmalıdır. Reislik ve efendilik ahlakını edinmeli, böylece insanların başvurduğu, ihtiyaçlarını karşılamak için kapısına yöneldiği kimse olmaya çalışmalıdır. Allah'ın böyle bir güç ve imkan verdiği kişiye ise elinin altındaki insanların bir sıkıntı durumunda çekinmeden başvurabilecekleri, kendilerine yakın buldukları ve sırtlarını dayayabilecekleri sağlam bir kaya gibi olmak yakışır. m 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frika'nın doğu sahillerinde, Madagaskar”ın kuzeybatı ucunda, üç ana adadan ve onlara bağlı minik adacıklardan oluşan bir devlettir Komor Adaları. Arapçada “kamer” yani “ay” anlamına gelen Komor ismi, bölgeye ticaret için gelen Arap denizciler tarafından verilmiş. Elimizdeki tarih kaynaklarına göre, özellikle 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Umman ve çevresinden çıkıp Hint Okyanusu'nda ticaret yapan Araplar, Batılılar buraya ulaşmadan çok önce Komorları mesken edinmişler. Onların hazırladığı ilk haritalarda da “Cuzuru”l-Kamer” yani “Ay Adaları” tanımlaması kullanılmış. Adaların neden aya benzetildiği tam olarak bilinmiyor. Bazı tarihçilere göre, üç adanın oluşturduğu yarım 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daire, bu isimlendirmenin sebebi olabilir. Diğer bir tahmin ise, adaların bulunduğu konumdan dolunayın muhteşem bir şekilde izlenebilmesinden dolayı “Ay Adaları” dendiği yönünde. Her iki durumda da Komor Adaları”nın tabiatına ve el değmemiş güzelliklerine atıfta bulunulması dikkatlerden kaçmıyor. 
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Adalarda yaşayan yerli Afrikalı halk, Müslüman tüccarların şahsında İslam”ın güzelliğini ve ideal formunu görmüş, böylece gönüllü bir Müslümanlaşma süreci kendiliğinden başlamış. 








İslam”ın Komor Adaları”na ilk defa ne zaman ve nasıl ulaştığıyla ilgili farklı rivayetler var. 
Bunların en yaygınına göre: Fey Bedja Mwamba ve Mtswa Mwandze isimli iki Komorlu, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 
döneminde Mekke'yi ziyaret ederek Müslüman olmuş. Bizzat Peygamberimizle görüşüp görüşmedikleri net olmayan Mwamba ve Mwandze, umre ve haclarını eda edip Medine'yi de ziyaret ettikten sonra ülkelerine dönüp İslam'ı anlatmaya girişmişler. Bu iki öncünün çabaları, daha sonraki yüzyıllarda buraya gelen Arap denizci ve tüccarlar sayesinde daha organize bir hâle bürünmüş. Özellikle XV. yüzyıldan itibaren Komorlar'a Asya'nın çeşitli o bölgelerinden farklı Müslüman gruplar yerleşmeye başlamış. Bazı tasavvuf akımarı ve küçük dini cemaatler de unlara katılınca Komor Adaırı'nın bugünkü dini ve külirel manzarası şekillenmiş. 
ünümüzde yaklaşık 800 bin şinin yaşadığı Komorlar”da, yu nüfusun yüzde 98'den fazası Müslüman. Belki adını bile duymadığımız ya da yeni duyduğumuz bu ülke, Müslüman nüfus oranı açısından diğer büyük İslam ülkeleriyle yarışıyor. 

Herhangi bir savaş, çatışma veya kan dökülmesi durumu söz konusu olmaksızın, Komorların İslam”la tanışması, tamamen sözle ve dürüstlükle gerçekleşmiştir. Tarihi kaynaklarımız, Komor Adaları”na ayak basan Müslüman tüccarların örnek ahlakının, dürüstlüğü- 


nün, verdikleri sözleri tutmalarının ve ellerindeki zenginliği güzelliklere sarf etmelerinin yerel halkı derinden etkilediğini yazmaktadır. Adalarda yaşayan yerli Afrikalı halk, Müslüman tüccarların şahsında İslam'ın güzelliğini ve ideal formunu görmüş, böylece gönüllü bir Müslümanlaşma süreci kendiliğinden başlamış. 
Komor Adaları, bu yönüyle de ayrıca ve dikkatle incelenmeyi hak ediyor. 


Sömürgeciliğe rağmen İslam güçleniyor 


Süveyş Kanalı'nın kullanıma açılması ve bu sayede Avrupalıların Kızıldeniz üzerinden kolayca Hint Okyanusu'na geçebilmeleriyle (o 1800'lerden itibaren Komor Adaları sömürgeci güçlerin sıklıkla uğradıkları bir hedef hâline geldi. 
İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar, bu sömürgecilerin ilk örnekleriydi. Fransa, Komorların hemen yanı başındaki Mayotte Adası'nı satın alarak bölgede artık kalıcı bir güç hâline geldi. Madagaskar üzerinden Komorlara da el atan Fransızlar, bir yandan İngiltere ile rekabete giriştiler, diğer yandan da Komor Adaları'nın doğal varlıklarını sömürmeye koyuldular. 1912'de Madagaskar tarafından resmen işgal edilen Komorlar, 1960'ta nihayet Fransa'dan bağımsızlığını elde etti. 


Tüm bu çalkantılı süreç boyunca Komor Adaları'ndaki Müslüman halk hem kültürlerine hem de dinlerine sımsıkı bağlı kaldı. Yerel âlimlerin yanı sıra gönül insanları da halkın 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İslam”la bağının kopmaması- na yardımcı oldu. Fransızca ve İngilizce yayılmaya başlamasına rağmen Arapça da varlığını güçlü biçimde korudu. Komor halkı, kendi dillerini Arap harfleriyle okuyup yazarak İslam”ın ana dilinden de kopmamış oldular. Şeyh Abdullah Derviş, Said Muhammed Maruf, Şeyh Ami bin Ali, bu kültürel direniş ve mücadele döneminin kahraman isimleriydi. Hepsi de yetiştirdikleri öğrenciler ve kaleme aldıkları eserlerle Komor halkının kendi benliklerini yitirmemelerine hizmet ettiler. 


Bu süreçte Komor Adaları sıra dışı bir tecrübeye de şahit oldu. Üç ana adadan biri olan Moheli, 1842”den 1876”ya kadar Dioumbe Fatima adlı bir 





kraliçe tarafından yönetildi. 
Babasının vefatı üzerine 5 yaşındayken tahta çıkmaya hak 
kazanan Dioumbe Fatima, 12 
yaşındayken taç giyerek kendi namına yönetime başladı. Tam 
36 yıl boyunca Moheli'yi kudretle yöneten Kraliçe Fatima, yabancı sömürgeci güçleri ustalıkla idare etmeyi başararak 
halkının refahı için çalıştı. 42 
yaşında vefat eden Djoumbe Fatima'nın iktidarı döneminde, Arap ülkelerinden Umman'ın Komor Adaları üzerindeki etkisi arttı. Komorlarla Umman arasında aktif bir ticaret köprüsü kuruldu. Etkileşim öylesine güçlüydü ki Kraliçe'nin yakın çevresi tamamen Ummanlılar gibi giyinmeye başlamıştı. 
Özellikle kültürel alanda meydana gelen bu tesir, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. 





Tabii güzelliklerin ülkesi 


Bugün Komor Adaları'na ayak basan biri, adaların temizliği ve güzelliği karşısında küçük dilini yutabilir. Balıkçılığın yanı sıra inci avcılığı, karanfil yetiştiriciliği, vanilya üretimi ve “ylang ylang” adlı özel bir parfüm çiçeğinin tarımıyla uğraşan Komorlular, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği muhteşem tabiatın kıymetini oldukça iyi bilmişler. Yılın dört mevsimi sıcaklık değerlerinin birbirine yakın olduğu Komorlar, yabancı ziyaretçiler için unutulmaz bir huzur vaat eder. Denizin ve masmavi koyların yemyeşil ormanlarla kucaklaştığı Komorlarda vanilya, ylang ylang ve karanfil kokuları birbirine karışırken insanların sıcak ve samimi ilgisi de gerçek bir konukseverliğin canlı örnekliğini gözler önüne serer. 


Komor Adaları, farklı mimarileri ve aktif eğitim-öğretim kurumları halindeki cami ve medreseleriyle de dikkat çeker. Halkının tamamı sünni olan Komorlarda yaygın olan mezhep, Şafiiliktir. Arapça öğretimi öylesine yaygındır ki adaların en ücra köylerinde minicik çocuklarla bile Arapça sohbet edebilmek mümkündür. Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca Komorlara gelip yerleşen, buralarda yaşayıp vefat eden bazı salih zatların türbeleri de yoğun şekilde ziyaret edilir. Bu yönlerden, Komorları ziyaret eden biri, İslam kültürünün bütün tezahürlerini aynı anda gözlemleme ve yaşama şansına sahip olur. 


İslam: Huzur ve kardeşliğin garantisi 


Komor Adaları'nın başkenti, “Büyük Komor” ismi verilen en büyük adadaki Moroni şehridir. Madagaskar dışında, Komor Adaları'na en yakın ülkeler Tanzanya, Mozambik ve 





Seyşeller olarak sıralanır. Komorlarda Fransızca ve Arapça resmi dil, İslam da resmi dindir. Ülkede, Müslümanların dışında 6 bin civarında Hristiyan da yaşamaktadır. Bu Hristiyanların çoğunluğunu, çalışmak için bölgeye gelen yabancılar oluşturur. 


Komor Adaları, tarih boyunca şahit olduğu insan hareketliliğinin de direkt etkisiyle çok sayıda farklı kökenden ve milletten insanın bir arada yaşadığı bir ülkedir. Afrika yerlileri, Araplar, Endonezyalılar, Hintliler ve İranlılar, Komorlar”daki başlıca ırkları ve nüfus kaynaklarını meydana getirir. 
Afrika kökenliler arasındaki en yaygın etnik gruplarsa Sakalava, Antalote, Makoa ve Cafre 


olarak sıralanır. Tüm bu farklı insan gruplarının hep birlikte, bir arada, dayanışma ve yardımlaşma içinde, huzurlu bir biçimde yaşamaya devam etmesi, İslam'ın “kapsayıcı ortak payda” olarak ne büyük bir önemde olduğunu da ispatlar. 
Komor Adaları için İslam, kardeşliğin ve huzurun da garantisi olmuştur. Bu durum, yüzyıllardan bu yana böyle devam etmektedir. 


Şu ayet, Komor Adaları'nda âdeta hayata geçmiş gibidir: “Ey iman edenler, hep beraber barış ve selamete girin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. 
Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara, 2/208.) m 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Cemal ELÇİOĞLU: 
“Otistik ve engelli çocukları eğittikçe eğitildim, eğittikçe hoca olduğumu anladım.” 





Yıllardır peygamber makamı olan mihrap ve minberde din görevlisi olarak hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda sizi otistik ve engelli gençlere verdiğiniz dinî eğitimle de tanıyoruz. Bu süreç nasıl başladı? 


Diyanet işleri Başkanlığının son yıllarda engellilere yönelik çalışmaları, projeleri oldu. Engelli koordinatörlükleri kuruldu. Müftülüklerde bu konular önceki yıllara göre daha fazla konuşulmaya başlandı. Bu süreçte anladım ki bu konu önemli, bu konuda bizlere ihtiyaç var. Görev yaptığım mahalleyi ve insanları gözümün önüne getirdim ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Mahallemde işitme engelli insanların olduğunu gözlemledim. İlk başta onlarla iletişim kurmaya çalıştım fakat baktım ki yeterli olmuyor. İşaret dili öğrenme düşüncesi bende hâsıl oldu. Sonra işitme engellilerin aileleriyle, öğretmenleriyle görüşerek onlar hakkında bilgi aldım. Hangi konularda eksiklikleri var, onları öğrendim. Bundan sonra adım adım neler yapabileceğim konusu da netleşmeye başladı artık. Gerek vakit namazları gerekse cuma namazlarında cemaatime baktığımda aralarında sokakta karşılaştığım işitme engellilerin olmadığını fark ettiğimde çok üzüldüm. Bu insanların da camide olmaları gerektiği düşüncesi bizleri bugünlere kadar getirdi. 
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Otistik ve engelli öğrencilerle iletişim kurmak için hangi eğitimleri aldınız? 


Öncelikle bu konularla ilgili geniş çaplı araştırma yaptım. Bu konuda eğitim veren kurum ve öğretmenlerle görüşerek hangi eğitimleri almam gerektiğini öğrendim. SAMEF'in (Samsun Engelliler Federasyonu) hem engellilerle tanışmamda hem eğitimimde hem de çocuklara yönelik kurs yerinin tahsisinde çokça yardımlarını gördüm. 
Yaptığım görüşmelerde bu işlerle uğraşanların çabaları, samimiyetleri ve işlerini çok sevmeleri beni etkiledi. Ve benim bu talebimi çok olumlu karşıladılar. 


Samsun Müftülüğü, İlkadım Müftülüğü Engelli Koordinatörlükleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile açılan ve dört ay süren İşitme Engelliler için Türk İşaret Dili Kursuna katıldım. Daha sonra İşaret Dili Tercümanı desteğiyle camide eğitimler vermeye başladım. Bu süreç beni İşaret Dili Tercümanlık eğitimi almaya itti ve sonrasında 6 ay süren 200 saatlik Türk İşaret Dili Tercüman ve Usta Öğreticilik Kursuna katıldım. Yine bu kursu bitirince Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Öğreticiliği Kursuna katıldım. 
Bu kurslara katılırken bu tür çalışmalar yapmak isteyen din gönüllüsü arkadaşlarımızın da bu kurslara katılmalarına vesile oldum. Ayrıca çeşitli alanlarda birçok kurs ve seminere katıldım. 
Otistik çocuklarla alakalı da bir seminer aldık. 
Samsun Otizmli Çocuklar Derneğinde hem tale- 








be hem de öğretici olarak katıldığım eğitimlere hala devam ediyorum. 


Otistik çocuklarla engelli çocukların eğitim-öğretimi elbette farklıdır. Bu özel çocuklara yönelik ne gibi bir eğitim-öğretim tercih ediyorsunuz? 


Öncelikle engelli çocukların ve ailelerinin mekân olarak camiyi, görevli olarak bizleri sevmeleri ve bize güvenmeleri ile ilgili bir iletişim süreci yürütüyoruz. Bu konuda onları anlamaya çalıştığımızı onlara ilgi göstererek yansıtmaya çalışıyoruz. Engelli çocukların eğitiminin temeli; samimiyet, ilgi ve sabırdır. 


Benim şu an 10 tane otistik öğrencim var. 
Otizmli çocuklarla şöyle bir eğitim yapıyoruz: İki öğrencimi pazartesi, iki öğrencimi salı, iki öğrencimi çarşamba, iki öğrencimi cuma, iki öğrencimi de cumartesi günü derse alıyorum. 
Yani aynı anda iki öğrenciden fazlasına eğitim veremiyorum. Çünkü bu çocuklara bire bir ilgi gerekiyor. Algılamaları zor olabiliyor, dikkat dağınıklıkları oluyor, kişiye göre değişiyor. Çoğunlukla bir harfi öğretmem belki bir saatimi alıyor, diyebilirim. Eğitim sürecinde görsellerden, oyunlardan yararlandığımda hem eğlendiklerini hem de daha çabuk öğrendiklerini görüyorum ve bunu uygulamaya çalışıyorum. Yine otistik çocukların bireysel özelliklerini, neleri sevdiklerini tespit etmeye çalışıyorum, ailelerinden bilgi alıyorum. 


Otistik çocukların eğitiminde aile ile iletişimimiz, ailelerin moral ve motivasyonu da bizim için önemli. Çocuğunu 1-2 saatliğine de olsa bize emanet eden anne baba; bu zaman zarfında belki bir nefes alıyor, rahatlıyor. Çünkü engelli ailelerin gerçekten yükü ağır, sorumlulukları çok, birçoğu psiko-sosyal sorunlar yaşıyor. 
Bu süreçte sadece çocuklara değil ailelere de manevi destek sunmuş oluyoruz. 


Otistik ya da engelli insanlarla ilgilenirken ve onların dünyasına girerken unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız? 


Anlatılacak pek çok anımız var elbette fakat bunlar arasında bir tanesi var ki bunu unutamıyorum. Engelli kardeşlerimizin duygu dünyala- 


BUNU KONUŞALIM 





rı sağlıklı insanlarınkinden çok daha farklıdır. 
Yüce Rabbim belki bir imtihan gereğidir bazı melekelerini eksiltirken daha iyilerini de ikram ediyor. Bilemem belki bir manevi derinliktir anlatacağım husus. Şöyle ki bir otistik engelli öğrencimin annesi anlatıyor: “15 Temmuz darbe kalkışması gecesiydi. Gece yarısı camilerden salalar veriliyordu. Çocuğum uykusundan uyandı. Bir süre pencereyi açıp salaları dinledi, televizyona baktı ve “Onlar tuzak kurdular Allah da tuzak kurdu. dedi, tekrar gidip yatağına yattı uyudu. Biz korku heyecan ve endişeyle olayları takip ederken çocuğumun bu şekildeki tepkisi bizi çok şaşırttı.” dedi. Bu olay beni de çok etkiledi, duygulandırdı. Bu otistik engelli çocuklara olan ilgi ve alakamın daha da artmasına vesile oldu. 


Bu hizmetlerinizin mesleki hayatınıza ne gibi yansıması oldu? 


Asli görevimle birlikte daha yoğun bir tempoya girdim. Bir taraftan otistik çocuklar ve aileleri, bir taraftan işitme engelliler ve aileleri, bir taraftan engellilerle ilgili derneklerin çalışmaları, müftülüğümüzün çalışmaları derken tatlı bir yoğunluğun içerisinde buldum kendimi. Bu çalışmalarım neticesinde cemaatimizin bana karşı yaklaşımları olumlu anlamda değişti. Onlar da bir taraftan beni takdir ederken diğer taraftan bana destek olmaya başladılar. 


Bu çalışmalara başlayana kadarki sürede görevimi yapmaya çalıştım. Cami cemaatimle ilgilendim. Yaz aylarında çocukları, kış sezonunda da cami dersleri programıyla cami cemaatimi okuttum. Fakat otistik ve engelli çocuklarla geçirmiş olduğum üç yıl çok daha farklı duygu ve düşüncelere sahip olmamı sağladı. Eğittikçe eğitildim, eğittikçe hoca olduğumu anladım ve mesleki anlamda da sorumluluklarım arttı. m 


gi Elçioğlu 1971 yılında Samsun Bafra Kapıkaya köyünde doğdu. 1991 yılında Bafra İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 
1992 yılında Samsun'da başladığı imam hatiplik görevini Samsun İlkadım Kızılcıkdibi Camii'nde sürdürmektedir. Cemal Elçioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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Bir Osmanlı Aydını 
Ahmed Cevdet Paşa 


Uğur ÜNAL 


dönemine tanıklık et- tarih yazmadaki üslubu, isa- asır Osmanlısında Mecelle”yi miş bir aydın, ortaya betli tahlil ve çözüm önerile- ortaya koyma azmi ve başarısı koyduğu eserler ve bizzat yük- ri ile bir sosyolog, Batıcılığın ile bir hukukçudur Ahmet Cevlenmiş olduğu resmi vazifeler hayranlıktan öte bir zorunlu- det Paşa. Hayatının tamamın- 


O smanlı Devleti'nin son ile tarihe yön veren bir tarihçi, luk olarak telakki edildiği XIX. 
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da hem fikri hem de aksiyon olarak böylesine isabet etmiş bir münevver bulmak oldukça zordur. Başarılarla dolu hayatı çok az faniye nasip olmuştur. 


Kendi ifadesiyle hıdırellezden kırk gün kadar önce 27 Mart 1823'te Bulgaristan'ın Lofça kasabasında doğan Ahmet Cevdet Paşa'nın asıl adı Ahmet olup Cevdet mahlasını İstanbul'da eğitim gördüğü sırada Şair Süleyman Fehim Efendi'den almıştır. 1895 yılında İstanbul Bebek'teki yalısında vefatı üzerinden 25 yıl geçmeden ulu çınar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silinecektir. (Prof. Dr. Ümit Meriç Yazsan, Ahmet Cevdet Paşa, Bir Osmanlı Sosyoloğu Ahmet Cevdet Paşa, TDV Yayınları 1997.) 


Onun kabul edilen en önemli özelliği tarihçiliğidir. Birçok çalışmaya imza atan Cevdet Paşa”nın vakanüvis olarak kaleme aldığı bu sahadaki en önemli eseri, Osmanlı tarihinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması”ndan 1826”da Yeniçeri Ocağı”nın kaldırılmasına kadar olan dönemini anlattığı on iki ciltlik Tarih-i Cevdet'tir. 
Paşa'nın belgeye dayalı, sorgulayıcı, objektif tarih anlayışını benimsediği bu eser, Osmanlı”da modern tarihçiliğin ilk örneğidir. 


Resmi görevine 1844”te Rumeli kaleminde kadı olarak başlamıştır. Osmanlı Devlet”nde adalet, eğitim, evkaf, dahiliye, ticaret ve ziraat bakanlığı görevlerini yürütmüş, şeyhülislam olmayı ümit ederken 1865 yılında ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına geçirilmiştir. Kazaskerlikten vezirliğe alınan Cevdet Paşa Halep'e vali tayin edilir. Kazaskerlikten paşalığa geçiş Osmanlı devlet ricalinde çok görülen bir durum değildir. Kavuğunu çıkarıp fesini giyen Cevdet Paşa 





Klasik ve köklü bir medrese tahsili alan Cevdet Paşa, eğitim hayatı boyunca zekâsı ve kavrayışıyla dikkatleri hep üzerine çekmiş çalışkan bir talebedir. Birçok alana ilgi duymuş; edebiyat, filoloji, mantık ve matematikte de eser verecek düzeyde yoğunlaşmıştır. 





bu duruma çok üzülür. Ancak yüksek devlet terbiyesi ve hizmet aşkı sayesinde üzüntüsünü yenerek yeni görevine başlamak üzere yola çıkar. 


Osmanlı devlet yönetiminin en üst kademelerinde görev ya- 


pan Cevdet Paşa, hiç şüphesiz ne tarihçiliği ne de yürüttüğü görevleri sebebiyle günümüzde bu denli tanınmaktadır. 
Onu bugün dahi bu kadar bilinir kılan en mühim özelliği Türkiye Cumhuriyeti”ne miras bıraktığı kurumlar ile bütün İslam devletlerinde İslam hukuku alanında hazırlanan ilk kanun olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'dir. 

Klasik ve köklü bir medrese tahsili alan Cevdet Paşa, eğitim hayatı boyunca zekâsı ve kavrayışıyla dikkatleri hep üzerine çekmiş çalışkan bir talebedir. Birçok alana ilgi duymuş; edebiyat, filoloji, mantık ve matematikte de eser verecek düzeyde yoğunlaşmıştır. 
Bu vasıflarının yanında yaşadığı çağda halk tarafından ayrıca itibar görmesini sağlayan özelliği ise din âlimi olmasıdır. 
Kur'an-ı Kerim ve peygamberler tarihi alanında eserler ortaya koymuş, dini meselelerde her daim fikrine başvurulan, şeyhülislamların dahi kendisine müracaat ettiği saygın bir din alimi olarak yaşamıştır. 


Eğitim hayatındaki başarısı onun önünü açmıştır. Tanzimat”ın baş mimarı Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, yapacağı düzenlemelerin şer”i hukuki yönü bakımından kendisine yardımcı olmak için Bab-ı Meşihat”tan bir ilim adamı talep ettiğinde, kendisine gönderilen yirmi üç yaşındaki genç alim Ahmet Cevdet Efendi”den başkası değildir. Bu görev neticesinde Tanzimat Dönemi"nde hayata geçen tüm hukuki düzenlemelerde Ahmet Cevdet Paşa”nın imzası olacaktır. 


Onu asıl üne kavuşturan çalışması yukarıda da zikrettiğimiz gibi hiç şüphesiz Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Cemiyetinin başkanlığıdır. İlk Türk medeni kanunu olan Mecelle, Hanefi Mezhebinin son dönem fakihleri tarafından tercih edilen içtihatlarından seçilerek tedvin edilmiş kanunlar manzumesidir. Hem şer”i mahkemelerde hem de Divan-ı Ahkam-ı Adliyede tatbik edilmek üzere hazırlandığı için bu ismi almıştır. Mecelle Cemiyeti devrin en büyük on beş âliminden teşekkül ettirilmiştir. 


Mecelle'nin tedvini durup dururken ortaya çıkmış bir düşünce değildir. Avrupa'daki mevcut kanunlaşma hareketlerinin tesiri, Avrupa devletlerinin gayrimüslim Osmanlı tebaasının haklarını bahane ederek Devlet-i Âliye üzerindeki baskısı ve Sadrazam Ali Paşa'nın Fransız Medeni Kanunu Kod Napolyon'u tercüme ettirerek Osmanlı mahkemelerinde tatbik ettirme arzusu sebebiyle; Cevdet Paşa ve arkadaşlarının muhalefeti ile Mecelle hazırlanmaya başlanmıştır. Şu bir gerçek ki, buradaki en mühim sebep Fransa'nın medeni kanununu zorla Osmanlı'ya dayatmasıdır. 


Mecelle'nin tamamlanma süreci (1868-1876) sekiz yıl sürmüştür. Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecelle üzerindeki etkisini anlamak için onun yokluğunda Mecelle Cemiyeti'nin geçirdiği tecrübeye bakmak yerinde olacaktır. 1870 yılın- 





Türkçe yazılmış ilk dil bilgisi kitabı kabul edilen ve 
50 yıl boyunca 
okullarda ders kitabı olarak okutulan Kavaid-i Osmâniyye'yi yazan Ahmed Cevdet Paşa, Türkçeyi bir bilim dili haline getirme arzusuyla yeni kelimeler üretme hususunda cesur adımlar atmaktan geri durmamıştır. 
Ona göre doğru yazmak kadar açık ve anlaşılır yazmak da önemlidir. 





da Mecelle Cemiyeti Başkanlığı görevinden alınarak Bursa Valiliğine tayin edilen Paşa”nın yerine Gerdankıran Ömer Efendi getirilmiştir. Bu süreçte 


Cevdet Paşa”nın olmadığı Cemiyet, Mecelle”nin bir bölümü olan Kitab”ül Vedia”yı hazırlayarak Sadarete sunmuştur. 
Ancak gerek sistematiği ve dili gerekse kanunlaştırma tekniği bakımından öncekiler seviyesinde olmadığından hukuk çevreleri tarafından oldukça eleştirilmiştir. Neticede Cevdet Paşa olmadan bu işin olmayacağı anlaşılmış ve bir buçuk yıl sonra Paşa tekrar Mecelle Cemiyeti Başkanlığına getirilmiştir. (Prof. Dr. Mehmet 


Akif Aydın, Ahmet Cevdet Paşa, Kitab'ül Vedia ve Ahmet Cevdet Paşa, 


TDV Yayınları 1997.) 


Cevdet Paşa bilim tarihi açısından da önemli bir isimdir. 
İslam dünyasında kullanılan takvimlerin çokluğu, Osmanlı Devleti'nde Hicri Takvim'in yanı sıra Rumi Takvim'in de kullanılması devlet yönetimin- de ve mali hesaplamalarda karışıklığa neden olmuştur. 
Bunun üzerine Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet teşekkül ettirilerek Celali Takvimi'ni esas alan yeni bir takvim çalışması yürütülmüştür. Bu takvim her ne kadar çeşitli nedenlerle uygulamaya konulmasa da Paşa'nın “Takvimü'l Edvar” adlı eseri bu takvim çalışmasını anlatmaktadır. Cevdet Paşa bu eserini 1839 Tanzimat Fermanı sonrası sıkça dillendirilen, Türkçe bilim dili olmaz düşüncesini çürütmek için kaleme almış ve bu eserle ilgili, “Lisan-ı Türki ilim dili olamaz diyenlere lisanımızın her fene kabil olduğunu bu lisan ile her 


fenden güzel eserler yazılabileceğini göstermektir.” demiştir. 
(Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, İslam Bilim Adamları, İnkılab Yayınları, 


Ankara, Şubat 2012.) 


Klasik medrese eğitimi almış gelenekçi ve dindar biri olan Cevdet Paşa son derece açık görüşlü, bilim ve edebiyata ilgi duyan bir aydındır. Çocuklarının eğitimleri için özel çaba göstermiş, onları hep desteklemiş ve önlerini açmıştır. 
Çocuklarına yerli ve yabancı hocalardan özel dersler aldırtmış, batı dillerini öğrenmelerini temin etmiştir. Eğitim konusunda taassup tanımayan özgür bir yapıya sahiptir. Bu 
sebepledir ki, tedavüldeki 50 
liralık banknotlarda resmi bulunan kızı Fatma Aliye Hanım ilk kadın Türk romancısı olarak tarihe geçmiştir. Oğlu Ali Sedad Bey ise mantık sahasında eserleri olan bir fikir adamıdır. 
Yine geçen yıl vefat eden ünlü Türk sosyologu Şerif Mardin, kızı Nevra Hanım'dan Paşa'nın torunudur. 


Ömrünü ilmi çalışmalara ve devlet işlerine adamış, bununla beraber çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapmış olan Cevdet Paşa, ne hazindir ki eşi Adviye Hanım'ın eğitimi ile ilgilenememiştir. Adviye Hanım okuryazar dahi değildir. Uzun süren devlet görevleri sebebiyle sıkça evinden ayrı kalan Paşa, eşiyle daima mektuplaşmıştır. 
Bosna'da bulunduğu sırada, eşi Adviye Hanım'ın okuma 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yazma öğrendiğini ve okumakta olduğu mektubun bizzat eşi tarafından yazıldığını öğrenince buna çok sevinir. Eşi- ne cevaben yazdığı mektupta, mektubu yüzüne gözüne sürdüğünü, onu görmüş kadar haz aldığını ifade eder ve daha çok yazmasını ister. 


Eğitime ve bilime önem veren biri olarak yirmili yaşlarından itibaren yürüttüğü resmi görevlerinin yanında, bu kadar eser bırakan başka devlet adamı bulmak oldukça zordur. O hayatın gündelik sorunlarına çözüm üretirken bir yandan da teorik meselelere kafa yormuş, enerjisini ve zekâsını boşa harcamamıştır. 
Türk dilinin Türkçe yazılmış ilk dil bilgisi kitabı kabul edilen ve 50 yıl boyunca okullarda ders kitabı olarak okutulan Kavaid-i Osmâniyye'yi yazmış, Türkçeyi bir bilim dili hâline getirme arzusuyla yeni kelimeler üretme hususunda cesur adımlar atmaktan geri durmamıştır. Ekonomi yerine iktisadı, kriz yerine ise buhranı Türkçeye kazandıran odur. 
Ona göre doğru yazmak kadar açık ve anlaşılır yazmak da bir o kadar önemlidir. Bunun için hukuk mektebinde okuttuğu ders notlarını parça parça yayımlamaya başlar ve Belâgat-ı Osmaniyye adlı kitabı ortaya çıkar. Bu eser toplumun tüm kesimlerinden müthiş bir teveccüh görür ve 1880'den Paşa'nın ölümüne kadar sekiz baskı yapar. 


XVIII, asırda Şeyhülislam Pirizâde Mehmed Sahib Efendi tarafından tercümesine başlanan İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserini tamamlamak Cevdet Paşa'ya nasip olacaktır. Bu çalışmalar tarih ve topluma ilişkin görüşlerinde kendisine ufuk açacak ve farklı yaklaşımlar ileri sürmesine vesile olacaktır. 


XIX. asır Tanzimat Dönemi'nin hukuki düzenlemelerinde aktif rol alan, hazırlanan kanun ve kurulan hukuki müesseselerin önemli bir kısmında imzası bulunan Cevdet Paşa, ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis tarafından da “dâhi hukukçu” olarak nitelendirilmiştir. (Dr. Kemal Sözen, Ahmet Cevdet Paşa'nın Felsefi Düşüncesi, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 1998.) Oturduğu her koltukta düzenleyici ve kural koyucu olan Cevdet Paşa, bugün modern Türk hukuk sisteminin olmazsa olmaz bir kurumu olan Yargıtay'ın (Divan-ı Ahkâm-ı Adliye) kurucu ilk başkanıdır. 
Yine Osmanlı'nın ilk modern hukuk fakültesi olan bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1880) Sultanahmet ve Ayasofya Camileri arasındaki yerinde onun adliye nazırlığı döneminde hizmete açılmıştır. Hukuk fakültesindeki ilk dersin hocalığını da o yapmıştır. Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatı XIX. asır Osmanlı Devleti'nin tarihidir. Osmanlı'nın son dönemine tanıklık etmiş bir aydın olarak onun hizmetleri asla unutulmayacaktır. m 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MODERN 


odern dünya sistemini tanımlayan 

ve taşıyan kilit kavramlar var. Onları derinlemesine analiz eder, yeryüzü uygulamalarını mercek altına alırsanız modern dünyanın kurgusunu ve şifrelerini çözme şansınız olur. 
Kavramların anlam evreni, kapitalizmin ruhunu ve dünyadaki güç ve paylaşımın büyük aktörlerinin hırs ve tamahını alenen ele verir. 


Uygulamadaki örneklerine bakarak iki gruba ayırabiliriz onları: Değişmez ve değişebilir olanlar. Demokrasi, özgürlük, toplumsal eşitlik, insan hakları, hümanizm vb. kavramlar değişmez olanlar sınıfındandır. Bunlar, şartlar ne olursa olsun, mutlak, evrensel hakikat, ortak iyi olarak sunulurlar. 
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DÜNYANIN KİLİT 


1.1 


| BÜYÜTEÇ μα 


Halkın kendi kendini yönetmesine, özgürlük, eşitlik, adalet, hak talebinde bulunmasına kimsenin bir itirazı yok. Şerefi, şahsiyeti, yaratılış gayesi ve diğer canlılar arasındaki mümtaz yeri itibarıyla mükerrem bir varlık olan insanın her şeyin en iyisine lâyık olduğuna olan inancımız tam. Gerek sahip olduğumuz inanç gerekse ait olduğumuz kadim kültür ve gelenek nezdinde insan, özü itibarıyla kıymetli bir varlıktır, özünde bir değerdir. Irkı, rengi, cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun insan olmak bakımından en yüksek saygı ve itibarı hak eder. O, Allah”ın yeryüzü halifesidir. Biz böyle bilir böyle inanırız. Bunun altını kalın çizgiyle çizmiş olalım. 


Lakin yanılmayalıml 


KAVRAMLARI 


Prof. Dr. A. Bülent BALOĞLU 





Kulağa pek hoş gelen ancak içleri boşaltılan bu kavramlar gerçekte az sayıdaki imtiyazlı, seçkin zümrelere hizmet edi- 


yor. (Volkan Özdemir, Yenilenen Dünya Eskimeyen Türkiye, Destek 


Yay., İstanbul 2019, s. 52.) Gezegenimizde olup bitenlere şöyle biraz dikkatli bakarsak bu tespitin doğruluğunu görmemiz mümkün. Dünyada kıyasıya bir paylaşım mücadelesi var ve bu paylaşımın büyük ortaklarının siyasi, ekonomik, stratejik çıkarları söz konusu olduğunda bunların içerik ve işlevleri el çabukluğu marifetiyle rahatlıkla değişebiliyor. 
Uygulamada tarifsiz bir çifte standart var. 


Bu kavramları mutlak iyi ve doğru olarak dayatanlar, mesela, Üçüncü Dünya kategorisine dâhil ettikleri ülkelerde 


ordunun yönetime el koymasından pek rahatsız olmazlar. 
Buralarda şu veya bu şekilde bir demokrasi varsa ve bir darbeyle kesintiye uğramışsa bunu pek umursamazlar. Bu tavırları için gerekçeleri hazırdır: Kısıtlı özgürlük, totaliter yapı ve kaostan daha iyidir! 
Böyle ülkelere uyacak tarzda, orasını burasını kırptıkları yeni bir demokrasi modeli türetirler: sınırlı demokrasi! 
Bu ülkelerde kendi çıkarları korunduğu sürece demokrasiden sapmaya pek kafa takmazlar. Söz konusu ülkenin demokrasisi nasıl olursa olsun fark etmez; sadık, itaatkâr bir müttefik olsun yeter. Doğal zenginliklerini, o kaynaklarını sömürmeye geldiklerinde yüzlerine kapıyı kapatmasın yeter ki, 


Bu kavramlara “evrensel” damgası vuranlar, bunların mutlak iyi, mutlak doğru olduğu algısını yayarlar. Kavramları kendileri için eğip bükerler, masada kendi menfaatleri varsa kapsamını geniş tutarlar. 
Onları hiçbir kural bağlamaz. 
Küçük ortaklar için farklı bir tarife geçerlidir, kavramlar anlam ve değer kaybına uğratılır ve öyle tatbik edilir. Güya insanı merkeze koyan, her şeyin ölçüsü kabul eden bu kavramlar; Batılı, uygar, modern olmanın da ölçütleri kabul edilir. 


Esemen ideolojilerin sahipleri için değişmezlik kuralı yoktur; zaman ve zemine göre, pratik fayda ve çıkara göre pekâlâ her şey değişebilir. Değişme, ilerleme, evrim ve gelişme doğanın özündedir. Öyle ya, değişen ve gelişenin ayakta kal- 





ma hakkı vardır. “Öteki” için değişmezlik esastır, onun için en iyisi deliksiz uykudur. 


İnsan ve ona ait değerler, dünyanın her yanında aynı ayarda kabul görmüyor ne yazık ki. 
Gelişmiş, kalkınmış, zengin ülkeler sınıfının bir üyesi iseniz değeriniz yüksektir. Geri kalmış, fakir ülkelerden birinden iseniz 'fason' muamelesi görürsünüz. Londralı, Parisli, Washingtonlu, Tokyolu olmakla; Kinşasalı, Kabilli, Caracaslı, Kahireli olmak arasında epey fark vardır. 


İkinci grup yani değişen kavramlara gelince, bunlar ekonomik, siyasi, stratejik şartlar çerçevesinde üretilirler. Küresel aktörlerin işine yaradıkları, çıkarlarına hizmet ettikleri sürece tedavülde kalırlar. İşlevlerini yitirenlerin, raf ömrü dolanların yerine yenileri üretilir. 
Soğuk Savaş, küreselleşme, yeni dünya düzeni, kapitalizm, liberalizm (sonra neoliberalizm), medeniyetler savaşı, tarihin sonu, Arap baharı, İslamofobi gibi kavramları bu gruba örnek verebilirim. 


Bunlar küresel aktörlerin sömürgeci-kapitalist emelleri- ne hizmet amaçlı üretilirler. 
Zengin coğrafyalar üzerindeki paylaşım ve hakimiyet savaşlarında dinamo vazifesi gördüklerinden içinde üretildikleri anın sosyo-siyasi ve ekonomik şartları hakkında ciddi ipuçları taşırlar. 


Bir örnek olsun diye “Soğuk Savaş” kavramı üzerinden giderek ne demek istediğimizi biraz açalım. 


İkinci Dünya Savaşı"nın derin yaraları henüz kapanmamışken 1947”de Soğuk Savaş kavramı devreye sokulur. Kavramın mucidi Amerikalı siyasetçi Bernard Baruch”un aynı zamanda bir iş adamı ve finansçı olması ilginçtir. Kavramı uluslararası siyasetin en kızıştığı dönemde tedavüle sokanlar, aynı zamanda, iki koca şehri atom bombasının cehennemi sıcaklığında kavurmanın ayıbını örtbas etmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir de gerekçe buldular: “Kanlı savaşı durdurmak ancak Hiroşima ve Nagazaki"yi bombalamakla mümkün olabildil” 


Soğuk Savaş kavramı manidardır, ciddi mesajlar içerir: Savaş henüz bitmedi, sadece 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sıcak çatışma sona erdi, bundan böyle savaş silahlarla değil ideolojilerle sürecek! İdeolojilerin gölgesinde dünya iki kampa bölünür, müttefik olmayı kabul etmeyen her devletdüşman damgası yer. 





İnsan ve ona âit değerler, dünyanın her yanında aynı ayarda kabul görmüyor ne yazık ki. 
Gelişmiş, kalkınmış, zengin ülkeler sınıfının bir üyesi iseniz değeriniz yüksektir. 
Geri kalmış, fakir ülkelerden birinden iseniz Tason" muamelesi görürsünüz. 





“Öykü, mevcut politik iklime, biçilmiş kaftan gibi uyuyordu. 
İktisadi birey trençkotunu giydi, Batı ile Doğu arasında güç oyunu oynayan ajanların arasına karıştı.” diyen İsveçli gazeteci ve yazar Katrine Marçal gayet güzel özetler durumu. 
(Adam Smith'in Yemeğini Pişiren Kimdi?, Koç Uni. Yay., İst. 2018, s. 
59.) 


Marçal'ın “iktisadi” bireyi, son zamanlarda sıkça duyduğumuz “homo economicus” yani “ekonomik insan”. Maliyet ve fayda esasına göre hareket 


eden, tutarlı, kararlı, rasyonel, kendi çıkarlarını gözeten, kendi istek, ilgi ve arzularına odaklanmış birey. Karar vermeden önce ekonomi teorilerini ve modellerini dikkate alan, kâr ve zararını buna göre hesaplayan akıllı kişi. 


Soğuk Savaş'ın sistematiği kurulur kurulmaz trençkotunu giyip o hengâmede arazi olan, henüz keşfedilmemiş zenginliklerin ve dışarıya daha açılmamış pazarların peşine düşen kapitalist sermayedarlara daha çok uyuyor bu tasvirler. 


İkinci Dünya Savaşı gibi büyük yıkımlara sebep olan toplu savaşlar girişimci kapitalistin arzu ettiği ortamlar değildir, ancak sükünet ve çatışmasızlik hâli de işine gelmez. Ballı kazançlar için hareket ve rekabet gerekir. Hareket rekabeti, rekabet çatışmayı, çatışma bol kazancı getirecektir. Bu bakımdan terör coğrafyaları da bir başka kazanç kapısıdır onun için. Bol bol silah ve ilaç satar. Boşaltılan bölgeler ayrı bir geçim kapısıdır onun için. 
Önce ateşe verir, sonra yangını söndürmek için kurtarıcı rolüyle çıkıverir ortaya. Karda yürür, iz bırakmaz. 


Beşeri ilişkilerin rekabet, çatışma ve kaosun üzerine kurulduğu bir dünya ona iktisadi ve siyasi sisteme nüfuz etme ve onu kontrol etme imkânı verecektir. Böyle ortamlarda normlarla, kültür ve değer yargılarıyla oynamak daha kolay olacaktır. Her kavram değişebilir, değişmez olan tek şey vardır: Çıkarların korunması. 
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Kamplaşmalar iyidir. Hele ideolojik kamplaşmalar daha da iyidir. Taraflar ideolojiler üzerinden birbirlerini yıpratırken kapitalist girişimci aralarına sızar ve her ikisinden de aza- mi kâr elde etmenin yollarına bakar. İki gruba ayırdığım bir dizi kavramla sürekli ve sınırsız sömürünün kapılarını açar kendine. Onlardan yeni cafcaflı, cazip daha başka kavramlar üretir: PDemokratikleştirme, modernleştirme, uygarlaştırma, insani müdahale... 


“Kendi kültürel değerlerini ve pratiklerini dünyanın geri kalanından üstün gören” bu zihniyet için modernleştirme, “ken- 


di dışarısını sömürgeleştirme hakkını kendinde görme” anlamını taşıyordu. (G. Uğurlu, “Eylemsizliğin Eylem Hâli”, Emperyalizmin Hayaletleri, led.) A. M. Özdemir, İmge yay., Ankara 2013, s. 223.) 


Doğru söze ne denir? 


Sömürülenin sömürüyü içselleştirmesine de yarayan bu büyülü kavramlar, devasa çelik kasalarını doldurmak için siyaset ve finansı “kazan kazan” parolasıyla harmanlayan küresel süper seçkinlerin epey işine yarar. Duygular, bedenler, tercihler dahil ne varsa sermayeye dönüştürülür. Bol ve sınırsız kazancın, pazar ve müşterinin olduğu her yerde 


hakimiyet savaşlarının olması sebepsiz değildir. 


Sabah gözünüzü açtığınızda gece üretilmiş yeni kavramların yeni dünyasına uyanırsanız şaşırmayın. Bilim, siyaset, ekonomi, ticaret, teknoloii, askeriye gibi bilumum alanlarda lokomotif olanların ürettiği bu kavramlar göz kamaştıran ambalaiların içinde gelir. 


Oyunun kurallarını belirleyenler için “kazanç” değişmez ve bakidir, kavramlar değişken ve sonludur. Kavramlarla insana sistem kurgulamazlar sadece, insanı da yeni baştan kurgular, ona yeni baştan ayar çekerler. m 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ahmet kapılarının 

sonsuz bir şekilde 

açıldığı, yorgun ruhlarımızın sekinete ve huzura kavuştuğu çok kıymetli bir zaman dilimine girmiş bulunmaktayız. İnsan hayatının her zamanı şüphesiz çok degerlidir. Ancak bazı günler ve geceler vardır ki onlar belki bir ömre veya daha fazlasına denktir. İnsanoğlu dünyevi bir alışverişinde bile daha fazla kazanmayı hesaplarken manevi dünyası için bu kazancı göz ardı edebilir mi? Şüphesiz ki etmemelidir... 


Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde “Allah'ım recep ve şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi ramazana ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/129.) duasını yapar. Nebi'nin duasını bizler de hem kavli hem de fiili olarak gerçekleştirmeliyiz. Bu rahmet rüzgârlarının estiği günlerde, gecelerde her anın kıymetini bilerek ve hakkını vererek geçirmeliyiz. 


Üç aylar olarak bildiğimiz aylar recep, şaban ve ramazan aylarıdır. Yine bu aylar içinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Geceleri yer alır. İnsanın hayatını gözden geçireceği bu zamanlar Yaradan'a sığınılacak af ve mağfiret zamanlarıdır. 


Üç aylar ve zaman idraki 


Bir mekânın veya zamanın kutsal olup olmadığını şüphesiz insanoğlu kendine göre takdir edemez. Bunu bize bildiren Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kutsiyeti Rabbimiz tarafından bize bildirilen ve kutsal şehir Ümmü”l-Kura 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olan Mekke nasıl mukaddes ise zaman dilimlerinden ramazan da işte öyle mukaddestir. 
İlahi kitabımız Kur”an-ı Kerim mukaddes belde Mekke'de, ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi'nde nazil olmaya başladı. Karanlıklar içindeki insanlık, rahmet ışığına muhtaçken o beklenen çağrı tam da bu zaman diliminde insanlığa seslendi. İşte üç aylar böylesine kiymetli bir muştunun habercisi olan bir mevsimdir. 


Zaman, kitabımız Kur'an-ı Ke- 


rim'de üzerine yemin edilen bir kavramdır. Üstelik insanın 


bunun farkına varmayıp hüsran içinde olduğu da belirtilir. İnsan yaşamından kopup giden her takvim yaprağı onu mutlak sonuna doğru götürür. 
Akıp giden zamanın kıymetini bilip onu zayi etmeyenler ancak iyi iş yapanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir. (Asr, 103/1-3.) 


Üç aylar kişide bu zaman bilincini uyandırma açısından da çok önemlidir. İnsan için en 


kıymetli sermaye şüphesiz ki ömürdür. Ancak en gaflet içinde olup değerini bilmediğimiz de yine ömürdür. Hiç bitmeyecek gibi harcadığımız ve üstelik çoğu zaman hesabını vereceğimizi de unuttuğumuz bir yaşam sürebiliyoruz maalesef. 


Üç aylar ve nefis muhasebesi 


Üç aylar, manevi olarak uyanıklık içinde olmamız gereken zamanlardır. Kişinin eksikliklerini, kusurlarını fark etmesi için bir fırsattır. Hayatının degerlendirmesini yapan, kendini özeleştiriye tabi tutan kimseler bu günleri değerlendirmiş olur. 


Rabbini unutan, kendi varlığına yabancılaşan bireylerin hem ferdi hem de toplumsal anlamda uyumsuzluk içinde olmaları kaçınılmazdır. Bugünün modern insanının en büyük çıkmazlarından biri de budur. Hayatın telaş ve koşturmacası içinde kendi iç sesini bile duymaktan acizdir. “Ben kimim, nerden gelip nereye gidiyorum? ”soruları insan için en temel sorulardır. Henüz küçük bir çocukken bile bu sorulara cevap arayan insanın yetişkin döneminde âdeta bu sorulardan kaçması aslında büyük bir tenakuzdur. Böylesine önemli zaman dilimlerinde insanın kendine soracağı soruları artırmasıdır beklenen... 


Şüphesiz insanın mutluluğu ve huzuru ancak yaratılış amacına uygun yaşamakla mümkündür. Râ'd suresi 28. 
ayette “Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur.” ifadeleri bunu bizlere öğütlemektedir. Bu 


itibarla üç aylar iç dünyamıza döndüğümüz, Rabbimizden af ve mağfiret talep ettiğimiz zamanlardır. Günahlarla kirlenmiş ruhlarımız için bir vesiledir bu mağfiret mevsimi. Tövbe ile bilinçlerimizi uyandırma, tekrar özümüze dönme imkânımız vardır. Rabbimiz tövbeleri kabul edeceğini bizlere haber vermektedir. (Âl-i İmran, 3/128.) 
Bu, bizler için büyük bir muştudur. Tövbeyle birlikte hatasının farkına varan insan yeni bir başlangıç için imkân elde etmiş olur. İşlediği günahına karşı lakayt olan insanın ise kalbinin katılaşması, kararması kaçınılmazdır. 


Üç aylarda şükür ve infak 


Şükretmek, Rabbimizin yüceliğini idrak edip insanın kendi yetersizliğini fark etmesidir. 
Kulunun kendisine yönelmesi, yakarması ve duası olmasa bir değerinin olmadığını söylüyor Rabbimiz. “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin?” (Furkan, 25/77.) İnsanın en değerli vakitlerde Yüce Allah'ın değer verdiği eylemleri yapması hem zamanı hem de insanı değerli kılar. İşte bu nedenle her anı kıymetli olan bu güzel zaman diliminin dua ve taatle geçirilmesi ve şükrün artırılması, yapılması gereken davranışlardandır. Sayısız nimetlerle donatılmış insanın bunun farkına varması ve sahip olduğu her nimete kendi cinsinden şükretmesi çok önemlidir. 
Kendi elindeki nimetleri görmeyip, başkasının elindekilerle ilgilenmek de nimete şükrü azaltan sebeplerdendir. 


Kulunun çağrısına karşılık vereceğini söyleyen Rabbimiz şükrün de nimeti artırmaya vesile olduğunu bildirir. Oysa insan şükür konusunda çok yetersizdir. “Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır.” (Sebe, 34/13.) buyurur Yüce Rabbimiz... 


Üç aylar sadece kişinin kendisi için değil aynı zamanda toplumsal yaşantı için de kıymetlidir. Yardımlaşmanın ve ihtiyacı olanı daha çok fark etmenin zamanıdır. Sofralara ihtiyaç sahiplerinin daha fazla davet edildiği, zekat ve sadaka ile muhtaçların sevindirildiği mevsimdir. İnsan, diğeri olmadan yaşayamayan bir varlıktır. Mümin kardeşlerimiz dünya hayatı ve ahiretteki hayatımız için şahitlerimizdir. Allah”ın vermiş olduğu nimetleri diğer kardeşleriyle paylaşmayanlar hem nimetlerini azaltır hem de infak etmenin verdiği mutluluğa ulaşamaz aslında. Mümin kardeşlerine karşı sorumluluğunu fark etmek, yoksul ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmek hem dini bir vazife hem de toplumda ünsiyet sağlayan davranışlardır. 
İnfakla birlikte toplumda nifak ortadan kalkar, yüce Rabbimizin bizlerden istediği kardeşlik hukuku gerçekleşmiş olur. 


Üç aylar kendi nefsimizden başlayarak değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiğimiz bir arınma mevsimidir. Bu rahmet mevsimine ulaşmanın şükrü de şüphesiz, bu gecelerin, günlerin hakkını vermekten geçer. 
Yaptığı hatalardan dönen ve selim bir kalple Yüce Allah”a yönelen bir kulun karşılığı yalnızca cennet olacak müjdesine nail olmak duası ile... m 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lüm her şeyin sonu mu, yoksa yeni bir başlangıç mıdır sizce? 
Herkes farklı bir cevap verebilir bu suale. Bence hem son hem de yeni bir başlangıçtır, dünya hayatımızın sonu, ahiret hayatımızın ise başlangıcı. 


İnsanlar, doğar, büyür ve ölürler. 
Ne kadar basit bir önerme değil mi? Basit ama gerçek. Bu, Yüce Allah'ımızın (c.c.) bir kanunudur. 
Hiç kimse istese de istemese de bu kanuna muhalefet edemez. 
Etmeyi aklından geçirse bile sonuç değişmez. O vardır ve insanoğlu kaderinden kaçamaz. 
Ecele çare yoktur. Ölümsüzlüğü arayanlar beyhude dolanıp durmuşlardır dünya vadisinde. Ne yaparsan yap, ilahi hüküm değişmez. Ölümlüyüz işte... 


İnsanoğlu, bilmediği şeylerden korkar. Ölüm de en az bildiğimiz olgulardan birisidir. Belki de bu yüzden ölümün elemli, çok acı verici bir durum olduğunu düşünürüz. Karanlık bir mağaraya girer gibi ya da dipsiz bir kuyuya düşer gibi ölüm karşısında savunmasız ve tedirgin hissederiz kendimizi. 


Evet, acıdır, elem vericidir ölüm. 
Ölüm acısı, dünyada yaşanabilecek acıların en zorudur. Bununla birlikte salih müminler, günahlardan kaçınanlar bu acıyı 


fazla hissetmeyeceklerdir. 


Ölümün hayatımızın sonunda gerçekleşeceğini düşünürüz her daim. Bu zan, insanı rahatlatır. 
Gaflet denizlerinde yüzen uyurgezerler için ölüm çok uzaktır. Bu düşünce belki de nefsin kurduğu bir tuzaktır bize. İnsan, öleceğini düşünemez asla. 
Daha zamanı vardır ölümün, ölümü hatırlayıp da huzurunu kaçırmanın sırası değildir şimdi. 
Bizim önce dünya işlerimizi bir hâle yola sokmamız lazım. Çocuklarımızı okutup iş güç sahibi etmeliyiz. Ardından onların mürüvvetlerini görmeye gelir sıra. 
Kışlığımızı, yazlığımızı alıp ikinci arabayı da tedarik etmeliyiz yol 


yakınken. Bir şekilde dünyalık yolumuzu bulabiliriz. Ah, evet ölüm hayatımızın sonunda gerçekleşir belkil Ama bu sonun ne zaman olduğu meçhuldür insan için. Bir an sonra ölüm meleği kapımızı çalabilir. Bir ay, bir yıl, yıllar sonra gerçekleşebilir bu amale. Yüce Rabbimiz, insanların dünya hayatlarını hoşluk içinde güzelce yaşayabilmeleri için ölüm zamanını insanlardan gizlemiştir. Ölümün bizlere, nerede, ne zaman, kaç yaşında, ne şekilde geleceği meçhuldür sizin anlayacağınız. 


Ölüm, edebiyatımızda da en çok işlenen temaların başında gelir. 
Cahit Sıtkı, “ölüm şairi” olarak anılır. Ölüm üzerine en çok düşünenlerden, kafa yoranlardan birisidir belki de. “Otuz Beş Yaş” şiiri ölümün şiiridir aynı zamanda. Otuz beş yaş, yolun yarısıdır şaire göre. Dante gibi hayatının tam ortasında, belki de baharın- da olduğunu düşünür. Fakat bu, sadece hüsnüzandan ibarettir gerçekte. Ölümün matematiksel bir hesabı da yoktur. On sekizinden gün aldığında da ölebilir insan, yüz on sekiz yaşına kadar da yaşayabilir. 


Ölüme her insan, her edip farklı zaviyelerden bakmıştır. Yahya Kemal için ölüm sonsuzluğa doğru ağır ağır yol almaktır mesela, Üstad Necip Fazıl'da ölüm düşüncesi bir hayli fazla yekün tutar. Çile'deki şiirlerin bir bölümü ölüm üzerinedir. Her insan gibi ölümden tedirginlik duyar Üstad. Tabut taşıyanların, mezar kazanların dahi her an içinde olmalarına rağmen ölüme inanmadıklarını, onu yok saydıklarını söyler. Ölümü insanın dünya kamışlığından kesilmesi- 


ne benzetir. Ölümün güzel olduğunu savunur en sonunda. Tabii o noktaya kolayca gelmemiştir. 
Birtakım mistik ve deruni tecrübelerden geçerek, çile çekerek “Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber.../Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?” dizelerini söylemiştir. 


İsmet Özel “Üç Frenk Havası” başlıklı şiirinde ölümün çağımız insanının gündeminden çıktığını söyler. Gerçekten de öyledir. 
Günümüz insanı icraatlarını, eylemlerini hiç ölmeyecek gibi gerçekleştirmektedir. Ölüm, suni gündemlerle bir nevi unutturulmaktadır. Ya da her gün televizyonlarda ve diğer medya kuruluşlarında o kadar çok ölüm haberi yapılmaktadır ki yemek içmek gibi sıradan bir olay haline getirilmektedir. Tıpkı filmlerdeki rol icabı ölümler gibi ölümün gerçek olmadığı zehabına kapılmaktadır içten içe insanlar. 


Yine Özel'e dönersek “Bize ne başkasının ölümünden demeyiz / başka ölümler en gizli mesleğidir hepimizin / başka ölümler çeker bizi” Ona göre günümüz insanı ölümü küçümsemekte, hor görmektedir. Fakat ölüm, şairin ifadesiyle “seken bir kurşun kadar bile taraf tutmayacak” kadar gerçektir. 


Ölümü günlük yaşantısından çıkardı çağımız insanı. Ölüm bizden ırak olsun da ne olursa olsun anlayışı yaygınlık kazandı. 
Mezarlıkları şehrin dışına, ücra yerlere taşıdılar. Kabirleri görmeyelim, ölüm üzerine düşünmeyelim, tefekkür etmeyelim diye. Onun soğuk yüzü mutsuz ediyordu çünkü dünyaya bağlı insanı. 


DİN 


VE 
HAYAT 





Oysa ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım ölüm bir gerçek. 
Kurgu ya da mizansen değil. 
Kişinin vadesi dolduğunda bu dünyadaki misafirliği de bitiyor. 
Filmin dünya versiyonuyla ikinci perdesi yok. Acı veya tatlı, iyi ya da kötü hikâye sona eriyor. 


İnsan, eceli gelince, vadesi dolunca ölür. Dünya hayatında çeklerin, senetlerin olduğu gibi nelerin vadesi dolmuyor ki? Vade dolmuşsa daha yapacak bir şey yoktur. Ne bir saniye erken, ne de bir an geç. İlahi hüküm icra edilecektir. Bu ilahi kanun karşısında insanın boynu kıldan incedir. O acı suyu içecektir istese de istemese de... 


İnsana ebedi hayatında lazım olacak azık ise bu dünyada yapıp ettikleridir. İbadetleri, amelleri, ettiği kalıcı iyiliklerdir. Peygamberimiz şu beş şey gelmeden beş şeyin kiymetini biliniz buyurmuştur: “İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin, ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini biliniz.” 


İnsan, hayatın değerini anlamak için ölüm üzerine düşünmelidir. 
Bir seyahate çıkar gibi gerekli hazırlıkları eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışmalıdır. Evet, hayat kiymetli. Var olan ömrünün her saniyesini dolu dolu yaşamalı insan. Ölmeden önce ölenler için ölüm belki de gerçekten güzeldir. Her dem asude bir bahar ülkesidir inananlara ve sevgiliye kavuşmayı umut edenlere. İnancının gereğini yerine getirenler için yeni bir başlangıçtır belki de sonsuzluğun kapısında. m 
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GÖRME MERAKI 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 





Muhterem hocam, bir görme merakıdır ortalığı kapladı. İnsanlar her şeyi görmek, her şeyden tatmak, her şeyi duymak istiyorlar. Haydi, bu normal diyelim! Çünkü insanın gözü, kulağı ve tatma duyusu varsa doğal olarak görme, duyma ve tatma arzusu da olacaktır. 
Ancak kafama takılan, bu arzuları gerçekleştiğinde sanki hiç böyle bir istek duymamış gibi davranmalarıdır. Bakıyorsun bir anda gördüğünden yüz çeviriyor, duyduğuna sırtını dönüyor; tattığını terk edip gidiyor. Nedir bunun anlamı? 


İnsanoğlu var olduğundan beri meraklarının peşinde sürüklenmiştir. İnsanın en baskın merakı görme hususundadır. İşte tam bu noktadan aldanmış ve aldatılmıştır o. Bu hâlâ devam etmektedir. Tatma, dokunma ve koklama duyuları da bundan aşağı değildir. Yüce Allah ilk insanlar Hz. Adem ve Hz. Havva”yı boşuna mı anlattı bize? Onları, İblis tam da bu duyuların doğurduğu meraklarla aldatmadı mı? Yasaklanmış ağacı gösterdi ve içlerine fısıldadı. “Ey Adem ve Havval Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı, bilir misiniz? Sizler melek olmayasınız ve ebedi hayata erişmeyesiniz diye.” İşte bu ayartıcı vesveseyle aldı bir merak Hz. Adem ve Hz. Havva”yı, Merakları görme ve tatma hırsına dönüştü. Sonra ne oldu? Gördüler, tattılar ve kaybettiler... Yanıldıklarını ve aldatıldıklarını ancak o zaman anladılar ama olan olmuştu. Allah'ın “Bu sizin düşmanınız.” dediği şeytanın gösterdiğini görme arzusuna kapılmışlardı. Hâlbuki Yüce Allah, onlara eşsiz bir cennet vermişti. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarındaydı. Ama onlar bununla yetinmediler. Şeytanın vesvesesine 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kandılar ve kaybettiler... Tattıkları şeyin lezzeti de bir an dudaklarında kaldı ve kayboldu... Ne tattıkları kalıcı oldu ne de gördükleri... Bunlar gösteriyor ki duyularla elde edilen hazların geçiciliği, dünyanın geçiciliğini bize anlatan en çarpıcı göstergedir. Şöyle çevremize baktığımızda arzularının tutkunu olan nice insanın, ulaştıktan sonra bu arzularının nasıl söndüğünü veya nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını görürüz. Öyleyse dünyanın geçici olduğunu dışarıda aramaya gerek yok. Kendimize bakmamız, yeterli. 


Peki şeytana uyduktan sonra, ne oldu Hz. 
Âdem ve Hz. Havva'ya? 


Yüce Allah merhamet sahibidir. Onlara bütün isimleri öğrettiği gibi aldatılmışlık hâlinden kurtulmanın yolunu da gösterdi. Onlar, İblis gibi isyanda ısrar etmediler. Allah'tan gelen kurtuluş ipine sarıldılar ve kurtuldular. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen kurtuluşa ererdi. Onlar da kendilerini bildiler, döndüler Rablerine ve içten duygularla yalvardılar: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. O kadar nimetin kıymetini kadrini bilemedik. Şeytana uyduk, emrine isyan ettik. Senden başka bir sığınağımız olmadığını da biliyoruz. Bu adi şeytan bizi aldattı ve yüz üstü bırakıp gitti. Eğer sen merhamet etmezsen bizler kaybetmişliğe mahküm oluruz.” Yüce Allah da hemencecik özürlerini kabul etti ve onları bağışladı. Çünkü Allah'ın rahmeti bol ve bağışlaması hızlıdır. Özür dilemeyen İblis kaybetti, hatasını anlayan ve düzelten Hz. Âdem ve Hz. 
Havva kazandı. Çünkü Yüce Nebi'nin buyurduğu gibi “Hatasını bilen ve Allah'tan samimiyetle özür dileyen, hemencecik bağışlanır ve hiç günah işlememiş gibi tertemiz kılınır.” İblisin kay- 


betmesinin sebebi, Allah”ın buyruğuna değil de yaratılış maddeleri olan ateş ve toprağa bakıp alakasız bir kıyasta bulunmasıydı. Anlayacağınız, yüzeysel ve bireysel bakışı onu aldatmıştı. 
Halbuki gördüğünü, duyduğu ile birleştirse ve akıl terazisinde tartsa hakikati görecekti. Tek bir duyu verisiyle yola çıkanın ve bireysellik bencilliğine kapılanın sonu, işte böyle hüsrandır. 


Demek ki hocam, duyularının peşine düşen ve duygularına esir olan insanlara Yüce Rabbimiz bir örnek olsun diye anlatıyor bütün bunları. Kur'an'daki kıssalardan öğreneceğimiz çok şey var öyleyse. Neyi görürüz, neyi göremeyiz veya neyi nasıl görmeliyiz? 


Tam da dediğin gibi görmenin de bir yolu, yöntemi ve edebi vardır. Yolunu bilmeyen şaşırır, yöntemi kullanmayan hedeften şaşar, edebi göz ardı eden ahlak duvarına toslar... Allah insana beş duyu vermiş ve bunların her birine ayrı bir görev alanı belirlemiş. Öyleyse her bir duyunun kullanılacağı alan ve sınırlar vardır. Alanın dışına çıkmak ve sınırları görmemek insanı yoldan çıkarır. Tatma duyusuyla anlaşılacak bir husus, gözle anlaşılmaz. Misal: yemeğe bakarak tadını anlayamazsın. Görmenin de bir yöntemi vardır. 
Göreceğin şeye önce bakman, bakarken de aklını ona vermen yani dikkatini toplaman gerekir. 
Dikkatsiz baktığın bir şeyi, burnunun ucunda olsa bile göremezsin. Öte yandan görülebilecek şeylere bakmak gerekir. Görülemeyeceği bildirilen veya bakılmaması gereken hususları görmeye kalkışmak, hem alanı hem de sınırları aşmak demektir. Yüce Allah'ın bu dünyada görülmeyeceği bize bildirilmişse, görmek sevdasına kapılmak boş hayal peşinde koşmaktır. 
Nitekim Firavun, veziri Haman”a “Ey Hamanl Bir kule yap, şu Musa'nın Tanrı'sı var mı yukarıda, bir bakayım.” demiş. Zavallı Firavun, Allah'ın gökte olduğunu zannediyor. Hâlbuki Hz. Musa ona Allah'ı görebilirsin diye bir bilgi de getirmiş değildi. Onun getirdiği mucizelerdeki hakikati göremedi. Çünkü aklını kullanarak dikkatli bakmadı. Allah'ın varlığının delili yanına gelmişti 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ama göklerde aramaya kalkıştı... Hakikati bıraktı, hayal peşine düştü. Denizin tam ortasında hakikati anlamıştı ama iş işten geçmişti. 


Peki hocam, bakılmaması gereken şeyler var dediniz. Allah göz verdiyse bakarız ve görürüz. Bunda ne var? 


İşte bu dediğin, tam da görmenin edep noktasıdır. Her görülene bakmak, her perdeyi kaldırmak doğru değildir. Her şeyi görmeye kalkışmak görmenin edebine aykırıdır. Nasıl ki fren kullanılmadığında arabanın çarpması veya yoldan çıkması kaçınılmazsa göz frenlenmediğin- de de edep ve ahlak duvarları yıkılabilir. Bazen bu, başkasının hakkına ve helaline tecavüz noktasına kadar varır. İnsanların özelleri, mahrem alanları vardır. Herkesin başkasının özeline saygı göstermesi gerekir. 


Peki hocam, Peygamber Hz. Musa da Allah'ı görmek istedi. 


Doğrudur. İstedi ve olmayacağını da Yüce Allah ona gösterdi. Bu bize büyük bir dersti aslında. 
Ama bu dersi Yahudiler almadılar. Tutturdular, “Açıkça Allah'ı görmeden sana asla inanmayız.” 
dediler. Akılları sıra Hz. Musa'yı zora sokmak istediler. Dediler de ne oldu? Büyük bir hüsran... 
Çölde kırk yıl dolaşmaya mahkümiyet. Acaba böylesi davranışlarından mıdır, en katı ateistlerin onların içinden çıkması? “Görmediğime inanmam.” diyen ateist, şeytanın yüzeysel bakışının hafifliğine kapılan ve esen her rüzgârın önünde savrulan yaprak gibidir. Bir bilse ki insanın sahip olduğu bilgilerin çoğu görmekten değil, duymaktandır. Kulağımızla elde ettiğimiz bilgilerdir hayatı yönlendiren ve kolaylaştıran. Düşünsenize bir insan, sıfır bilgi düzeyinden başlasa ve sadece gördükleriyle bilgi edinmeye yeltense, ne kadar uzun olursa olsun, bir ömür içinde ne kadar bilgi edinebilir. Öyleyse her duyunun hakkını vermek gerek. Kararlarımızı tek duyuya indirgemeden ve aklı devre dışı bırakmadan almak gerek... Allah”ın verdiği bu kadar nimet, değerlendirebilen için yeter de artar da... m 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YAPILAN HAYRIN VEYA OKUNAN KUR”AN”IN SEVABI ÖLEN KİMSEYE BAĞIŞLANABİLİR Mİ? 


τ, ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir. Kişi, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, yaptığı hatmin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ ister ölmüş olsun kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. 
Beni Seleme kabilesinden bir adam annesi ve babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını sordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Evet, onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmak, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak onlara iyilik yapmaktır.” 
(İbn Mace, Edeb, 2.) buyurmuştur. 


Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini belirterek onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabiye de “Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver.” (Buhâri, Vasâyâ, 19; Müslim, Zekât, 51.) buyurmuşlardır. 
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ÖLÜYÜ TEZKİYE ETMENİN ANLAMI VE HÜKMÜ NEDİR? 


len kimsenin iyi bir insan olduğuna 

Müslümanların şahitlik etmelerine tezkiye denir. Her Müslüman, öldüğünde hakkında güzel şehadette bulunulacak bir hayat yaşamaya çalışmalıdır. Bununla birlikte ölünün, tanıyanlarının güzel şehadetlerinden- her bakımdan öyle olmasa bile- yararlanacağı umulur. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir Müslüman öldüğünde yakın komşularından dört hane halkı kendisi için “Bu adam hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz.” diye şehadet ettiklerinde Allah Teala şöyle buyurur: Ey müminler! 
Sizin bildiğinizi, bu ölü hakkındaki şehadetinizi kabul ettim, sizin bilmediğiniz kusurlarını da ben affettim.” (Ahmed b. 
Hanbel, el-Müsned, XXI, 174.) 


Tezkiye için, cenaze namazından önce veya sonra “Bu kişiyi nasıl bilirsiniz?” 
şeklindeki soruya iyi olarak bilinen kişiler için “İyi biliriz” diye şahitlik etmek, kötü olarak bilinen kişiler için susmak, tanınmayan kimseler için ise “Allah rahmet eylesin” demek uygun olur. Zira Hz. 
Peygamber (s.a.s.), “Ölülerinizi iyilikleriyle anınız, kötülüklerinden bahsetme- 


yiniz.” buyurmuştur. (Ebu Davud, Edeb, 49; Tirmizi, Cenâiz, 34.) 


CENAZENİN BULUNDUĞU YERDE KUR'AN OKUNABİLİR Mİ? 


Hire göre yıkanıncaya kadar cenazenin bulunduğu odada Kur'an okunması mekruhtur. Başka bir yerde okunmasında sakınca yoktur. Cenaze yı- 


kandıktan sonra yanında da okunabilir. 
(el-Fetava”l-Hindiyye, I, 173, Ibn Abidin, Red- 


dü'l-muhtâr, III, 83-84.) Şâfiilere göre definden önce Kur'an okunması mekruhtur. (Remli, Nihayetü”l-muhtac, II, 438.) 


CENAZE SAHİPLERİNİN, MERASİME KATILANLARA YEMEK VB. İKRAMLARDA BULUNMASI UYGUN MUDUR? 


ir yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin, taziye için gelen 

misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından mekruh görülmüştür (İbn Abidin, Reddü”l-Muhtâr, III, 148.) Bunun yerine komşular veya yakınlarının, cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikramda bulunmaları sünnettir. (Tirmizi, Cenâiz, 21.) 


Bunun yanında cenaze sahiplerinin mezarlıkta veya evde helva, vb. şeyler dağıtmalarının dini bir dayanağı yoktur. Dini bir gereklilik olarak görmeden yapılmasında bir sakınca olmayacağı söylenebilirse de bu tür uygulamaların kısa süre sonra cenazeyle ilgili bir dini hüküm olarak algılanması tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ikramlar dini bir zorunluluk olarak yapılırsa bidat ve hurafe sayılır. 


ÖLÜNÜN ARKASINDAN AĞLAMAK VE YAS TUTMAK CAİZ MİDİR? 


TAZİYENİN HÜKMÜ NEDİR? 


2. ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşarak onları teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.), başına bir felaket gelen kimseyi ziyaret etmekle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Felakete uğrayan bir kimseye “geçmiş olsun” ziyaretinde bulunan kimseye, felakete uğrayan kişiye verilecek sevabın misli verilir.” (Tirmizi, Cenâiz, 72.) Aynı şekilde cenaze yakınlarına taziyede bulunmayı tavsiye ederek, “Her kim çocuğunu kaybeden bir kadına başsağlığı ziyaretinde bulunursa o kimseye cennette bir elbise giydirilir.” (Tirmizi, Cenaiz, 75.) buyurmuştur. 


Ölü yakınlarının acılarını tazelememek için taziye, üç günden sonraya bırakılmamalıdır. 
(İbn Hacer, Feth, HI, 146.) Taziyede bulunan şahıs, ölünün yakınlarına sabır ve metanet diler, 


cenaze için hayır duada bulunur. (Nesâi, Cenâiz, 
120.) 


lüm sebebiyle bir insanın üzülmesi, 

hüzünlenmesi, kederli bir hal alması normaldir. Hatta acısını açığa vurup sessizce ağlaması ve gözyaşı dökmesinde bir sakınca yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de oğlu İbrahim'in, kızının ve kızının çocuğunun vefatlarında bizzat gözlerinden yaşlar akıtarak sessizce ağlamıştır. (Buhâri, Cenâiz, 43.) Bunun yanında Allah'ın takdirine karşı çıkmanın ve Cahiliye döneminde olduğu gibi yaka-paça yırtarak ağlamanın doğru olmadığını da beyan etmiştir. Nitekim Hz. 
Peygamberin (s.a.s.) küçükken vefat eden oğlu İbrahim'in ardından “...göz ağlar, kalp üzülür, fakat Rabbimizin razı olmayacağı söz söylemeyiz.” (Buhâri, Cenâiz, 32, 42, 43.) buyurması bu konuda müminler için bir örneklik teşkil eder. 


“AHİR ZAMAN” NE DEMEKTİR, BİZ AHİR ZAMANDA MI YAŞIYORUZ? 


hir zaman, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir 

kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz...” (Araf, 7/187.), “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek ancak Allah'a aittir.” (Lokman, 31/34.) Diğer taraftan Hz. 
Peygamber'den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız. m 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lasik Türk edebiyatı olarak da tabir ettiğimiz divan şiiri, bütün zamanlar boyu insan hayatının her safhasına dokunan, onun inanç, düşünce ve duygu dünyasını kemaliyle ihata edebilmiş, çağları aşan bir ifade zenginliğine sahip sanat faaliyetidir. Divan şiirinin sayısız beyitleri arasında hayatın her veçhesini, insanoğlunun çeşitli zaaf ve faziletlerini, hayal ve kurgularını, ideal ve hedeflerini okumak mümkündür. Bu şiire bütünüyle yaşanan hayat ve yaşayan insan yansımış durumdadır. Böyle olduğu içindir ki bugün insana dair işaret ettiğimiz pek çok tespitin vaktiyle yapılmış olduğunu, “iyilik-güzellik” adına aradığımız faziletlere Osmanlı Türkçesinin şiir üslübuyla değinilmiş olduğunu görürüz. 
Din ve ahlak bahsinde de bu böyledir. Osmanlı şairi, bildiği ve önemsediği dini hakikatleri şiir diliyle insanlara aktarmaya 


İİ DİYANET AYLIK DERGİ 


KÜLTÜR 
SANAT 
EDEBİYAT 





çalışırken bunu, İlahi gerçekliğe ters düşmeden ve sanat- bir üslüpla beyan etmiştir. 
Divanlarda rastladığımız nice hikmetli manzumeler, Allah kelamında ve Resulünün kavlinde okuduğumuz esrarlı ve hikmetli manalardan bir iz ve çağrışım taşımaktadır. İlahi hakikatler 


bazen metinlerden şairlerin diline, bazen de dış âlemdeki güzelliklerden gönüllerine yansımış durumdadır. 


Kibrin zıddı olarak Kur'an-ı Kerim ve hadis kaynaklarında çokça yer verilen tevazu “alçak gönüllülük, kendini başta Yaratıcı ve başkaları karşısında aşa- 


ğı görme” hali olarak anlaşılır ve övülen erdemli bir davranış olarak tavsiye edilir. Kur”an”da çeşitli anlam boyutuyla ve önceki peygamberlerin hayatından yansımalarla da vurgulanan tevazunun yaşanan en çarpıcı örnekliği, Peygamber Efendimizin hayatında görülür. İnsanı manen değerli kılan bu güzel davranış, divan şairlerinin de özendikleri, tavsiye edip övdükleri ahlaki güzellik olarak şiirlerine konu olmuştur. 
Mütevazı olabilmek için önce gurur ve kibirden uzak olmak lazımdır. İşte hikmet şairi Nabi, “ikbal meyhanesi” olan şu dünyada gurura kapılmamak, dolayısıyla alçak gönüllü olmak gerektiğini, zira nice gurur sarhoşunun (gururu aşırıya vardıranların) bu hâli geçince başına ağrıların çöktüğünü (zarara uğradıklarını) görmüşüzdür, der: 


Çok da mağrür olma kim meyhâne-i ikbâlde 


Biz hezârân mest-i mağrürun humârın görmüşüz 


Burada belki aşırı dereceye vardırılan gururdan sakındırma söz konusu ise de az gururun zararından kim emin olabilir? 
Tevazudan uzaklaşmanın kişiyi kendini beğenmeye, yani gurura sevk edeceği, gururun kibre, kibrin de karşıdaki kişiyi küçük ve değersiz görmeye götürme ihtimali unutulmamalıdır. 


Türkçede “alçak” sıfatı, eklendiği kelimeye hep olumsuzluk anlamı katarken gönül kelimesiyle birleştiğinde ise bu sıfatı taşıyanı manen yükseltmek- te, değerli kılmaktadır. Kişinin kendini aşağıda görmesi aslında büyümenin ön şartıdır. Resul-i Ekrem'in (s.a.s.) mübarek sözleri bu gerçeği beyan etmiyor mu: “Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim kendini büyük görürse Allah onu alçaltir.” (Müsned II 376, İbn Mâce Zühd 
16.) 


Bu hadis-i şeriften mülhem olsa gerek, bir şairimiz tam da bunu söylemiştir. Bitki toprağa girmeyince büyüyüp gelişemez. Tevazu sahibi olanı Allah'ın rahmeti büyütür: 


Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât 


Mütevazı” olanı rahmet-i Rahmân büyütür 

Şair Zihni, nebatatta bile tevazuyu arıyor ve buluyorsa yücelmenin (değerli ve itibarlı olmanın) yolu bellidir. Bitkide bile güzel sonuç veren tevazu, en çok da insana yakışmaz mı? 
16. yy şairi Bağdatlı Ruhi, alçak gönüllülüğün en çok çağrıştırdığı o kelimeyi kullanarak kişiye “toprak” olmasını, bu yolla Cenab-ı Hakk'ın insanın mertebesini yücelteceğini söylemiş ve ayak toprağı (gibi alçak gönüllü) olan kimsenin, âlemin baş tacı olacağını belirtmiştir: 


Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âli 

Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâk-i kademdir 


Bugünkü Türkçede olumsuz bir mana taşıyan “zillet” kelimesinin eski dönemlerde tevazu anlamı da varmış. Bu vasfı taşıyan, -bazılarının da belki biraz hor gördükleri- nice gönlü kırık, tevazu sahibi insan Hak katında makbul, değerli ve yüce olabilir. Yani dıştan değersiz ve hakir görülen bazı kimseler 





aslında çok faziletli ve Yaradan”ın beğendiği bir nitelikte olabilir. Şair Nabi bu gerçeği bir beytinde güzel bir örnekle bize göstermiştir. İnsanların zelil gördüğü bir kişi (belki) İlahi huzurda makbul biridir. Tıpkı ayakaltında çiğnenen ayakkabıyı, Allah'ın evi camiden çıkarken halkın el üstünde yukarı kaldırarak taşıması gibi: 


Zillet erbâbı olur nezd-i İlahide kabül 

Halk câmi'de el üzre götürür pâpüşun 

Dünyada sonradan elde ettiği veya doğuştan getirdiği bazı meziyetler kişiyi gurura sevk edebilir. Mesela akıl, insanların en çok övündüğü bir nimettir. 
Hâlbuki şair Nefi “Eflâtun gibi akıllı olsan da bununla gururlanma. Kâmil bir edibi görünce mektep talebesi gibi ol.” derken, “Senden de üstün daha akıllı biri çıkar, gurura gerek yok.” öğüdünü vermek istemiş olmalıdır: 

Akla mağrür olma Eflâtün-ı vakt olsan dahi 

Bir edib-i kâmili gördükde tıfl-ı mekteb ol 

Söze Nabi'nin güzel tespiti ile son verelim: 

Olur feyz-i tevâzu'la dıraht-ı pest bâr-âver 

Komuşdur miveden mahrüm servi ser-firaz olmak 


Küçük kısa boylu bir ağaç, alçak gönüllüğün bereketiyle meyve verir. Halbuki başı yukarıda olmak, serviyi meyveden mahrum etmiştir. 


Ne mutlu böyle olan ve kalabilenlere... m 
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İstiklal Marşı”nın 
İlk İki Kıt'ası 


Musa TEKTAŞ 
Malatya Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii Müezzini 


Θ stiklal Marşı”nın barındırdığı sosyal temalar edebiyat sosyolojisi açısından ele alındığı zaman, bir milletin, kahramanlık, özgürlük gibi duygu düşünce ve hayallerini terennüm ettiği görülür. Milli marşımız, bize göstermiştir ki insan ve toplumlar her şeylerini kaybederler ama asla özgürlüklerini bırakmazlar. Özgürlük ekmek gibi, hava gibi lazımdır. Vatanda yaşamanın, toprakları yurt yapmanın, ülke olmanın ve bağımsız ve bağlantısız olmanın ve özgürlüğün simgesi kısacası devlet olmanın ilk şartı 724 eser arasından ittifakla seçilen İstiklal Marşı'mızdır. 


O günkü dünya geneline baktığımızda savaş, kıtlık, tehcir, sefalet öne çıkmıştır. Duyarlı bir kalem olarak Akif, böyle ortamlarda, canhıraş duygularla kendisini toplum agorasına 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atmış ve avazı çıktığı kadar milletinin sesine tercüman olmaya çalışmıştır. Akif için (1908- 1918) arası on yıllık dönem her anın yaşanmışlığı ile her şeyin göz önünde cereyan ettiği bir çaresizlik ve mücadele dönemidir. Milli kültürümüzün, coşkun duygularımızın tercümanı olan İstiklal Marşı, değerlerimiz ve fikirlerimiz bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet sevdasını haykırır. 


İstiklal Marşı, sömürgeci düşmanlara karşı kurtuluş mücadelesi veren aziz milletimizin direnişinin destanıdır. Bu müstesna eser milletimizin canı pahasına vatanını her durumda koruyacağının dünyaya anlatımıdır. 


“Korkma, sönmez bu şafaklar- da yüzen al sancak; 


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 





O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 


O benimdir, o benim milletimindir ancak.” 


Kıtanın genel açıklamasını Rıdvan Canım ve Etem Çalık (2007: 42) şöyle vermektedir: “Milletim, akşamın alaca karanlığında dalgalanan kırmızı renkli sancağım ülkemde bir tek aile kalmayıncaya kadar dalgalanacaktır, endişe etme, korkma. Sancak, milletimin güvencesidir, sembolüdür, bahtıdır, (onun için) parlayacaktır. 
Sancak benimdir, sancak ancak ve ancak milletime aittir.” 


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için vatansever kalplerin birleştiği bir ortamda, ümitlerin kesilmeye, çıkış yolları düşmanlar tarafından tutulmaya çalışıldığı bir dönemde Akif gelecek tasavvurunu betimliyordu. Yarın bütün ülkede 


aydınlık yarınlara ulaştırabilecek bakışların marşı söylenecekti. Kurtuluş Savaşı bir yeşil dal ümidi, toplumda bir ümit ışığıydı. Mustafa Kemal önderliğinde liderini bulmuş bir toplum, maküs kaderini değiştirmek için varlık mücadelesine girmişti. Toplumun her bir ferdi, kadın, erkek, çocuk tek vücut halinde düşman gücüne karşı set oldular. Anadolu"nun her bucağına sızan düşmanı vücuttan atmak için bir bir seçiyorlardı. Zaman durmuş, durmayan, kaçan düşmanı izliyordu, alkışlayarak. Düşman cephesinde hesaplar alt üstü olmuştu. Kendilerince karşılarında azmi kırılmış bir halk vardı; kendilerininse teknoloji harikası güçlü orduları vardı. 
Karşı konulabileceğini hayal bile etmiyorlardı. Hâlbuki hayallerinin bittiği yerde gerçeğin soğuk yüzü vardı. 


Mehmet Akif Ersoy bu kıtada, korkuya mağlup olmaması için Anadolu insanını uyarır ve ona umut olur. Sen, mefküren ve ideallerin için rahat ol, bu uğurda canını dahi vermeye hazırsın zira der, dolayısı ile kaybedeceğin bir şey kalmadı, bundan sonra hep kazanacaksın, şeklinde ifade eder. 


Korkma vurgusu ve şafak kelimesi gurup manasında kullanılmıştır. Alsancak tabiri ise şanlı Türk Bayrağı'na işaret etmektedir. Cesaretli bir milletin gök seması kadar yeryüzünde de var olacağının işaretidir. Al bayrak yer düşmeyecek bu aziz milletin son ocağı tütene kadar korunacaktır. (Banarlı Ni-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İstiklal Marşı, sömürgeci düşmanlara karşı kurtuluş mücadelesi veren aziz milletimizin direnişinin destanıdır. 
Bu müstesna eser milletimizin canı pahasına vatanını her durumda koruyacağının dünyaya anlatımıdır. 








hat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB Yay. C: 1-2.) 


“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilall 


Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 


Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 


Hakkıdır, Hakk”a tapan, milletimin istiklal!” 


Kıtanın genel açıklamasını Canım ve Çalık (a.g.e. s. 43.) şöyle verir: “Ey nazlı bayrağım! 
Yüzünü asma, kızma, ben sana kurban olurum. Bu şiddet, bu kızgınlık niçin? Kahraman milletime bir kez olsun gülümse. 
Gülümsemezsen, senin için, senin uğruna döktüğümüz kanlar sonra helal olmayacaktır. Çünkü bağımsızlık, Allah'a iman eden milletimin hakkıdır.” 





İstiklal Marşı”nın “bayrak” vurgusuyla başlayıp “bayrak” vurgusuyla bitmesi Akif”in bayrağı sembolleştirmesiyle daha büyük önem kazanmaktadır. Bayrakla birlikte ifade edilen “al sancak”, “şafak” sözcükleri de bu mısralardaki inancın Oğuz Kağan'ın “Güneş bayrak, gökyüzü çadır. tarzında ifade bulan evren tanımlaması arasında bir benzeşimi hatırlatmaktadır. Çağdaşı olan Yahya Kemal'in bu anlamı bir miri mal olarak “Kendi gök kubbemiz” tarzında kavrama büründürmüş olması da aynı bağlamda hayati ve medeni bir düşünce olarak kök akrabalığı olarak söylenebilir. 


Mehmet Akif Ersoy, gerginliğin ve öfkenin hâkimiyet ve sahip olma duygusunu körelteceğini açıklar. Bayrak, bir anlamda canlı bir varlık gibi değer görür, her türlü psikolojik ve sosyal baskıdan uzak insanların başaracağını ve bağımsız olacağını söyler. Dolayısıyla Akif, bağımsızlığın sembolü olan, uğruna canlar verilen bayrağımızın üzülmemesini ve millete küsmeden, gücünü topyekün bir toplum ruhuyla ortaya koyan milletine gülmesini, yeni güzellikler getirmesini diliyor. 
Öfke değil, bize sağduyu aşıla. Senin için akıtılan kanlar, feda edilen canlar hatırı için bize geleceği müjdele. Çünkü Hakka kulluk eden bu aziz millet hür ve bağımsız bir şekilde gücünü ortaya koyacaktır. Zaten bu kendi hakkıdır. (Çağbayır Yaşar, İstiklal Marşı'nın Tahlili, TDV Yayınları.) m 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ynı tarihe ait olmak 

bir milleti oluşturan 

ortak değerler arasındadır. Ortak bir tarihe sahip olmak, bir yığın olmaktan kurtulmak, (Akif Emre, “Ortak Tarihle Geçmişi Karıştırmayalım”, Yeni Şafak, 11.01.2011.) 
ortak bir kültür bilincine sahip olmak demektir. Bizler bu degerler üzerinde tartışmasız bir şekilde ittifak etmek zorundayız. Özellikle Çanakkale Zaferi, ortak değerimiz olarak tarihimizin unutulmaz sayfaları arasında yer almaktadır. Çünkü 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ΟΝ kkale "r bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildi.” denilen 


bir zamanda kazanılmıştır. 
(Yavuz Bahadıroğlu, Diyanet Aylık Dergi, “Hasta Adam”ın Diriliş Cehdi 


Çanakkale”, sayı 291, s. 12.) 


Çanakkale yok olmaya mahküm edilmek istenen bir milletin dirilişini göstermektedir. Aynı zamanda bir milletin elinde ne varsa vatan için feda edebildiği birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir Çanakkale. Bu açıdan bakıldığında yüz küsur sene sonrasında bile bu 


əə 





“ruhu anlamak ve nesillerimize ~ 


anlatmakla mesulüz. Çünkü bizler o gün, orada canla başla mücadele verenler sayesinde başımızı yastığa rahatça koyabiliyoruz. Bugün bize düşen Çanakkale'den çıkaracağımız dersler ve mesajlar üzerinde düşünmek olmalıdır. 


Allah'ın rızasını kazanmak için yola çıkanlar mağlup olmaz 

“Çanakkale, I. Dünya Harbi'nin 


vitrin savaşı. O zamanki dünya hâkimi İngiltere'nin açtığı flaş 


(gösterişli, çarpıcı) cephe.” 
(Mehmet Doğan, Bir Milletin Yeniden Dirilişi Çanakkale, “Çanakkale Şehidleri ve Şairi”, s. 87.) Dünyada en güçlü kendilerinin olduğunu düşünen donanmalar Çanakkale”yi geçmeye çalıştılar fakat başaramadılar. Çünkü niyet halis olunca akıbet de hayır oluyordu. 


Bir milletin yok olma tehlikesine karşı haykırışı olan Çanakkale yalnızca Türkiye tarihinin değil dünya tarihinin de en önemli savunma savaşlarından biridir. Öyle ki 


tarihler 13 Kasım 1915'i gösterdiğinde, İngiliz Donanması Kurmay Başkanı Sör Roger Keyes, kendinden ve donanmasından o kadar emindir ki hatıra defterine şu notu düşmüştür: “Bahriye Nazırımız, Churchill'in enerjik idaresi altında dev adımlarla ilerliyoruz. 
Çanakkale Boğazı'nı mutlaka geçeceğiz!” Tarihinde hiç yenilgi alamamış İngilizler, (Sezgin Çevik, Çanakkale Unutulmasın, DİB, 2018, s. 9.) donanmalarının bu savaşı da kazanacağında hemfikirlerdi. Hatta başka bir 


AMANIN İZİNDE) 


F Au. 





durum ihtimal dahilinde bile değildi. Zaten teknik ve insan gücü bakımından Osmanlı ordusundan kat kat üstünlerdi. 
Onlara göre, zafer muhakkak kendilerinin olacaktı. 


3 Kasım 1914”te daha Osmanlı Devleti”nin resmen savaşa katılmadığı, kendilerinin de savaş ilan etmedikleri bir sırada 18 savaş gemisinden oluşan İngiliz ve Fransızların Birleşik Filosu Çanakkale önlerine geldi. Bu iki filo boğazın 
girişindeki Türk tabyalarını 17 
dakika bombardımana tuttu 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ve böylece deniz savaşı başlamış oldu. Fakat tabyalar bütün güçleriyle vatan toprakları- na namahrem eli değmemesi için şanlı bir mücadeleyle boğazdan geçilmesine müsaade etmediler. Bu bombardıman İngiliz ve Fransız filoları için bir yıkım olmuştur: “İmanları volkanlaşan yiğit Mehmetçikler ise zaferi kazanmış ve Çanakkale”nin geçilmezliğini bütün dünyaya ilan etmişlerdir.” (Huzeyfe Yarıcı, Çanakkale, s. 63.) Böylece Allah için yapılan bir mücadelede zaferin de gecikmeyeceği bir kez daha anlaşılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti olarak Almanlarla ittifak hâlinde İtilaf Devletleri'ne karşı 
mücadele verilmekteydi. 80 
bin kişilik Türk kuvveti Alman General Liman Von Sanders'in emrine verilmişti. Yani Çanakkale cephesini savunan Beşinci Ordu'nun komutanı Alman Mareşal Otto Liman Von Sanders'ti. Alman General ile Türk askerleri arasında geçen şu diyalog da kahraman ordumuzun Allah için yaptığı mücadelede muzaffer geldiğinin başka bir göstergesidir. Tarihi kaynaklardan okuduklarımıza göre Sanders, bir gün cepheyi teftişe çıkıyor. Yanında Müstahkem Mevki Komutanı Kurmay Albay Cevat Bey başta olmak üzere, Türk subaylar da vardır. Önünde sıralanan Mehmetçiklerden birine “Niçin savaşıyorsun?” diye sorar. Yerini yurdunu, çoluğunu çocuğunu bırakan asker için bu soruya cevap vermek hiç de zor değildir. Düşünmeden “Allah için!” 
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diye cevap verir. Alman Mareşal Liman Von Sanders başka askerlere de aynı soruyu yöneltmek için diğer birliklere geçer, bir yandan da meraklanmıştır. Birkaç Mehmetçi- ge daha aynı soruyu yöneltir: “Niçin savaşıyorsun?” Hayret! 
Cevap aynıdır: “Allah için!” 
Alman Mareşal, Türk subaylara dönüyor: “Bravo beyler!” 





Her mermiyi besmele çekerek imanla hedefe gönderen askerlerimiz, bu mücadelede dünyaya, Çanakkale'ye kibirle ve mağrur bir şekilde gelenlerin sonlarının nasıl zarar ve ziyan içinde olduğunu göstermiştir. 





diyor, “Yaptığı işi Allah için yapan evlatları olan bir millet mahvolmaz!” 


Savaş bittikten sonra ise İngiliz Donanma Bakanı ChurcilPe: “Karnı aç, silahları güçsüz, 


cephaneleri yetersiz, çıplak, zayıf bir orduyu nasıl oldu da yenemediniz?” diye sorulduğunda o: “Ben bu milletin savaşma gücüne hayran kaldım. 
Ne ayaz ne ilikleri donduran soğuk, ne açlık ne silahsızlik onları etkilemiyor. Biz Çanakkale'de Türklerle değil, Tanrı'yla savaştık!” cevabını veriyor. o Görüldüğü gibi atalarımız Çanakkale Savaşı'nda Allah yolunda din, vatan, bayrak, adalet uğrunda savaştılar. 
“İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler.” (o (Tevbe, 9/20.) 
İmanlı gençler davalarını Allah için sürdürünce zaferin gelmesi hiç de zor olmamıştır. 
Her mermiyi besmele çekerek imanla hedefe gönderen askerlerimiz, bu mücadelede dünyaya, Çanakkale'ye kibirle ve mağrur bir şekilde gelenlerin sonlarının nasıl zarar ve ziyan içinde olduğunu göstermiştir. Çanakkale Savaşı son yüzyıllarda dünyada eşi ve emsali görülmemiş bir savaştır. Deniz ve hava üstünlüğü bulunan müttefiklere karşı ecdadımız imanla karşı koymuştur. (Yarıcı, a.g.e., s. 133-135.) 


Birlik ve beraberlik ruhu kuvvetli olan milletler ayakta kalır 


Çanakkale, her renkten her dilden insanın omuz omuza olduğu beraberce mücadele edip cepheye koştuğu yerdir. 
Her birinin hikâyesi bir destan niteliği taşıyan Çanakkale şehitlerini elimizden geldiğin- 


ce tanımaya çalışmak onların fedakarlığından az da olsa bahsetmek boynumuzun borcudur. Anlatırken bir yandan duygulandıran diğer yandan gururlandıran hikayelerden biri de Kürt Memo”nun hikayesidir. 

Diyarbakır”ın fakir bir köyünden gelen Kürt Memo (Mehmet), temmuz sıcağında bile sırtından çıkarmadığı kırk yamalı kaputuyla savaşmakta, devletinden elbise istemeyi kendine yediremediğinden, hiç sesini çıkarmamaktadır. 
Yaz aylarının gelmesiyle Yüzbaşı durumu fark edip, kaputu çıkarmasını istediğinde, hiç renk vermeyerek: “Böyle iyiyim kumandanım.” diyor, “Bu kaputun her yaması şehit kardeşlerimin elbisesinden alınmadır. Beni hem gâvurun mermisinden koruyor, hem de soğuktan...” Yüzbaşı, “Ama hava ısındı. Yaz günü de kaputla savaşılmaz ki,” diye üsteleyince: “Ziyanı yok kumandanım, siz gönlünüzü ferah tutun, ben böyle daha iyi savaşıyorum.” Yüzbaşı, Memo”yu henüz çözememiştir: “Çıkar oğlum! Çıkar dedim mi çıkaracaksın, ben senin kumandanınım.” diye emrediyor. 
Memo, kurtuluş olmadığını görünce kimseyle paylaşmadığı sırrını yüzbaşıya fısıldamak zorunda kalıyor: “Emrin can baş üstüne kumandanım.” 
diyor, “Ama kaputu çıkarırsam cıbıldak kalırım; çünkü bunun içinde başka hiçbir şey yok.” 
Memo, devletimin imkânı olsaydı bana da elbise verirdi, 


diye düşünmüş, vermediğini devletten istemeye utanmıştır. 
O zamanın Anadolu delikanlısı sadece vermeyi (vatanı için malı istendiğinde malını, canı istendiğinde canını) biliyor; istemeyi, almayı bilmiyor. 


Vatan için her şeyini vermeye hazır olan milletler yenilmez 


Çanakkale'de savaşanlar için rütbenin bir değeri yoktur. 
Gaye bir olunca herkes vazifesinde müdrik, sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirmek- 


tedir. (Kamil Büyüker, Bir Milletin Yeniden Dirilişi, “Hatıralarda Çanakkale'yi Okumak”, DIB, 2015, 


s. 18.) Çanakkale'de bulunan her bir er kanının son damlasına kadar mücadele etmeyi bir görev bilmiştir. Mecidiye Tabyası'nın yıkıntıları arasında dolaşan Cevat Paşa'nın dikkatini bir askerin hâli çekmiştir. 
Mehmetçik bir ağacın altına uzanmış, hareketsiz, sessiz yatıyordu. Yanına yaklaştı, baktı. Mehmetçik yaşıyordu. 
“Neyin var evlat?” dedi. Mehmetçik, birden ayağa fırladı ve hazır ola geçti. Ancak gözleri Paşa'dan yana değil, ters tarafa bakıyordu. Cevat Paşa, yaşaran gözleriyle ve titreyen sesiyle sordu: “Gözlerine bir şey mi oldu oğlum?” Mehmetçik, bu soru üzerine üstünü başını düzenlemek amacıyla yamalı gömleğini çekiştirdi ve iyice toklaşan sesiyle şöyle dedi: “Üzülmeyin kumandanıml Benim gözlerim göreceğini gördü. Artık görmese de olur.” Bu cesur yürekli asker düşman askerlerinin yerle bir oluşunu görmüştü. Zafere giden yol 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açılmıştı görmek istediği buydu artık bu dünyada başka şey görmesine gerek yoktu. 


Çanakkale”de üç sene bulunan 27. Alay askerlerinden Seddülbahir ve Arıburnu”nda çarpışan bir asker yaşadığı bir olayı şöyle aktarmaktadır: “Bir keresinde üç gün, üç gece süngü harbi yaptık düşmanla. Üç günün sonunda yedi kişi kaldık bizim bölüktel Sonra emrimize onar er verdiler ve çavuş yaptilar bizi, Bir gün Arıburnu”nda mevzilendik, düşmana durmadan ateş ediyoruz. Bir ara baktım tetiği çekiyorum ama tüfek ateş almıyor. “Tüfek bozulacak bugünü mü buldu” dedim kendi kendime. Bizim siperde bir arkadaş vardı tüfekten iyi anlardı, ona seslendim: “Bak hele arkadaş benim tüfek bozuldu herhalde ateş almıyor” dedim. O arkadaşım benden yana şöyle baktı: “Ne bozulması arkadaş senin tetiği çeken parmağın kopmuş” dedi. Meğer biz harp ederken bir düşman kurşunu gelmiş, parmağımın yarısını almış götürmüş ortasından.” 


Vatanı için kendini feda eden askerden sadece biriydi bu asker. Kiminin parmağı, kiminin kolu koptu, kiminin gözü kör oldu. Ama sonuna kadar, şehitlik mertebesine ulaşana kadar kendilerini vatan için feda etmekten bir an olsun geri durmadılar. Çanakkale Savaşı bugün sahip olduğumuz topraklar açısından önemlidir. 
Eğer bugün bu topraklara sahipsek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti varsa bunda Çanakkale'de kazanılan zaferin büyük payı vardır. (Mehmet Niyazi, Diyanet Aylık Dergi, Söyleşi, Mart 2015, 5.28.) 


Evladını vatana kurban eden annelerin bulunduğu bir millet yıkılmaz 


Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhun esas mimarları, kahraman evlatlar yetiştiren analardır. Mehmetciğe vatan aşkını öğreten ve aşılayan Anadolu’nun fedakâr ve asil analarıdır. Onlar bin bir zahmetle yetiştirdikleri evlatlarını, ciğerparelerini, din için vatan için millet için şehadete göndermişlerdi. Analar nice Fatihler, Yavuzlar, Şeyh Şamiller, Nene Hatunlar yetiştirir. 
Kahraman yiğitler yetiştiren anaların ayaklarının altındadır cennet. (Yarıcı, a.g.e., s. 343.) 
Evlatlarının saçının tek bir teline zarar gelmesinden korkan analar vatan millet söz konusu olunca evlatlarını yüreklerine 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taş basarak cepheye gönderdi. 

Kınalı Hasan'ı çoğumuz tanırız, onun hikâyesi destan gibi dilden dile dolanmaktadır. 
Yüzbaşı Sırrı Bey, erleri teftiş ederken, içlerinde bir tanesi- nin saçının bir tarafının kınalanmış olduğunu görür ve takilir: “Hiç erkek kınalanır mı?” 
Mehmetçik: “Buraya gelmeden evvel, anam kınalamıştı komutanım.” der ve sebebini bilmediğini ilave eder. Komutanın isteği üzerine anasına haber salar, “Niye benim saçımı kınaladın?” Gelen mektupta şunlar yazar: “Ey gözümün nuru Hasan'ım, köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben, senin anan isem beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. 
Allah, bu vatan için seni bes- 


ledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor... Sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın. Hasan'ım, söyle zabit efendiye... Bizim köyde kurban edilecek koyunlar kınalanır... Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım...” 


Çanakkale geçilirse İstanbul düşecek, İstanbul düşerse vatan millet yok olup gidecekti. 
Bu durumun farkında ve bilincinde olan Anadolu halkı canla başla vatanı için savaştı. 
Analar cephe arkasından dualarıyla destek oldular. Bu manevi güç sayesinde Çanakkale geçilemedi. 


Savaşırken bile Allah ve kul hakkını riayet eden askerler mağlup olmaz 


Askerlerimiz emanete hıyanet etmeyen son nefeslerinde bile borçlarına sadık kalan ki- 


şilerdi. Düşmanlarına yardım etmekten geri durmayan bu askerler şehit olsalar dahi Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkamayacaklarının farkındalardı. Bununla ilgili anlatılan Lapseki”nin Beybaş köyünden Halil ve İbrahim'in hikâyesi oldukça duygu yüklüdür. Bu iki arkadaştan Halil, İbrahim'den bir mecidiye borç alır ve savaş sırasında ağır bir şekilde yaralanır. Son nefesini vermekte olduğu bir sırada komutanının elbisesine yapışır: “Ölme ihtimalim çok fazla bir pusula yazdım... Arkadaşıma ulaştırın... 
Ben, köylüm Lapsekili İbrahim Onbaşıdan bir mecidiye borç almıştım... Kendisini göremedim. 
Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin.” der. Komutanı “Sen merak etme evladım.” 
der. Ve komutanının kollarında şehit olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getirilmektedir. Bunlardan çoğu daha pansuman yapılmadan şehit düşmektedir. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılmaktadır. 
Komutan sahibi bilinmeyen bir pusula bulur açar, okur ve gözyaşlarına engel olamaz: “Ben Beybaş Köyünden arkadaşım HaliVe bir mecidiye borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. 
Biraz sonra taarruza kalkacağız. 
Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı helal ettim.” 


Atalarımız ahlak, fazilet ve dürüstlükten asla taviz vermemiş bir millettir. Onlar bu düsturu savaşta bile elden bırakmamışlardır. 


Düşmanına bile merhamet eden bir ordu yenilmez 


Yüz yıl öncesinde kıtlık ve yokluk son derece fazlaydı. Büyüklerimizden zaman zaman buna dair hatıralar duyarız. 
İşte Çanakkale Savaşı'nın sonuna doğru askerler açlıkla imtihan olmaya başlamıştı. 
Yokluk son haddine ulaşmış durumdadır ve kıtlık ülkeyi esir almıştır. Arpa, yulaf, süpürge tohumu katılarak küçük bir ekmek zor çıkartabiliyorlardı. Fakat Mehmetçiğin bu durumdan bir şikâyeti yoktu. 
Derdi büyük olan, derdi vatan ve millet olan Mehmetçik için ekmek yulaftan olmuş buğdaydan olmuş ne fark ederdi. 
Mehmetçikler taze ekmek olduğu günlerden birinde kendileri bayat ekmek yiyor taze buğday ekmeklerini ise esir subaylara veriyorlardı. Mehmetçik kendine kurşun atan bu düşman askerlerine ekmegin tazesini verecek bir ahlaka sahiptiler. (Yarıcı, a.g.e., 5.351.) 


Savaş boyunca Türk askerleri düşman askerlerinin yaralarını sarmış, onlara merhametle muamele etmişlerdi. Böylece savaşta bile insanlığın ölmediğini tüm dünyaya göstermişlerdi. Çanakkale'de savaşan Fransız Generali Bridges, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor: “Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştığınız için daima iftihar edebilirsiniz. Hiç unutmam. Savaş sahasında mücadele bitmişti. 
Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve 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Fransız askerleri süngü süngüye savaşıp ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor, yaralı bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. 
Yanına gidip tercüman vasıtasıyla, neden düşman askerine yardım ettiğini sordum. Bana, Fransız askerin cebinden bir resim çıkartıp gösterdiğini ve annesi olduğunu sandığını söyledi. Sonra 'demek ki onun bekleyeni var. Benimse kimsem yok. Kurtulup annesinin yanına gitsin istedim” deyince bu asil duygu karşısında hüngür hüngür ağladım. Az sonra ikisi de öldüler. İşte, kendi temiz gömleğinden yırttığı bezle, kendi yarasından vazgeçip düşmanının yarasını saran böyle kahraman bir milletle dövüştüğümüz için daima iftihar edebiliriz efendiler...” 

Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bizler bu bilincin farkında olmalıyız. Bu değerleri yaşayan ve yaşatan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Mehmet Akif'in “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde bahsettiği Âsım'ın Nesli'ni örnek alacak nesillerle ancak Çanakkale ruhunu koruyabiliriz: 


Âsım'ın nesli... diyordum ya... 
nesilmiş gerçek: 


İşte çiğnetmedi nâmüsunu, çiğnetmeyecek. m 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ünya hayatının yokuşla-Diye biri de göze nur, 

gönle sürur bir evladın eksikliğidir. Ayşe-Selim Kuru çifti bu imtihanla sınanan iki can yoldaşı... Çocuklara karşı büyük bir sevgi, merhamet ve ilgi duyan çift, çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamazlar. Zaman geçer, yıllar yılları kovalar. Evliliklerinde on sekiz yıl geride kalmıştır. Bir gün televizyon izlerken koruyucu aile konusunu öğrenirler. 
Düşünürler, gönüllerinden geçen budur. Bir yetime kol kanat germek... 
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Bir pe günü “Allah'ım utandırma, bize ihtiyacı olanı nasip et!” duasıyla yola revan olurlar. Ne yaş, ne cinsiyet önemlidir onlar için. Maksatları faydalı insan yetiştirmektir. 
Fark etmez kim olduğu derler. 
Kuruma girdiklerinde, hikâyeleriyle birlikte maksatlarını da anlatırlar. “Siz karar verin, bize en çok ihtiyacı olan çocuk olsun.” derler. Bu samimi niyet, bu büyük yürek güven verir görevlilere. “İki çocuk verelim size.” derler. İki kardeş... Önce fotoğrafları gösterilir. İkinci perşembe gerekli evraklar ta- 


ambe öU 

















mali edilir, üçüncü perşembe görevliler tarafından evde gözlem yapılır, dördüncü perşembe kavuşurlar yavrularına... 


İki buçuk yaşında Gamze ve altı aylık kardeşi Hasan artık sıcak bir yuvadadırlar. Sağlık sorunları vardır çocukların. 
Hasan bronşittir ve kas gelişi- mi yaşına göre geridir. Hastaneye yatırmazlar çünkü evde ablası Gamze beklemektedir. 
Deterjanlar çıkarılır evden, iyi bir tedavi, doğal beslenme ve egzersizler... Toparlanır çocuklar. Hasan, annesinin yas- 


tığından başka yastıkta yatsa sabaha kadar bırakmaz parmağını, annesinin tülbendiyle uyur. Anneye kavuşmuştur artik, tahammülü yoktur onsuz geçen bir ana... 


Ayşe anneleri ve mihrapta önde olan Selim babaları, hayırda da öndedir. Yavrularına vakfederler zamanlarını, evlerini, emeklerini... Her şey çocuklar için düzenlenmiştir. 
Bahçe, ağaçlar, güller... Kış olur, çocuklar dışarı çıkamaz- sa, yağmuru karı izleyerek oynarlar diye geniş bir kış bahçesi yaparlar evlerine. Zaman geçer, çocuklar büyür, okula başlar. Dersler iyidir, okul güzel gitmektedir. “Sen bir elimden tut anne, babam da diğer elimden tutsun. Arkadaşlarım ve öğretmenim bizi görsün.” 
der küçük Hasan birinci sınıfa başladığında. Acaba mutlular mı diye sorar Ayşe Hanım pedagoglara... Gözleri gülmektedir çocukların. Gözleri gülen mutludur cevabını alır. 


Yıl 2017 olur. Kızları üçüncü sınıf, oğulları birinci sınıftadır. Gönüllerine bir sızı daha düşmüştür iki can yoldaşının. 
Bir çocuğumuz daha mı olsa? 
“İkiye bakan üçe de bakar.” 
derler. Toplarlar aile meclisini; çaylar, muhabbetler... İstişareye açarlar konuyu. Çocukların cevapları hem memnun etmiştir, hem şaşırtmıştır aileyi. “Bir kişiyi daha kurtaralım babacığım.” der Gamze. Diğer konu cinsiyettir. Önce kız olsun kararı çıkar. Ertesi gün abla, bir aile toplantısı daha ister. “Ben büyüdüm, oda- 


da tek yatabilirim. Kız alırsak kardeşim yalnız kalır. Erkek alalım kardeşim yalnız kalmasın.” der. Erkek çocukta karar kılınıp yeniden gidilir kurumun kapısına... 


Gamze ile aynı yaşta olan Ahmet, önce misafir olur bu sıcak yuvaya. Eve giderken arabada şartlarını bildirir. “Ben size anne baba demem.”; “Elbette yavrum, ne istersen onu söyleyebilirsin. Biz annen baban olalım diye değil, seni sevdiğimiz için buradayız.” 
cevabını alır. Eve giderler. Televizyon izlemek ister Ahmet. 
Biraz sonra kahve ister, sonra “Baba lavabo nerde?” diye sorar. Gözleri yaşla dolar Selim babasının. Üç çocuk babasıdır artık. İmamdır, önderdir, yaşantısıyla da örnektir. Mihrapta okuduğu Duhâ suresi artık hayatındadır. 


Birkaç günlük uyum sürecinin sonunda kuruma geri döner Ahmet. Beklemek gerekir, aileye gitmek isteyip istemediği anlaşılsın diye. Kuruma gittiğinde hastalanır, ateşi yükselir, günlerce çabalar görevliler, ilaç verirler ama düşmez çocuğun ateşi. Haber verirler Selim babasına ve Ayşe annesine... Ahmet'i eve getirirler. 
Eve geldikten sonra ateşi düşer Ahmet'in. Artık o da bu ailenin bir ferdidir. Kardeşleriyle mutludur. Ancak Ayşe anne, Ahmet'in bazı sağlık sorunları yaşadığını fark eder. Kuruma gider haber verir. “Çocuğumdan vazgeçmeyeceğim ama tedavi ettirmeliyiz.” der. Doktora götürür ve yüzde seksen 


HATIRA DEFTERİ 





işitme kaybı ve yanı sıra bazı hastalıklar teşhis edilir. Riskli bir ameliyat gereklidir. Dualarla bekler Ahmet'in bir aylık anne ve babası ameliyathane önünde. Ameliyat gerçekleşir, Ahmet uyanır uyanmaz Ayşe annesini ister. Hareket etmemesi gerekirken yataktan fırlayıp annesinin kucağına atar kendini... Anneyi, doktor ve hemşireleri duygulandıran bir andır. “Anne, ne olur hiç eksilme başımızdan” der ya şair. 
Eksik olmaz annesi yavrusunun başından... Üç çocuklu mutlu bir yuvadır bu ev şimdi... Çocuklardan biri pilot olup anne ve babasını gezdirmeyi hayal eder. Diğeri kaybetme korkusunu dile getirip sorar: “Herkes ölecekse, nefesi bitecekse sen de mi ölürsün anne? 
Senin nefesinin bitmemesi için biz ne yapmalıyız?” Çocuklarının derin kaybetme korkularını bilmektedir Ayşe anne. Öyle ki on bir yıl önce hacca niyetlenip kaydolduğu ve dokuz kez kurada ismi çıktığı hâlde onları bu kaygıyla baş başa bırakıp hacca gidemez. Çocuklarıyla beraber olabilmek için umreye gitmek isterler. Ayşe annenin en büyük hayali ise, Ravza'ya varıp, üç çocuğunun ellerini tutmak ve “Ya Rasulullah, sana yetimlerini getirdim.” diyebilmektir. Cevabını ise zaten vermiştir Allah Resulü (s.a.s.): “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle 


yan yana bulunacağız.” (Müslim, Zühd 42.) m 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SEMERKANT REGİSTANININ ULUSU ULUG BEY MEDRESESİ 


.Ö. VI. yüzyılda Zerefşan nehrinin vadisine hâkim yüksek 

bir tepeye kurulmuştur Semerkant. Perslerden Greklere, Soğdlardan Türklere kadar nice millete yurt olan gözde şehir çok savaşlar görmüştür ama kaderindeki en acı yazgı Cengiz Han tarafından yerle bir edilmek olmuştur. 
(1220) İstiladan 150 sene sonra, Maveraünnehir'i hâkimiyeti altına alan Timur, Semerkant”ı kendine başkent seçer ve şehri yeniden imar eder. (1369) Horasan, Rum, İran, Şam, Hindistan bölgelerindeki meşhur alim ve sanatkarları toplar, su yolları ile donattığı şehrin etrafına bağlar, bahçeler, kasırlar 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yaptırırken, sur içinde mescitler, medreseler, bedestenler, imaretler inşa ettirir. 


İpek ve Baharat yollarının kesiştiği önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Semerkant, aynı zamanda mühim bir ilim merkezidir. Darimi, Ebü”l-Leys es-Semerkandi, İmam Mâtüridi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Ömer Hayyam, çeşitli dönemlerde Semerkant'ta yetişmiş 1000'den fazla alimin meşhurlarındandır. 


Semerkant'ın bu ilim ve kültür ortamında büyüyen Timur'un torunu Uluğ Bey (1392-1449), merkezi Semerkant olan Maveraünnehir'in yöneticisi olduktan sonra “zamanın Eflatunu” 


denilen Bursalı Kadızade-i Rumi ve “mühendislerin sultanı” ünvanına sahip Gıyaseddin Cemşid el-Kâşi gibi hocaları nezdinde, ilmi çalışmalarda terakkiyi hedefler. Uluğ Bey'in şaheserlerinden biri de Semerkant'ta inşa ettirdiği medrese merkezli külliyedir. 


Uluğ Bey külliye için şehrin merkezini, eskiden pazaryeri olan Registan meydanını seçer. 
Medrese, mescit, hankâh, kervansaray ve hamamdan müteşekkil külliye 1417-1420 yılları arasında tamamlanır. Kühek tepesine inşa edilen rasathaneyle ise süreli eğitim haricin- de, ilmi araştırma ve gözlemlerin devamı hedeflenmiştir. 
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Uluğ Bey Medresesi mimari açıdan gösterişli, hüsnü hat, çini gibi süsleme sanatları bakımından oldukça zengin ve etkileyicidir. Medresenin her sabah günün ilk ışıklarının düştüğü yüksek, ihtişamlı cümle kapısı ön cephenin büyük kısmını kaplar. Sivri kemerli, abidevi kapının alınlığı gök kubbeyi tasvir eder, beş ve on köşeli mavi yıldızlarla bezelidir. Giriş eyvanı ve ön cephe yüzeyinin tamamı, firuze sırlı tuğlaların oluşturduğu geometrik desenlerle ve onlara son derece uyumlu mə”kili “Allahu Ekber” hattıyla donatılmıştır. Ya Hü, Ya Hay, Ya Kerim, Ya Allah zikrini kuşanarak kıyama durmuş minareler Semerkant”ın mavi gögüne çekilmiş birer elif gibidir. 
cümle kapısında, minarelerde, iç ve dış cephelerde turkuaz ve lacivertin hâkim olduğu çinileri, farklı yazı türleriyle geometrik şekillerin birlikte kullanıldığı tezyinatıyla bu destansı güzellik gün ışığında ayrı, gece ışıklandırmasıyla ayrı temaşa-yı cemal imkânı sunmaktadır. 


Ulu medresenin yan cephelerinde birer taç kapı bulunuyor. 
Sarı topraktan mavi mineli tuğlalarla örülmüş yan duvarlar, tekrar tekrar yazılan “Ya Allah”, “ve”l-Hamdü lillâh”, “Ya Rasulallah” kelimeleriyle hamdediyor, zikrediyor. Güney cephenin sadece Aralık ayı sonlarında gün batarken 20 dakikalık bir zaman zarfında, altınla kaplıymış gibi göründüğü ve bu manzaranın hava açıksa bir hafta boyunca devam ettiği söyleniyor. 


Kare planlı, dört eyvanlı medresenin köşelerinde dört 


dershane, batı kısmında ise bir mescit mevcut. Dershanelerin üstünü örten turkuaz sırlı soğanlı kubbeler yazık ki zamana yenik düşmüş. İki katlı Oo medresenin avlusu, çinilerle bezeli eyvan ve hücre cephelerinin masmavi rüzgarıyla baş döndürüyor. 
Girişleri nestâlik hatla “el-İlm izzüd-din ve”l-ahire”, “Utlubu”l-hayr ınde ahsenu'lvücüh” gibi ilme teşvik eden hadisler ve ayetlerle süslenen bu hücreler iki kişilik ve kendi içinde çift katlı olup birinci kat mütalaa ve sohbet yeri, ikinci kat ise yatakhane olarak kullanılıyormuş. 


Kaynaklar ilk baş müderrisi Kadızade-i Rümi olan ve Muhammed ΗΔΗ, Gıyaseddin Cemşid el-Kâşi, Ebu'l-Leys es-Semerkandi, Ali Kuşçu es-Semerkandi, Abdurrahman Câmi gibi meşhur müderrislerin ders verdiği Uluğ Bey Medresesi'nin açılışına 90 alimin katıldığını, medresedeki konferansları ve ilmi tartışmaları Uluğ Bey”in de bizzat takip ettiğini belirtiyor. 


55 hücresiyle aynı anda 
100”den fazla talebe alan, dini ilimlerle birlikte matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat da okutulan, Uluğ Bey Medresesi”nde haftanın dört günü resmi ders programı takip edilir, iki gün müstakil mütalaalar yapılır, Cuma günü ara verilirmiş. Sene içinde 7 ay eğitim faaliyetinde bulunan medrese tatile girdiğinde talebeler çiftçilik, sanatkarlık, imamlık vb. işlerde çalışırmış. İlimden başka endişeleri olmasın diye 
8 yıllık eğitim süresince talebelere maaş verilir ve eğitimi 


tamamlayanlar icazete hak kazanırmış. Abdurrahman Cami ve Ali Kuşçu gibi talebelerin İcazetname aldıktan sonra aynı medresede müderrislik yaptığı biliniyor. o Şeyhu'l-müderrisin Kadızade-i Rumi tarafından verilen bir icazetname örneği bugün Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Ebu Reyhan Biruni Şarkiyat Enstitüsünün el yazmaları bölümünde korunmaktadır. 


Semerkant Uluğ Bey Medresesi'nin, Osmanlı medreseleri üzerinde tesiri büyüktür. Bursalı Kadızade'nin talebesi olan Ali Kuşçu'nun Fatih zamanında İstanbul'a davet edilmesiyle matematik, astronomi gibi ilimler Osmanlı medreselerin- de de okutulmaya başlanmıştır. 


XV. yy.'da Orta Asya'nın en büyük üniversitesi ve eğitiminin kalitesiyle İslam dünyasına nam salan bir ilim merkezi olan Uluğ Bey Medresesinin akıbeti hazindir. XVIII. asırda hububat deposu olarak kullanılan medrese bir ara yeniden faaliyete girse de bu dönem uzun sürmez. XX. yy.'da geçirdiği büyük tahribattan sonra 1930'da tarihi eser olarak restorasyona alınır. 


Bir vakitler ilim ehlinin tezekkür ve tefekkürde bulunduğu en mutena meclislerden biri olan bu merkez, bugün revaklarında turistik eşyaların satıldığı bir çarşıya dönüşmüş olsa da mekânın ruhu altı asır önceki medeniyeti zihnimizde canlandırıyor ve şehadet ederiz ki ulu medresenin her taşı her tuğlası sabah akşam Allah'ı zikretmeye devam ediyor. m 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MAHREMİYET BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE AİLE 


Çağımızda hemen her yaştan kimsenin dünyasına bir şekilde girmiş olan sosyal medya, kullanım açısından fayda sağladığı gibi değerlerimizi yozlaştırmakta ve ahlaki krizlere sebep olduğu bilinmektedir. 
Toplumun temel yapı taşı olan aile de bundan nasibini almıştir. Sosyal medya aracılığıyla ihlal edilen mahremiyet, aile hayatında ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. 


“Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile” adlı eser, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 2016 yılında düzenlenen “Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile” temalı “Aile Forumu”na katılan birçok yazarın tebliğlerinden müteşekkil. Kitapta mahremiyetin ne olduğundan, sosyal medyanın mahremiyeti her geçen gün yok ettiğinden ve bu durumun insanların hem bireysel hem de toplumsal dünyalarına yansımalarından bahsedilmektedir. 


Kitapta Prof. Dr. Abdullah Kahraman, “Nas'lar Çerçevesinde Mahremiyet”le insani bir refleks olan mahremiyetin tanımını ve mahremiyetin insanın kendisini, kendisine ait olanı ve insanı insan yapan değerleri korumak olduğunu ifade 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ediyor. Prof. Dr. Hamza Çakır “Sosyal Medya ve Kaybedilen Mahremiyet”le sosyal medya üzerinden kontrolsüz bir şekilde kaybedilen mahremiyeti 





dile getiriyor. Kâşif Hamdi Okur da “Sosyal Medya ve Hak Bilinci”yle sosyal medyada yapılan başka bir kişinin ayıplarını ifşa etmenin, koğuculuğun, herhangi biriyle alay etmenin nasıl bir hak ihlali olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Prof. Dr. 
Ergün Yıldırım, “Aile, Ontoloji ve Ahlak” yazısında, aile için temel dinamik olan mahremi- 


yetin dönüşümüyle kendisini yeniden kurgulayan ailenin ontolojik yapısı arasındaki ilişkiye, bu yapının ancak aile ahlakıyla ayakta kalabileceğine, aksi takdirde çeşitli sapmalarla ailenin yok olacağına dikkat çekiyor. 


Doç. Dr. Nuri Tınaz “Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medyanın Evlilik Üzerine Etkisi” başlıklı yazısında sosyal medyayı fütursuzca kullanmanın mahremiyet alanını yok ettiğini ve evlilik üzerinde yıkıcı tesirler- de bulunduğunu ifade ediyor. 
Prof. Dr. Fatma Beğlü Dikeçligil ise “Ailede Çözülme ve Sosyal Medya Etkisi” yazısında, sosyal medyanın ailede çözülmeye neden olan olumsuz etkileri kadar aile bireyleri arasındaki ilişkileri besleyen olumlu özellikleri de barındırdığından bahsederek okuyucuya farklı bir bakış açısı sunuyor. 


Eser, hayatın her alanında Müslümanca bir duruşu ve ahlakı öneriyor. Ancak böylesi bir duruş sayesinde kişi mahremiyet bilincini koruyacak ve bunu her platformda koruyabilme yetisine sahip olacaktır. Gerçek hayatında bu ahlaka erişen kişi, sosyal medyada da kendini koruyabilecektir. m 


Dünün 


Ardından 
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Dünden kalanlar bizi anlatıyor aslında, kuş kanatlarında taşınarak her seferinde yeniden hayat buluyor bizde ve yeniden yaşanıyor geçip giden günlerimizle birlikte. 
Dünün Ardından Öyküler, insan yanımıza insani bir dille sesleniyor. 
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“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” 





(Mülk, 67/2.) 
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